
AGENDA

Donderdag 5 september
Startdag Neos

Dinsdag 10 september
Fietsen rond Zoutleeuw

11 t/m 15 september
Almabtrieb - Oostenrijk

Dinsdag 17 september
Kunsttentoonstelling  

“IJzerenberg 2019” in Herent

21 t/m 23 september
Franse Ardennen & Metz

September of oktober
Ballonvaart over Zoutleeuw

Donderdag 10 oktober
Gospelconcert in GC De Passant

Dinsdag 15 oktober
Daguitstap Tuinen Annevoie 

&  
Maredsous & Slakkenkwekerij

Dinsdag 22 oktober
Bezoek Sikhgemeenschap & 

Fedasil - Sint-Truiden

Zaterdag 2 november
The ABBA Story

Nieuwsbrief september 2019

NEOS  Zoutleeuw • (  011/78 01 52 • *  neos.zoutleeuw@gmail.com
www.neosvzw.be/zoutleeuw • IBAN: BE29 9730 8862 2264

Dinsdag 10 september
Fietstocht rond Zoutleeuw
In Zoutleeuw en omgeving kan je naar hartenlust fietsen. 
Je volgt er de allermooiste trajecten, met extra aandacht voor 
veiligheid en comfort. 
En uiteraard passeer je onderweg de gezellige terrasjes waar 
je even kan verpozen! Vertrek om 14 uur aan de dekenij in 
Zoutleeuw, 20 tot 25 km, alle leden zijn verzekerd.

Donderdag 5 september
Startdag Neos

Neos Zoutleeuw begint aan zijn zevende jaar!
Wij verwachten je in het Kostershuis om samen het 
nieuwe programma te ontdekken!

• Vanaf 14u onthaal met een drankje.
• Koffie met versnapering.
• Voorstelling nieuw jaarprogramma 2019 - 2020.
• Voorstelling reis naar Riga door De Witte Merel.
• Gezellig samenzijn.

Prijs: 10 € (7 € voor Neos-leden).
Inschrijven niet noodzakelijk maar graag hadden we op voorhand geweten 
hoeveel personen er aanwezig zijn.
Iedereen, ook familie, vrienden en kennissen, van harte welkom.

Woensdag 11 t/m 15 september
Almabtrieb Oostenrijk
Inschrijvingen zijn nog steeds mogelijk.
Gelieve hiervoor te bellen naar Heidi 0476/94 99 30 .
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21 t/m 23 september
Franse Ardennen & Metz
Inschrijvingen zijn afgesloten.

Dinsdag 17 september
Kunsttentoonstelling “IJzerenberg 2019” in Herent

Om de drie jaar organiseert de vzw IJzerenberg een beeldententoonstelling in 
het 6 hectaren grote privépark IJzerenberg van de familie Spaas in Herent.  
Telkens hebben zij de grootste namen van de hedendaagse beeldhouwers die 
gedurende drie weekends hun werken tentoonstellen. 
Dit jaar zwaait de organisatie opnieuw de deuren open met een expo die vertrekt vanuit Lof der zotheid, het 
bekendste werk van de Nederlandse humanist Desiderius Erasmus.

In de tentoonstelling, die loopt van 7 tot 22 september 2019, maak je kennis met het werk van een vijftigtal  
kunstenaars uit binnen- en buitenland. Nergens in België vind je een grotere concentratie van diverse stijlen en 
krijg je de kans om de werken van bekende kunstenaars van dichtbij te bekijken en te vergelijken.
Met Neos Vlaams-Brabant hebben wij op dinsdag 17 september 2019 de ganse namiddag en avond de toegang 
tot deze tuintentoonstelling exclusief gereserveerd voor Neos-leden uit Vlaams-Brabant. 
Er zullen gegidste rondleidingen voorzien worden. 
Het domein is ook gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en met eigen wagen.
Praktisch: Prijs 18 € (inkom en vervoer inbegrepen). Vertrek: Aldi met eigen wagens, uur volgt. 
Inschrijven vóór maandag 9 september.

Donderdag 10 oktober in GC De Passant
Gospelconcert georganiseerd door Neos Zoutleeuw

“Gospelgroep Akkoord” werd in 2001 opgericht en groeide in België uit tot de groot-
ste  zanggroep die uitsluitend gospelmuziek brengt.
Gospelgroep Akkoord staat bekend voor haar uitbundige en aangrijpende gospels.
Ze treden op van Oostende tot Berlijn.
De groep oogstte haar grootste successen met de verhalende muzikale shows  
‘Gospel: The Story’ en ‘The Gospel Tree’.
Prijs 15 € (10 € voor leden Neos & KVLV), inschrijving via onze website, e-mail of 0486/91 38 79 of 011/78 01 52 

September of oktober
Ballonvaart over Zoutleeuw
Neos Zoutleeuw gaat het zoeken in hogere sferen! Ten minste dat is de bedoeling. 
Omdat veiligheid voorop staat kunnen wij nu geen definitieve datum vastleggen.
Elke deelnemer wordt individueel verwittigd.
De volledige ballonervaring duurt 4-5 uur:
• Verwelkoming op de opstijgplaats.
• Briefing met uitleg over de vaart.
• Samen opstellen van de ballon.
• Adembenemende ballonvaart van minimaal 1 uur.
• Gezellig glaasje op het landingsterrein.
• Terugrit naar de opstijgplaats.
• Verzekering.

Inschrijving via onze rekening 125 € per persoon (indien we met 7-8 personen zijn) met vermelding van naam en 
“ballonvaart”.
Samen veroveren wij de hemel!
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Dinsdag 15 oktober
Daguitstap Tuinen Annevoie & Maredsous & Slakkenkwekerij
De Tuinen van Annevoie
Gegidste rondleiding van de tuinen.
Laat je verrassen door deze magische plek waar de met liefde door de mens geboetseerde natuur al haar charme 
ontluikt: eindeloze dreven, tientallen watervalletjes en fonteinen, vijvers en meertjes en majestueuze,  
symmetrische bomenrijen…

Abdij van Maredsous
Middagmaal in historisch kader.

Bezoek van de abdij
Met een gids zal je het voorrecht hebben de kerk te ontdekken, maar ook het  
klooster, de tuin en de kapittelzaal waar het Bestuur van de Abdij vergadert om  
belangrijke beslissingen te nemen. Ook een bezoek aan de gekende kaasmakerij en  
de brouwerij staan op het programma, met uitleg over de producten. 

De Slakkenkwekerij van Warnant
Dit is de grootste slakkenkwekerij van België!
Met een gids ontdekt je de verschillende kweekfasen van slakken: de paring, het leggen, het uitkomen en  
ten slotte de vetmesting.
Praktisch: Prijs 75 € (65 € voor Neos-leden), inschrijven vóór zaterdag 5 oktober, (busuitstap).

Dinsdag 22 oktober
Bezoek Sikhgemeenschap & Fedasil - Sint-Truiden

Sikhgemeenschap
Het sikhisme is de jongste wereldgodsdienst. Hij ontstond in de 15de eeuw in 
Punjab en werd gesticht door Nanak Dev. Typisch voor het sikhisme is het  
geloof in de éne God, die vereerd moet worden door middel van devotie. 
Het zingen van hymnen of kirtans staat daarbij centraal. Rituelen en dogma’s 
krijgen in het sikhisme geen grote aandacht. Het sikhisme is een praktische 
religie die beleefd en gerealiseerd kan worden in het dagelijks leven en die 
gericht is op het welzijn van iedereen. Alle mensen worden beschouwd als 
gelijkwaardig. Sikhs vereren de Adi Granth, het heilig boek dat volstaat met devote hymnen, als een guru. Deze 
Guru Granth Sahib wordt in de gurdwara (de gebedsplaats van de sikhs) verzorgd als was het een echte mens. We 
worden rondgeleid in de gurdwara en mogen deelnemen aan de langar – een gemeenschappelijke maaltijd, die 
aan iedereen zonder onderscheid wordt aangeboden. 

Fedasil
Het opvangcentrum in Sint-Truiden is een van de Belgische centra voor asiel- 
zoekers om internationale bescherming die rechtstreeks worden beheerd door 
Fedasil. 
Het is een open opvangcentrum dat plaats kan bieden aan zo’n 450 personen. 
Het centrum bevindt zich sinds 1998 in de vroegere legerkazerne van Bevingen.
Ongeveer 90 personeelsleden staan in voor de goede werking: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaal- 
medewerkers, verpleegkundigen, animatoren … Het opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse 
basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), asielzoekers krijgen ook sociale, juridische en medische  
bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen, zodat de bewoners hun 
tijd hier nuttig kunnen besteden.
Praktisch: Prijs 20 € (10 € voor Neos-leden), inschrijven vóór donderdag 10 oktober,  
uur vertrek Aldi wordt later medegedeeld.

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen bij  de activiteiten.
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Riga (Letland)

Neos Zoutleeuw naar Riga van 21 tot 24 mei 2020
Dag 1
Op donderdag 21 mei vertrekken we met bus naar Zaventem en dan met vliegtuig naar Riga.
Nadat we hebben incheckt in het hotel en ons opgefrist hebben, wandelen we naar het restaurant en klinken we op een mooi 
verblijf en genieten we van Letse tapas. Daarna bezoeken we het Zwarthoofdenhuis en staat er een proeverij van de Riga 
Black Balsam op het programma. De Riga Black Balsam is een traditionele Letse kruidenlikeur, gemaakt met veel verschillen-
de natuurlijke ingrediënten, gemengd met wodka. ’s Avonds dineren we in het traditionele middeleeuwse restaurant  
Rozengrals, waar we bij kaarslicht genieten van een heerlijk driegangendiner. 

Dag 2
’s Ochtends maken we een wandeling door de oude stad van Riga waarbij de gids ons de belangrijkste bezienswaardigheden 
toont, zoals de Dom van Riga, het stadsplein, de Sint-Petruskerk, de Sint-Jakobkerk, het vrijheidsmonument, de art-nouveau-
wijk enz. Dan trekken we naar de centrale markt, de grootste overdekte markt van Europa, waar we heel wat lokale speciali-
teiten kunnen proeven: vis, vlees, kaas, brood en fijne vleeswaren, desserts en dranken.
’s Middags maken we een tocht met een authentieke houten rondvaartboot op de rivier de Daugave.
’s Avonds is er opnieuw een lekker driegangendiner.

Dag 3
Vandaag brengen we een bezoek aan Gauja, het oudste en grootste nationale park in Letland. Daarna trekken we naar het 
Turaidakasteel. Dit grote imposante bouwwerk heeft een hoge uitkijktoren vanwaar we een prachtig uitzicht hebben op de 
omgeving. ’s Middags bezoeken we Ligatne, waar we een rondleiding krijgen in een geheime Sovjetbunker. 
Het bezoek eindigt met een typische Sovjetmaaltijd met Sovjetsnacks en wodka in de kantine van de bunker. 
De maaltijd wordt muzikaal omlijst door een accordeonist.
Op de laatste avond genieten we van een afscheidsdiner, opgeluisterd met een folkloreshow met muziek en dans.

Dag 4
Met de bus rijden we naar Jurmala, een populaire badplaats gelegen op zo’n 15 minuten rijden van Riga. De stad deed tijdens 
de Sovjetoverheersing vooral dienst als kuuroord voor hooggeplaatste leiders van de communistische partij. 
Daarnaast staan er in het gebied zo’n 3500 houten gebouwen, veelal in art-nouveaustijl. 
In Jurmala bezoeken we ook het openluchtmuseum. In dit museum ontdekken we het dagelijkse leven van vissers aan het 
begin van de 20e eeuw. We krijgen de mogelijkheid om op het dek van twee authentieke vissersboten te klimmen,  
onze vaardigheden uit te proberen in de werkplaats van de touwmakerij en authentieke vissershuizen te bezoeken. 
Rond het middaguur biedt het museum een aangename verrassing voor fijnproevers: een demonstratie van het roken van vis. 
Lokale vissers vertellen over de traditionele manieren om vis te roken, en we worden uitgenodigd om niet alleen de vis,  
maar ook bier te proeven. Kortom een leuke afsluiting van deze fantastische reis naar Riga.

Praktische info: 
Prijs vol pension: 850 € (single: + 75 €). Alle bovenvermelde bezoeken zijn inbegrepen. Reis- en annulatieverzekering: 15 €
Inschrijving via onze website en daar klikken op “Riga inschrijving”) of telefoontje naar Frank (011/78 01 52),  
liefst vóór 15 november i.v.m vliegtuigreservering.
Na inschrijving ontvang je een uitnodiging om het voorschot: (400 € + eventuele verzekering) te betalen, het saldo betaal je 
rond 3 april. 

Alle prijzen zijn per persoon. 
Programma onder voorbehoud van wijzigingen.


