Pasen,

Beste Neos leden, binnenkort vieren we Pasen.

Het feest van het nieuwe leven, het feest van de nieuwe maan, het feest van de nieuwe
lente.

Toch zal 2020 Pasen heel anders zijn dan vorige jaren.

Ja ,er zullen nog wel paaseitjes zijn, maar het “kuppen “zal niet met het grote gezelschap
zijn.

Ja, de kindjes zullen nog wel eitjes gaan rapen, maar niet in de tuinen van de grootouders of
peter en meter.

Ja, het eucharistie vieren zal one line op tv of radio zijn, er was toch al minder volk in de
kerken, maar nu ze gesloten zijn is dit toch voor vele mensen schrikken.

Maar laten we Pasen ook het feest van de hoop noemen, hoop dat we als samenleving sterk
uit de Corona crisis gaan komen.

En we gaan er sterk uitkomen, als we alle initiatieven van samenhorigheid en menselijkheid
mogen beleven en meemaken, dat samen horen gevoel zullen we nooit vergeten.

Een telefoontje, een berichtje, mailtje, skypen, we leren ineens met de multimedia omgaan,
en maar goed dat het er is.

Ook initiatieven zoals mondmaskers maken, boodschappen doen ,voor hen die het moelijk
hebben, een gesprekje, wel met de nodige afstand in meters, maarmet onze gevoelens heel
dicht bij elkaar.

Lieve Neos leden, sluiten we Pasen en de lente in ons hart.

Het zal anders zijn, we leren ineens wat tijd is, in de vroegere drukke wereld.
Tijd maken voor elkaar, met een lief woord, en een vriendelijk gebaar.
Vrolijk Pasen allemaal.
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