De lente in quarantaine.

Beste Neos-leden,

De lente is begonnen, het frisse groen, bloeiende bomen, de prachtige kleuren en heerlijke geuren
van de lentebloemen, zoals de tulp, narcis, hyacint, krokus en de sering.

De vogels zijn bezig met het bouwen van hun nestjes en fluiten hun mooiste liedjes in de vroege
morgen. Het is pas lente als men de zangvogel zijn liedje hoort fluiten.

Toch hadden wij ons de komst van de lente anders voorgesteld, maar door de uitbraak van het
Coronavirus moeten wij ons allemaal houden aan de opgelegde maatregelen, blijf in uw “kot”, zei
minister Maggie De Block.

Toch laten wij ons niet afschrikken om te genieten van de kleine dingen, de lentegeur, de bloemen
in onze eigen tuin, het mooie gezang van de merel, pimpelmees of de nachtegaal ’s morgens vroeg.

In deze tijden van “lockdown” zien we vele mooie dingen gebeuren, de mensen halen het beste in
zich naar boven. Om er te zijn voor de zieken en eenzamen. Het zijn voor elkaar, oog te hebben voor
het warme, het fijne, het goede, het vriendschappelijke, het lieve woord, een lach en een traan, een
dank u wel!

Beste mensen, zorg goed voor elkaar, samen zijn we sterk. Heb respect voor de regels en elk mens,
wees dankbaar, hoopvol en liefdevol.

Het gaat u allen goed in deze moeilijke periode, blijf gezond en u weet; na regen komt altijd
zonneschijn!

Namens het bestuur
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