
Beste Neos-vrienden, 

Stellen jullie het  goed?  We hebben met z’n allen een moeilijke tijd gehad, een bijzondere periode 

waarin we veel moeten missen, familie, vrienden, het gezellig samenzijn in de vereniging, ’n knuffel. 

De versoepelingen van de coronamaatregelen volgen elkaar nu snel op en dat geeft ons terug hoop 

en perspectief. Al onze inspanningen van de afgelopen 9 weken zijn niet voor niets geweest. 

Wij hebben al prachtige en zonnige dagen gehad, een beetje zomer in de lente, maar de natuur en 

onze tuin liggen er kurkdroog bij, dus mag het ook eens goed regenen, (‘s nachts wel te verstaan) en 

de zomer die moet nog beginnen, wij kijken er alvast naar uit om jullie terug te zien bij een wandel- 

of fietstocht, gezellig samen zijn met een tasje koffie en vlaai of een frisse pint. 

Beste vrienden, blijf gezond en positief, zorg goed voor uzelf en elkander. 

Tot gauw! 

Namens het bestuur Neos-Kinrooi 

Jos Smeets 

 

Enkele kennisvragen 

Vraag 1: Wie schilderde het beroemde schilderij; “Meisje met de parel?” 

a) Peter (of Pieter) Paul Rubens 

b) Johannes Vermeer 

c) Rembrandt van Rijn 

Vraag 2: Wie was de eerste koningin van België? 

a) Louise Marie van Orléans ( van Frankrijk) 

b) Charlotte Augusta van Wales 

c) Marie Henriëtte van Oostenrijk 

Vraag 3: In Tongeren staat het standbeeld van Ambiorix, van welke stam in het Gallische rijk was hij 

koning? 

a) Nerviërs 

b) Treveri 

c) Eburonen 

Vraag 4: Welke planeet in ons zonnestelsel is de grootste? 

a) Saturnus 

b) Jupiter 

c) Neptunus 

Vraag 5: Wie won het Eurosongfestival voor Luxemburg met het liedje; “Après-toi?” 



a) Vicky Leandros 

b) France Gall 

c) Viktor Lazlo 

Vraag 6: Wanneer was de eerste treinrit in België (en tevens op het Europese vaste land)? 

a) Op 5 mei 1831 

b) Op 5 mei 1839 

c) Op 5 mei 1835 

Vraag 7: Waar ligt het hoogste punt van België?  

a) Signal de Botrange 

b) Baraque de Fraiture 

c) Baraque Michel 

Vraag 8: wat is een labberkoeltje? 

a) Zachte wind 

b) Herfstwind 

c) Wind in het zuid Limburgse heuvelland 

Antwoorden quiz van 15 mei 

 Vraag 1: meteorologie bestudeert het weer ( antw. c) 

 Vraag 2: cumulus is een stapelwolk (antw. c) 

 Vraag 3: tempestueus betekent stormachtig (antw. a) 

 Vraag 4: bowling wordt met 10 kegels gespeeld (antw. c) 

 Vraag 5: Griekse drank is ouzo (antw. b) 

 Vraag 6: de Apennijnen liggen in Italië (antw. c) 

 Vraag 7: spanning van elektriciteit is volt (antw. c) 

De dokter en zijn stagiair. 

Een dokter vraagt aan zijn stagiair om hem een voormiddag te vervangen. Toen hij terug kwam vroeg 

hij natuurlijk of alles goed was verlopen. 

“ Ik denk het wel” was het antwoord van de stagiair.” De eerste patiënt kwam binnen met 

verschrikkelijke hoofdpijn”. 

“ En wat hebt ge gedaan” vroeg de dokter? 

“ Dafalgan voorgeschreven” was het antwoord. 

“Uitstekend” zei de dokter. 

“ De tweede patiënt had last van maagzuur.” 

“ En……?” vroeg de dokter. 

“ Ik heb Maalox voorgeschreven.” 



“ Weer uitstekend” zei de dokter. 

“ Mijn derde patiënt was een hele mooie vrouw,  zij kwam hysterisch binnengelopen, kleedde zich 

volledig uit, ging op de tafel liggen” en riep: “ help mij dokter, het is al vijf maanden geleden dat ik 

nog een man heb gezien”. 

Waarop de arts vroeg: “ en wat ge daar mee gedaan?” 

“Oogdruppels voorgeschreven….”  Antwoordde de stagiair. 

De keuring 

 Een jonge vrachtwagenchauffeur komt op de militaire keuring en wil graag afgekeurd worden. Hij 

komt bij de keuringsarts en moet zich uitkleden. 

“Beroep?” vraagt de arts. 

“Vrachtwagenchauffeur.” 

“Wat zijn je gebreken?” vraag de arts. 

“mijn koplampen werken niet” zegt de jonge man. 

“ hoe bedoel je?” vraag de arts. 

“ Ik heb slechte ogen.” Zegt de jongen 

“We zullen eens zien” zegt de arts en loopt naar de kaart met de kleine en grote letters. De arts wijst 

op de kleine letters. 

“ Kun je dit lezen?” 

“ Neen, sorry” zegt de jongen. 

De arts wijst op de grotere letters; 

“Kun je dit dan lezen?”  

“Neen, sorry” zegt de jongen. 

De arts wijst nu op de allergrootste letters; 

“Kun je dit lezen?” 

“Absoluut niet” zegt de jongen. 

“Dat is inderdaad niet zo best” zegt de dokter, “maar ik heb nog een tweede test.” 

Nu laat de dokter een naakte meid voor het bord staan. 

“Zie je wat?” vraagt de dokter. 

“Niets” zegt de jongen. 



“A wel” zegt de dokter, “misschien werken je koplampen niet, je richtingaanwijzer doet het prima.” 

Liedje van vroeger 

Jong en blij gaan we vrank en vrij, 

Er vandaag weer eens fijn vandoor. 

Zonder lied echter gaat het niet, 

Zing dus allen nu mee in koor. 

Waar we gaan, gaat ons lied met ons mee, 

Hoor maar het klinkt over dorp, over stee. 

Wij zingen vrolijk en luid, want dat mag, 

Op zo’n stralende zonnige dag. 

 

Als wij straks dan naar huis toe gaan, 

Kijk de maan ons verwonderd aan. 

Nooit zag ze toch zo een vrolijke troep, 

Nog zo monter naar huis toe gaan. 

Zij stond paf want ze wist niet dat het kon, 

Maar in ons hart, kijk daar schijnt nog de zon. 

Wij roepen dankbaar met vrolijke lach, 

Hé, wat was dat een heerlijke dag! 

 

 

Landcommanderij  Alden Biesen 

Het ontstaan van Alden Biesen situeert zich begin 1220, toen de Duitse Ridderorde de 

landcommanderij heeft opgericht. Deze Orde was in 12 balijen of provincies verdeeld. Deze 12 

commanderijen lagen verspreid over het huidige Belgisch Limburg, Nederlands Limburg, Vlaams 

Brabant, Noord-Brabant en het huidige Duitse Noord-Rijnland. Alden Biesen groeide uit tot 

hoofdzetel  van de balij Biesen die zelf uit 10 ondergeschikte commanderijen bestond. Het pronkstuk 

Alden Biesen was eigendom van de landcommandeur. Het kasteeldomein kende haar glorietijd 

tussen de 16e en 18e eeuw. 

De Franse revolutie maakte op het einde van de 18e eeuw hier een einde aan, want de Duitse Orde 

werd verdreven. Het domein werd openbaar verkocht en kwam hiermee in privé bezit gedurende 

twee eeuwen en begon ook de aftakeling van het kasteelcomplex. 

Op 8 maart 1971 was er een grote brand in Alden Biesen, via een schoorsteen vatte het dakgebinte 

vuur. Bij gebrek aan bluswater -  de kasteelgrachten stonden droog -  en het kurkdroge dakgebinte, 

verspreidde zich het vuur razend snel en legde na een 3 dagen durende brand het hele dak van de 

waterburcht in de as. Brandweer en omwonenden konden gelukkig nog vele waardevolle schilderijen 

en meubilair redden. 

Na de brand van 1971 kocht de Belgische staat Alden Biesen en is nu de landcommanderij een 

internationaal cultuurcentrum van de Vlaamse overheid. 



 

Verwoestende brand Alden Biesen op 8 maart 1971. 

 

 

Landcommanderij Alden Biesen nu! 


