
Beste Neos-vrienden, 

 

 

De maand mei, Mariamaand, loopt ten einde en  met Pinksteren wordt eveneens de Paasperiode 

afgesloten. Het  was toch wel  een speciale maand mei dit jaar, een maand van uitdagingen, niet 

alleen voor ons zelf maar ook voor de ganse bevolking. De versoepelingen van de coronamaatregelen 

brachten  veel vragen met zich mee. Wie mag in mijn bubbel komen? Mogen we de kleinkinderen 

terug zien? Mag ik naar mijn kinderen, broers, zus, ouders of vrienden? Wanneer moet ik een 

mondmasker dragen? Zijn de grenzen nu open of gesloten voor familiebezoek? Mogen we  naar zee 

of de Ardennen of juist niet? Bezoek in het woonzorgcentrum, hoe verloopt dit nu? Vele vragen en 

soms verwarrende antwoorden. 

Dat Neos Kinrooi een vereniging is “met een hart”, dat betwijfelt niemand. Een greep uit enkele 

prachtige initiatieven die Neos Kinrooi “ met een hart” heeft verwezenlijkt:  

 Er werden 2500 mondmaskers gemaakt voor het ziekenhuis Maas en Kempen te Maaseik. 

 Voor elk lid van Neos Kinrooi werden twee mondmakers genaaid en aan huis gebracht door 

de bestuursleden. 

 Voor het OPZ ( Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum) te Rekem werden eveneens 

mondmaskers gemaakt en werden er gezelschapspellen, kaartspellen en tijdschriften 

bezorgd. 

 Ook de kwetsbare jongeren werden niet vergeten door Neos Kinrooi . Voor  het 

Jeugdzorgcentrum Hagenhoven te Kinrooi werden eveneens mondmaskers gemaakt door 

Neos Kinrooi “ met een hart”. 

 Er werd een belronde georganiseerd waar werd geïnformeerd hoe onze leden het stelden in 

deze coronatijden. 

 Op regelmatige basis werden er mails verstuurd naar de leden, met een nieuwsbrief, quiz, 

mopjes, filmpjes …… 

Dit is hartverwarmend, gewoon prachtig om dit te zien gebeuren in onze vereniging. Een 

welgemeend “dank u wel “ voor alle stiksters die hun keuken of living in een naaiatelier omvormden, 



voor al degenen die achter de coulissen meewerkten, allen die op de een of andere manier hun 

steentje hebben bijgedragen om al deze projecten te doen slagen, hartelijk dank hiervoor en voor uw 

solidariteit! Een positieve” bijwerking” die corona ons heeft gebracht; er zijn voor elkaar, tijd maken 

voor een babbeltje,  tijd maken voor elkaar, elkaar steunen, want samen staan we sterk en niemand 

wordt vergeten! 

Voor meer informatie over Neos Kinrooi “met een hart” of andere informatie, kan u gemakkelijk 

terecht op de website  door “Neos Kinrooi VZW” in te tikken bij” Google” . Dan klikken op” Neos 

Kinrooi” , en u ziet  de keuzemenu met o.a. : agenda, nieuwsbrief, en meer. Bij “ verslagen en  

activiteiten” vindt u nog meer informatie omtrent onze projecten  Neos Kinrooi “met een hart!” 

(scrollen naar rubriek 20 tot 23). 

 

Zorg goed voor uzelf en voor elkaar en blijf gezond. 

Namens het bestuur Neos Kinrooi  “met een hart”, 

Jos Smeets 

 

Enkele kennisvragen 

 

Vraag 1: Hoeveel keer won Eddy Merckx  zowel de Tour de France als de Giro d ’Italia? 

a) 6  

b) 4  

c) 5 

Vraag 2: De parel van de Duinengordel is de Oudsberg, maar hoe hoog is deze landduin? 

a) 80 m 

b) 85 m 

c) 90 m 

Vraag 3: Het Eurosongfestival werd slechts eenmaal gewonnen  door België met Sandra Kim met het 

lied;  J’ aime la vie. Maar in welk jaar ? 

a) 1988 

b) 1986 

c) 1989 

Vraag 4: Wie zette als eerste mens een voet op de maan? 

a) Buzz Aldrin 

b) Michael Collins 

c) Neil Amstrong 



 

Vraag 5: De zon is de grootste ster van ons zonnestelsel. Hoeveel keer past onze aarde in de zon? 

a) 100.000 keer 

b) 1.000.000 keer 

c) 10.000 keer 

Vraag 6: De altijd groene sequoia behoort tot grootste en oudste boomsoort op aarde, maar hoe 

hoog is de grootste boom op aarde? 

a) 109,80 m 

b) 112,70 m 

c) 115,50 m 

Vraag 7 : Er zijn drie soorten stralen; Alfa-, Bèta- en Gammastralen. Wat is de meeteenheid van 

radioactieve straling? 

a) Sievert 

b) Röntgen 

c) Becquerel 

Vraag 8: Tot welke eilandengroep behoort Madeira? 

a) De Balearen 

b) Canarische eilanden 

c) De Azoren 

Antwoorden quiz van 22 mei 

 Vraag 1:  Johannes Vermeer schilderde het Meisje met de parel (antw. a) 

 Vraag 2:  Louise Marie van Orléans (antw. a) 

 Vraag 3:  Ambiorix was koning van de Eburonen (antw. c) 

 Vraag 4:  Jupiter is de grootste planeet (antw. b ) 

 Vraag 5:  Vicky Leandros (antw.  a) 

 Vraag 6:  eerste treinrit was op 5 mei 1835 (antw. c) 

 Vraag 7 : Signal de Botrange (694 m.) (antw. a) 

 Vraag 8:  zachte wind (antw. a) 

  

Mop: het raadsel 

In de klas is het tijd voor een gesprek en de leerlingen gaan hiervoor in een kring zitten. De juf zegt: 

Vandaag gaan we raadsels aan elkaar vertellen. Jantje begin jij maar. 

Ok zegt Jantje.” Het gaat er droog in, het gaat er nat uit, dan hangt er een druppeltje aan. Rara wat is 

dat?” 

Ga jij maar even in de gang staan, zegt de juf boos. 



Op de gang komt Jantje de directeur tegen. 

De directeur vraagt Jantje; waarom sta jij hier op de gang? 

Jantje zegt; we gingen raadsels vertellen en ik ben uit de klas gezet. 

Wat was je raadsel dan? Vraagt de directeur. 

“Het gaat er droog in, het gaat er nat uit, dan hangt er een druppeltje aan.”  Vertelt Jantje. 

Ga jij maar naar huis zegt de directeur. 

Bij thuiskomst vraagt moeder aan Jantje;  waarom ben jij zo vroeg van school? 

Wij gingen raadsels vertellen en ik ben naar huis gestuurd, zegt Jantje. 

Wat was je raadsel dan? Vraagt zijn moeder. 

“Het gaat er droog in, het gaat er nat uit, dan hangt er een druppeltje aan.” 

Ga jij maar naar je kamer, commandeert zijn moeder. 

Als Jantje op zijn bed zit mompelt hij beteuterd in zichzelf: “ al die ellende om een theezakje.” 

 

Een lang probleem 

Een man komt bij de dokter en zegt “mijn penis is 50 centimeter en dat vind ik eigenlijk te lang, kunt 

u daar wat aan doen?”.  

“Nee”, antwoordt de dokter, “maar ik ken wel iemand die u hiermee kan helpen.” 

“Wie dan en wat moet ik doen dokter?”. 

De dokter zegt: “Dan moet je naar het bos gaan en daar woont een kabouter, als je hem tegenkomt 

moet je hem vragen of hij met je wil trouwen. Hij zegt waarschijnlijk “nee” en dan is je penis  

onmiddellijk 10 centimeter korter.” 

Dus de man gaat naar het bos en vindt de kabouter en vraagt: “wil jij met me trouwen?”. 

De kabouter kijkt de man verbaast aan en zegt: “Nee!”. En inderdaad de man zijn penis is opeens 10 

centimeter kleiner! De man denkt; “ik zoek die kabouter gewoon weer op en dan is mijn ding 

perfect.” En hup, de man weer terug naar het bos en vraagt de kabouter of hij met hem wil trouwen. 

De kabouter reageert een beetje boos” NEE!”. En alweer was zijn ding 10 centimeter korter. Na wat 

uitproberen vindt de man hem toch nog iets te lang en loopt weer snel terug naar het bos, zoekt de 

kabouter op en vraag weer; “ wil jij met me trouwen?”. 

De kabouter is ondertussen wit en rood van woede en roept; “NEE, NEE en nog eens Nee!!!!! 

 



De windmolen” Korenbloem “ 

Langs de Heerbaan in Ophoven stond 

vroeger deze mooie windmolen op 

het Hoogveld. De windmolen is met 

baksteen gebouwd en is een 

zogenaamde beltmolen van het 

bovenkruierstype  en werd gebouwd 

omstreeks 1806. 

De wieken van deze molen waren in 

de Belgische driekleur geverfd. Het 

verhaal deed toen de ronde dat 

koning Albert I vol bewondering  voor 

deze molen heeft gesalueerd.  

Dat was  in de tijd van molenaar  

Cornelius Van Esser, toen deze 

windmolen op haar mooist was. Jef 

van Aken, die de “Korenbloem” kocht 

in 1934 was de laatste actieve 

molenaar. 

In 1940 werd er voor de laatste keer 

gemalen en daarna begon stilaan het 

verval van deze prachtige molen. In 

1974 werd de nog bestaande molenromp bij Koninklijk besluit beschermd. 

 

Molenaarsgedicht 

De wieken zwaaien en zwieren, 

De wielen draaien en tieren, 

De molenstenen knarsen en ronken, 

Waartussen het graan is verzonken. 

Boven was dit graan geheel, 

Onder is het stuwend meel, 

Zo God het niet meer waaien liet, 

Had de molenaar groot verdriet. 

De man wist niet wat beginnen, 

Hij moet met de wind zijn brood verdienen. 



 

 


