
Beste Neos-vrienden, 

We zijn bijna half juni en mogen we ons verheugen op een mooie, zonnige en aangename 

zomer. Zondag 14 juni vieren we Vaderdag, een mooie gelegenheid om ook de papa’s 

figuurlijk in de bloemetjes te zetten. Met de versoepelingen van de coronamaatregelen kan 

dit nu terug in grotere familiekring plaats vinden. 

Zelf vond ik het altijd moeilijk om een passend geschenk te vinden, pa had eigenlijk al alles 

van boormachine tot fototoestel en dan draaide dit meestal uit op een fles Johnny Walker, 

een fles Smeets of een boek. Elk jaar opnieuw zei hij dan: “ge moet in vervolg niks meer 

meebrengen, ik heb al alles, als we maar allemaal samen zijn, kinderen en kleinkinderen, 

met koffie en een goed stuk vlaai, dat is voor mij het schoonste geschenk!” 

Beste Neos-vrienden, zelf hebben wij de afgelopen maanden ondervonden hoe belangrijk 

het onderling menselijk contact is, het samen zijn met familie en/of vrienden, een fijn 

gesprek , een glimlach, een bemoedigend woordje, een knuffel of een kus. Gelukkig is onze 

bubbel vergroot en kunnen we onze contacten met familie of vrienden uitbreiden. 

Ook onze vereniging Neos-Kinrooi begint  voorzichtig met de heropstart van zijn activiteiten, 

zoals wandelingen en fietstochten. Nadien met uitstapjes en lezingen, tenminste als hiertoe 

groen licht wordt gegeven door de veiligheidsraad. Hierover wordt nog gecommuniceerd. 

Lieve Neos-vrienden, we zien  er allemaal naar uit om elkaar terug te zien, we wensen 

iedereen een mooi en zomers weekend en blijf gezond! 

Namens het bestuur Neos-Kinrooi 

Jos Smeets  

 

 

 



Vaderdag 

Als kleuter van een jaar of vier 

Denk je spontaan en zeker fier: 

“ er is geen betere dan papa, 

Wat hij kan, doet geen mens hem na!” 

 

Een tiener van zo’n vijftien jaar, 

Zijn kin begroeit met stoppelhaar, 

Die spot al met: “ die ouwe thuis, 

Wat die doet, is beslist abuis!” 

 

Met dertig jaren ouderdom 

Vindt je papa toch niet zo stom. 

Is er iets wat niet gaat, 

Vraag je aan papa om raad. 

 

Hij ziet, hij kan en doet van al, 

Weet raad en daad voor elk geval. 

Maar dit beseft je vaak gewis, 

Als papa er niet meer is. 

 

Enkele quizvragen 

Vraag 1: Wenen is een prachtige stad met vele historische gebouwen. In welke bouwstijl 

werd o.a. Schloss Schönbrunn en Belvedere gebouwd? 

a) Gotische bouwstijl 

b) Romaanse bouwstijl 

c) Jugendstil  



Vraag 2: In welk jaar begonnen de eerste televisie-uitzendingen in België? 

a) In 1951  

b) In 1953 

c) In 1955 

Vraag 3: Hoeveel personenwagens zijn in  België ingeschreven ? 

a) 3.800.000  

b) 5.900.000 

c) 4.850.000 

Vraag 4: iedereen kent ”Manneke Pis” in Brussel, maar hoe heet zijn vrouwelijke 

tegenhanger? 

a) Ketje 

b) Jeanneke 

c) Marieke 

Vraag 5: Op 11 maart was er voor de kust van Japan een zware aardbeving, gevolgd door een 

enorme tsunami en deze trof een kerncentrale. Welke? 

a) Fukuoka 

b) Hiroshima 

c) Fukushima 

Vraag 6: Welke van deze vogels heeft de grootste vleugelwijdte( 3,6 m)? 

a) De Andescondor 

b) De grote Albatros 

c) De wilde zwaan 

Vraag 7: De naam van de hoogste berg op onze aardbol weet algemeen iedereen; de Mount 

Everest. Maar wie kent de diepste plek op aarde (10.911 m diep)? 

a) Marianentrog 

b) Puerto Rico trog 

c) Kaaiman trog 

Vraag 8: de scheve toren van Pisa is een zeer bekende toren, maar hoe hoog is die eigenlijk? 

a) 74,85 m 

b) 108,85 m 

c) 55,85 m 

 



Antwoorden quiz van vorige week, 6 juni  

 Vraag 1: De Blauwe Vinvis is de grootste walvis (antw. b) 

 Vraag 2: J.R.R. Tolkien schreef deze trilogie (antw. a) 

 Vraag 3: De Angel Falls in Venezuela(antw. a) 

 Vraag 4: Antwerpen is de 2de grootste stad van België (antw. c) 

 Vraag 5: Fusie Kinrooi is 54 km2 in oppervlakte (antw. b) 

 Vraag 6: de hotelschool “ Ter Duinen” ligt in Koksijde (antw. b) 

 Vraag7: Lorne Greene vertolkte de rol van Ben in westernserie Bonanza (antw. a) 

 Vraag 8: Ottawa is de hoofdstad van Canada (antw. c) 

 

Het eendje 

Een man krijgt pech met zijn eend (Citroën 2 PK) en is blij als hij op sleeptouw wordt 

genomen door een kennis die in een Porsche rijdt. Ze spreken af als de Porsche te hard rijdt 

dat er even wordt getoeterd of geknipperd  met de lichten. 

Eenmaal onderweg ziet de man in de Porsche zijn vriend in zijn Jaguar. Al gauw wordt het 

een wedstrijd en ze vergeten de eend helemaal. Al snel gaat het tegen 200 km/h. Een 

wandelaar ziet ze voorbij razen en belt meteen zijn vriend. 

Je raadt nooit wat ik daarnet heb gezien; ik zag een Porsche tegen 200 km voorbij razen, 

daarna een Jaguar tegen 200 km/h en een lelijk eendje dat aan het toeteren en aan het 

knipperen was met zijn lichten om voorbij te kunnen gaan. 

Artritis   

Een dronken, fel naar alcohol geurende man zat in de metro naast een priester. Zijn das zat 

vol vlekken, zijn wangen vol met rode lippenstift en een halflege fles sterke drank stak deels 

uit de zak van zijn verkreukte vest. 

De man begon zijn krant te lezen, voor zover dat dit mogelijk was. Na een vijftal minuten 

richtte hij zich tot de priester en vroeg: “ zeg eerwaarde, kent u de oorzaak van …artritis?” 

“Ja, mijn zoon, dat komt door een erg losbandig leven te leiden, teveel alcohol te drinken, 

niet naar de mis te gaan, te slapen met prostituees, geen bad te nemen, enzovoort…..” 

“Awel merci!” mompelde de dronken terwijl hij terug zijn krant begon te lezen. 

De priester, nadenkend over wat hij gezegd had, en een beetje nieuwsgierig, vroeg: “ neem 

mij niet kwalijk, maar hoe lang heb je al artritis?” 

“Ikke, ik heb geen artritis, eerwaarde, maar ik heb juist gelezen dat de paus dat heeft….” 

 



De Voerstreek 

De Voerstreek is een stukje Limburg dat aan drie zijden wordt omgeven door de provincie 

Luik en in het noorden door Nederlands Limburg. 

Deze heuvelachtige streek bestaat uit zes dorpen; Moelingen, ’s Gravenvoeren, Sint-Pieters-

Voeren, Sint-Martens-Voeren, Remersdaal en Teuven, die samen de gemeente Voeren 

vormen. 

Het is een prachtige streek om te fietsen en te wandelen. Hier zijn verschillende 

mogelijkheden om te overnachten;  in een B&B, vakantiewoningen, appartementen, 

camping en hotel. 

Men kan er heerlijk van de rust genieten of een bezoek brengen aan de plaatselijke 

stroopstokerij, viskwekerij (forel), de prachtige tuinen gelegen in natuurgebied, 

slakkenkwekerij (wijngaardslak of escargots) en imkerij. Er zijn tevens verschillende 

wijndomeinen. 

Een mooie stukje Limburg om te bezoeken voor een korte vakantie in eigen streek en zich 

culinair te laten verwennen, te relaxen en te genieten van het mooie landschap en de rust. 

 

 



  

 


