
Op vrijdag 17 januari 2020, waren we met 85 Neos-vrienden op post, om onze Nieuwjaars en gelukwensen met 
elkaar te vieren. 

Het was een fijn weerzien met een welkomsdrankje, en vele gezondheidswensen. We mochten genieten van een 
mooi versierde zaal, een welkomswoordje van voorzitster Marleen, en tot  ieders verrassing kregen we nog een 
laat bezoekje van de mooi uitgedoste Drie Koningen. 

Ze brachten een verhaal van de Drie Koningen, vroeger en nu, er zijn vele gelijkenissen, maar ook grote 
verschillen, en met de wetenschap dat ieder op zijn manier een bezoekje kan brengen, een geschenkje kan 
geven, soms eens naar de sterren moet kijken, en ook dikwijls het wierooks vaatje moet gebruiken om meningen 
en geurtjes te neutraliseren, is met het afsluitend Drie Koningen lied, een oude traditie in vele gezinnen in ere 
gehouden.  

  

  

We hadden tijdens het heerlijke kaas en vlees buffet het genoegen te luisteren naar een optreden van Jan 
Linssen en als klein menke Fred Bakkers.  

  

Met het thema Neos Circulair hadden alle leden samen een bak vol oude GSM’s bij elkaar gebracht, die geruild 
worden voor het aanplanten van bomen.  

Onder het genot van een lekker glaasje en heel veel gebabbel was het een fijne Neos-vrienden namiddag.  

  

Allemaal hartelijk dank en we hopen ons weer te zien op de volgende Neos activiteit.  

  

Mia Smeets 

Neos Kinrooi 

 

            
 
 
 



 


