Ochtend fietstocht Neos Kinrooi

Op Donderdag 27 augustus stond er een leuke fietstocht op het programma van Neos
Kinrooi.

43 sportieve Neos leden stonden om 9 uur startklaar te Kessenich. Het was een kleurrijk
gezelschap mede door de veilige fluovestjes. Jean en Har hadden weer een mooie route van
ongeveer zo’n 50 km uitgestippeld, tussen lieflijke dorpjes. De oude en de nieuwe maas,
meanderde mooi tijdens deze tocht. Na een tussenstop aan het water, bij een Brasserie in
Ohe’ en Laak, voor koffie en een dik stuk vlaai voor de liefhebbers, kwamen we rond 12 uur
aan in de Sjeive Dorpel. Daar wachten ons nog zes Neos leden op, om gezamenlijk, met de
nodige Corona voorzorgsmaatregelen een lekkere maaltijd te genieten

Het was weer een blij weerzien, en iedereen was content om samen te genieten, het lekkere
eten, in aangenaam Neos gezelschap.

De volgende activiteit is een wandeltocht op 8 september, en op 22 september staat er weer
een fietstocht op het programma.

Allen hartelijk welkom.

Mia Smeets

Neos Kinrooi







