
Beste Neos vrienden, 

 

Wat werd voorspeld door de virologen is jammer genoeg momenteel waarheid geworden.  De 

tweede Coronagolf dondert als een tsunami over ons heen. Door de snel stijgende besmettingen, 

opnames in de ziekenhuizen en het groot aantal Coronapatiënten op de intensieve verzorging, 

konden nieuwe strengere maatregelen niet uitblijven. 

Een tweede lockdown is onvermijdelijk om een totale ineenstorting van onze gezondheidszorg te 

voorkomen. Het aantal besmettingen, opnames  van Coronapatiënten in de ziekenhuizen en het 

aantal zieken op de intensieve verzorging liggen nu al hoger dan ooit het geval was in de eerste golf. 

Bij de eerste lockdown hadden wij het perspectief op de komst van de lente en van een mooie 

zomer. Met de tweede lockdown zijn de omstandigheden anders, nu begint een periode van 

deemstering, de lange winteravonden met gure en koude dagen. Verschillende 

gezondheidsinstanties adviseren om zeker naar buiten te gaan om een wandeling te maken in de 

natuur, dit heeft een positief effect op hoe wij ons voelen. 

Onze dagelijkse gewoontes worden beperkt, maar er zijn nog dingen die we wel  mogen doen zoals; 

vrij rondreizen in België, winkelen met maximum 2 personen en mondmasker, wandelen en fietsen. 

Supermarkten, bakkers, tuincentra, krantenwinkels en doe-het-zelf zaken blijven open. Sociale 

contacten met maximum 1 persoon als knuffelcontact binnen, afspreken met maximum  4 personen 

buiten mits 1,5 meter afstand te houden. 

Alle activiteiten en culturele evenementen zijn stop gezet voor minstens 6 weken. Uitstel is daarom 

nog geen afstel en zullen op een latere datum terug ingepland worden. 

Als iedereen zijn best doet en de nieuwe maatregelen naleeft komen we ook deze crisis te boven. 

Lieve Neos vrienden, wees voorzichtig, respecteer de maatregelen, maar vooral in deze bizarre tijd, 

blijf gezond. Samen komen wij door ook deze moeilijke periode. 

 

Zorg goed voor uzelf en voor elkaar! 

Namens het bestuur Neos-Kinrooi. 

Jos Smeets 



Enkele quizvragen 

Vraag 1: Voor hoeveel procent bestaat het menselijk lichaam uit water? 

a. 50 % 

b. 60 % 

c. 70 % 

Vraag 2: Door welk kanaal zijn Afrika en Azië van elkaar gescheiden? 

a. Het Suezkanaal 

b. Het Panamakanaal 

c. Het kanaal van Korinthe 

Vraag 3: Vanaf welke leeftijd mag je een tractor besturen? 

a. 18 jaar 

b. 16 jaar  

c. 14 jaar 

Vraag 4: Welke stad bedoelt men met de “Eeuwige stad”? 

a. Athene 

b. Rome 

c. Parijs 

Vraag 5: Wat is het hardste natuurlijk mineraal op aarde? 

a. Saffier 

b. Korund 

c. Diamant 

Vraag 6: Van welk land waren de Maori de oorspronkelijke bewoners? 

a. Australië 

b. Nieuw-Zeeland 

c. Tasmanië 

Vraag 7: Welk is de hoogst gelegen hoofdstad van Europa? 

a. Praag 

b. Wenen 

c. Madrid 

Vraag 8: Hoeveel tanden heeft een schaap? 

a. 34 tanden 

b. 28 tanden 

c. 32 tanden 

Antwoorden laatste quiz ( juni 2020) 

Vraag 1: In 1815 werd het Franse leger van Napoleon Bonaparte verslagen in Waterloo (antw. b) 

Vraag 2: De snelheid van licht is 300.000 km/sec. ( antw. a) 

Vraag 3: De zwaarste mens woog 635 kilo (antw. b) 



Vraag 4: De Belgische kust is 67 km lang (antw. c) 

Vraag 5: De scheepslift van Ronquières overbrugt een hoogteverschil van 67 meter (antw. b) 

Vraag 6: De “Last Post” wordt sinds 1928 stipt om 20.00 uur geblazen (antw. c) 

Vraag 7: Op 1 maart 2002 werd de Euro de nationale munt van België (antw. a) 

Vraag 8: Au is het symbool van goud (antw. a) 

 

Vrouw kwijt 

2 mannen botsen in de supermarkt tegen elkaar met hun winkelkarretje. 

 

"Sorry zegt de ene man, ik ben wat zenuwachtig, want ik ben mijn vrouw aan 't zoeken." 

 

"Ja," zegt de andere," ik ook.'' Willen we samen zoeken?" 

 

"Oké," zegt de eerste, "hoe ziet uw vrouw eruit ?" 

"Ze is blond, heeft volle rode lippen, blauwe ogen en ze draagt een smalle witte jurk met een diepe 

décolleté." 

 

"En hoe ziet uw vrouw eruit ?" 

 

"Laat maar zitten ," zegt de andere :"we gaan die van u zoeken!" 

 

Wat is politiek 

Een zoon vraagt aan zijn vader: Pap, wat is eigenlijk politiek. 

Vader zegt: Jongen, dat is heel eenvoudig. Kijk, Ik breng het geld thuis, dus ben ik het KAPITALISME. 

Je moeder beheert het geld, dus is zij de REGERING. 

Opa ziet er op toe dat alles her ordentelijk verloopt. Hij is de OVERHEID. 

Het dienstmeisje is de ARBEIDERSKLASSE. 

Wij hebben allen maar een doel voor ogen namelijk jouw welzijn. Daarom ben jij het VOLK. 

Je kleine broertje die nog in de luiers loopt is de TOEKOMST. 

 

De zoon denkt na en vraag of hij er een nachtje over mag slapen. 

´s Nachts wordt hij wakker omdat zijn kleine broertje in zijn luier heeft gepoept en vreselijk 

schreeuwt. Omdat hij niet weet wat hij moet doen gaat hij naar de slaapkamer van zijn ouders. Daar 

ligt alleen zijn moeder en die slaapt zo vast dat hij haar niet wakker krijgt. Daarom gaat hij naar de 

kamer van het dienstmeisje waar hij ziet dat zijn vader bij haar in bed ligt en ze zijn met hele 

vreemde dingen bezig. Hij ziet dat Opa onopvallend door het raam toekijkt. Ze zijn allemaal zo druk 

dat niemand merkt dat hij voor het bed staat. Daarom besluit de jongen onverrichterzaken weer te 

gaan slapen. 

 

De volgende ochtend vraagt vader aan zijn zoon of hij met zijn eigen woorden kan uitleggen wat 

politiek is. 



Ja zegt de zoon: Het KAPITALISME misbruikt de ARBEIDERSKLASSE terwijl de 

OVERHEID toekijkt en de REGERING slaapt. Het VOLK wordt volkomen 

genegeerd en de TOEKOMST ligt in de STRONT. 

 

Yoghurt 

Twee criminelen besluiten om 's nachts een overval op een bank te plegen. 

Ze hebben hun slag zo goed voorbereid dat ze op de bewuste nacht zonder probleem alle 

alarmsystemen uitschakelen en uiteindelijk in de zaal met de kluizen terechtkomen. 

 

De eerste gangster slaagt erin om één van de kluizen open te maken, maar is zwaar ontgoocheld 

wanneer hij merkt dat er helemaal geen geld in de kluis zit. Er staat enkel een pot yoghurt in. De 

tweede gangster opent ook een kluis en vindt precies hetzelfde. Uiteindelijk openen ze alle kluizen, 

maar ze vinden niets anders dan yoghurt, yoghurt en nog eens yoghurt. 

 

De eerste zegt: Dat is hier een gemene streek! Voilà, om hen te ambeteren gaan we al die yoghurt 

opeten. Ze zullen nog al een gezicht trekken als ze het morgen merken! En onmiddellijk beginnen de 

twee kerels de potten yoghurt één voor één binnen te schrokken, tot ze bij dageraad een propvolle 

buik hebben. 

 

Da dag erna zitten de twee aan de ontbijttafel. 

Leest de ene uit de krant voor: "Godverdomme kerel, deze gazet titelt 'ONGELOOFLIJKE INBRAAK IN 

DE SPERMABANK'. 

 

De Chrysant, meer dan een kerkhofbloem. 

Met Allerheiligen en Allerzielen worden de overleden familieleden en vrienden herdacht. Traditie 

getrouw worden dan chrysanten op het graf gezet als teken dat wij onze overledenen niet zijn 

vergeten. 

Maar de chrysant is niet langer alleen de bloem die symbool staat 

voor de overleden familie. Met de jaren is de chrysant een plant die 

nu ook haar plaats heeft gekregen als pot- en tuinplant. Chrysanten 

hebben bloemen in vele variëteiten, kleuren en vormen en bloeien 

meerdere weken. 

De chrysant wordt daarom niet langer enkel op Allerheiligen 

aangeboden maar bijna het ganse jaar door. Ze vraagt weinig 

onderhoud en geeft ons gedurende de herfstmaanden een overvloed 

van bloemen op het moment dat de meeste andere planten in rust 

gaan.  In de Japanse traditie staat de chrysant symbool voor een lang 

leven en de Japanse keizer, hiermee is de chrysant de nationale 

bloem van Japan. 

Tot de volgende keer!!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                           


