
Dag beste Neos-vrienden, 

Op 11 november is er de traditionele herdenking van wapenstilstand,  het einde van de eerste 

wereldoorlog in 1918. Er wordt niet alleen hulde gebracht aan de gesneuvelden en slachtoffers van 

de eerste wereldoorlog maar ook deze van de tweede wereldoorlog. 

Het Sint Maartenfeest of lichtjesfeest wordt ook op deze dag gevierd, soms ook  al op de avond 

voordien. In een optocht met kleurrijke lampionnen of uitgeholde suikerbieten gaat men naar een 

weide waar dan het Sint Maartenvuur wordt ontstoken. Het is een feest dat licht brengt in deze 

donkere en sombere dagen. 

Bij de eerste lockdown werden massaal witte lakens uitgehangen, om stipt 20.00 uur werd er 

geapplaudisseerd in de straten en werden de klokken geluid. Dit om onze zorghelden een hart onder 

de riem te steken, om onze dankbaarheid te tonen aan het medisch en verzorgend personeel. 

Veel mensen hebben het mentaal moeilijk, het zijn lange en donkere winteravonden en we zitten nu 

veel meer binnen dan in de lente of in de zomer. In deze tweede lockdown is er de oproep; zet een 

lichtje aan het raam, in de tuin of op het terras, zo maak je deze moeilijke coronatijd letterlijk wat 

lichter. Het lichtje als teken van hoop en verbondenheid, een lichtje voor elkaar en voor de zorg. We 

moeten er zijn voor mekaar, zeker als het moeilijk gaat! 

Een lichtpuntje is dat de cijfers van het aantal besmettingen en het aantal opnames in de 

ziekenhuizen stagneren of zelfs lichtjes dalen.  De ontwikkeling van een vaccin tegen Covid 19 staat al 

erg ver, het vaccin ontwikkelt door Pfizer blijkt voor 90 procent doeltreffend te zijn. Er kwamen tot 

nog toe geen ernstige bijwerkingen aan het licht. Dat is prachtig nieuws voor ons allemaal en biedt 

weer perspectief. 

 

Maak het gezellig en knus binnen!!!! Plaats lichtjes aan het raam, in uw tuin, op het balkon of op het 

terras. Zorg goed voor uzelf en voor elkaar, blijf gezond. 

Namens het bestuur Neos-Kinrooi 

Jos Smeets 



Enkele quizvragen   

Vraag 1: Het Amazoneregenwoud in Zuid-Amerika is van grote waarde voor onze planeet, het brengt 

zowat 20 % zuurstof in onze lucht! Wat is de oppervlakte van het Amazoneregenwoud? 

a. 5.5 miljoen km2 

b. 5,1 miljoen km2 

c. 4.9 miljoen km2 

Vraag 2: Waar is het leefgebied van de Orang-Oetang? 

a. De Filipijnen en Java 

b. Borneo en Sumatra 

c. Cambodja en Thailand 

Vraag 3: Van welk land is Kiev de hoofdstad? 

a. Belarus (Wit-Rusland) 

b. Oekraïne  

c. Litouwen 

Vraag 4: In welk jaar werd de Berlijnse muur afgebroken? 

a. 1985 

b. 1987 

c. 1989 

Vraag 5: Hoe heet de reus met 100 ogen uit de Griekse Mythologie? 

a. Zeus 

b. Oedipus 

c. Argus 

Vraag 6: Wie speelt de rol van Frank in de soap “Thuis?” 

a. Peter Vlerinck 

b. Leo Vertongen 

c. Pol Goossens 

Vraag 7: In welk jaar vond in Duitsland “Die Kristalnacht”  plaats? 

a. 1938 

b. 1937 

c. 1935 

Vraag 8: Kaviaar! Van welke vis zijn dit de eitjes? 

a. Zalm 

b. Forel 

c. Steur 

Antwoorden op de vragen van vorige week. 

Vraag 1: Het menselijk lichaam bestaat voor 70% uit water (antw. c) 

Vraag 2: Het Suezkanaal scheidt Afrika en Azië (antw. a) 



Vraag 3: Vanaf 16 jaar mag je een tractor besturen (antw. b) 

Vraag 4: Rome wordt de “Eeuwige stad” genoemd (antw. b) 

Vraag 5: Diamant is het hardste natuurlijke mineraal op aarde (antw. c) 

Vraag 6: De Maori waren de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland (antw. b) 

Vraag 7: Madrid is de hoogst gelegen hoofdstad van Europa (antw. c) 

Vraag 8: Een schaap heeft 32 tanden (antw. c) 

 

Bankroof 

Bij een bankroof is de politie meteen ter plaatse. 

Dan komt een agent, de inspecteur buiten adem melden: 

"De dief is ontsnapt, inspecteur!" 

De inspecteur is woedend. 

"Ik zei toch dat je bij elke uitgang een mannetje neer moest zetten!", schreeuwt hij. 

"Hoe kan hij dan zijn ontkomen?!" 

"Via de ingang, inspecteur..." 

Boerengerecht 

Klaasje, een boerenzoontje, komt naar beneden voor zijn ontbijt. Zijn moeder vraagt hem of hij zijn 

klusjes al heeft gedaan. 

"Nog niet", zegt Klaasje. 

 

"Dan krijg je nog geen ontbijt", zegt zijn moeder. 

 

Dus Klaasje is helemaal chagrijnig. Hij gaat de kippen voeren en geeft een kip een schop. Dan gaat hij 

de varkens voeren en geeft een varken een schop. Dan gaat hij de koeien melken en geeft een koe 

een schop. 

 

Dan komt hij weer binnen. 

 

Zijn moeder geeft hem een kom droge havermout. 

 

"Waarom krijg ik nu geen eieren en spek? En waarom geen melk in mijn havermout?", vraagt Klaasje 

verontwaardigd. 

 

"Wel, ik zag je een kip schoppen, dus je krijgt geen eieren voor een week. En ik zag je een varken en 

een koe schoppen, dus krijg je ook geen spek en melk voor een week", zegt zijn moeder streng. 

 

Klaasje baalt nog meer. 

 

Dan komt zijn vader binnen, schopt de poes opzij en gaat zitten aan het ontbijt. 

 

Kijkt Klaasje lachend naar zijn moeder en zegt: "Vertel jij het hem of zal ik? 



BIJ DE DOKTER 

Een patiënt komt binnen in het kabinet van de dokter. " Dokter, ik kom mij laten castreren." 

"Bent U daar wel zeker van?" antwoordt deze geschrokken. 

"Jazeker dokter, ik vertrek op vakantie en ik kom mij laten castreren....." 

"Maar mijn beste, beseft U wel wat U vraagt?" 

"Dokter, ik wil mij laten castreren." 

De dokter voert de ingreep uit onder plaatselijke verdoving. 

Wanneer de patiënt zijn raadpleging verlaat kruist hij zijn vriend. 

"En", vraagt deze, "hebt ge U ook laten vaccineren voor de reis?" 

"Verdorie, VACCINEREN, dat was het woord dat ik zocht." 

 

Kasteel Walborg 

Vlak langs de oever van de Maas tegenover de 

“Spaenjerd” lag het kasteel “Walborg.” Het 

kasteel werd omstreeks 1632 gebouwd door 

Graaf Herman Frederik Van den Bergh. In 1719 

werd het kasteel verder uitgebouwd door Graaf 

Reinier Vincent van Hompesch tot een luxueus 

verblijf, met een boerderij, met stallen voor 24 

paarden en tuinen die waren aangelegd in 

Franse stijl. Het bestond uit drie vleugels en had 

12 poorten, 52 deuren en 365 ramen. Na 1919 raakte het kasteel in verval. Op het einde van de 

oorlog hielden de wegtrekkende Duitse soldaten zich schuil op Walborg en beschoten van over de 

Maas de geallieerden. Tijdens deze beschietingen werd Ophoven niet gespaard en kreeg de kerk drie 

voltreffers met veel schade. . Na de tweede wereldoorlog was het kasteel een ruïne.  In 1992 werd 

besloten om de resterende muren volledig te slopen om veiligheidsredenen. 

Het voormalige kasteeldomein werd begin 2020 

volledig heringericht. Er werden wandelpaden 

aangelegd, bomen geplant. De contouren van 

de voormalige gebouwen van het kasteel 

werden terug zichtbaar gemaakt. 

Nu pas wordt duidelijk hoe groots dit kasteel 

ooit is geweest. 

 

Vele groetjes van ons allen en vergeet uw lichtje 

niet aan het raam, balkon of tuin. 

Het bestuur Neos-Kinrooi 

 



 

 

 

 


