
Dag beste Neos-vrienden, 

Wat gaat het toch snel, de tijd vliegt in sneltreinvaart aan ons voorbij. Op deze derde zondag van de 

advent steken we de derde kaars aan op onze adventskrans. 

Kerstmis is bij uitstek het belangrijkste familiefeest. Sfeer, gezelligheid en SAMEN zijn met de 

dierbare mensen om ons heen, dat is waar het met Kerstmis om draait. Lekker eten en drinken aan 

een mooi gedecoreerde kersttafel, gezellig warm in de huiskamer waar een kerststal en een mooi 

versierde kerstboom met twinkelende lichtjes staan. 

Kerstmis is het feest van het licht in de donkerste periode van het jaar. Vandaar dat veel mensen 

kaarsjes branden en er lichtjes in de kerstboom worden gehangen. 

Kerstmis en Nieuwjaar zal dit jaar op een heel andere manier gevierd (moeten) worden. De cijfers 

van het aantal Coronabesmettingen zijn weinig hoopvol om versoepelingen te verkrijgen. We zullen 

Kerst en Nieuwjaar in beperkte gezinskring moeten 

vieren. Gezinnen mogen slechts één knuffelcontact 

uitnodigen binnen, in de buitenlucht blijft de regel 

van vier gelden. 

Voor alleenstaanden is er één knuffelcontact, 

enkel op Kerstavond(24/12) of op Kerstdag mag er 

één extra knuffelcontact worden uitgenodigd 

binnen. Buiten geldt ook hier de regel van vier. 

Een mooi alternatief met deze feestdagen of erna, 

is een flinke wandeling  te maken in gezinsverband 

of met vrienden( maximaal 4 personen). Het bestuur Neos-Kinrooi heeft voor ieder van de vijf 

kerkdorpen van Kinrooi een wandeling uitgewerkt. Men ontdekt soms nog onbekende plekjes in 

eigen dorp of elders, men heeft de keuze tussen Geistingen, Kessenich, Kinrooi, Molenbeersel of 

Ophoven, maar niets houdt u tegen om alle vijf de wandelingen te maken. Aan de hand van een goed 

omschreven route en enkele vraagjes gaat men op pad. Naast het verkwikkende en leerrijke van deze 

wandeling is er voor één winnaar per kerkdorp een attentie, aangekocht bij de plaatselijke 

handelaars als steun. Zeker de moeite waard om er eens op uit te trekken. Veel succes!! 

 

               

Beste Neos-vrienden, blijf gezond, zorg goed voor uzelf en voor mekaar, 

Namens het bestuur Neos-Kinrooi, 

Jos Smeets 

 



Enkele Quizvragen 

 

Vraag 1: Aan welke rivier ligt de Franse wijnstad Bordeaux? 

a) Rhône 

b) Garonne 

c) Loire 

Vraag 2: Tot welk land behoort het eiland Elba? 

a) Italië 

b) Frankrijk 

c) Spanje 

Vraag 3: Na de tweede wereldoorlog, in oktober 1945 kwamen de drie grote wereldleiders bijeen op 

de conferentie van Jalta (Rusland). Wie waren deze drie leiders? 

a) Lenin, Chamberlain en de Gaulle 

b) Govorov, Eiserhouwer en Chamberlain 

c) Staling, Roosevelt en Churchill 

Vraag 4: In welke stad begon ook weer de uitbraak van het Coronavirus eind 2019 

a) Wuhan 

b) Hunan 

c) Jinhua 

Vraag 5: Hoe wordt de sequoia, de zwaarste boom ter wereld ook nog genoemd? 

a) De Merantiboom 

b) De Mammoetboom 

c) De Baobabboom 

Vraag 6: Quito ligt op 2850 meter boven de zeespiegel en is daarmee de hoogst gelegen hoofdstad 

ter wereld. In welk land ligt Quito? 

a) Peru 

b) Ecuador 

c) Bolivia 

Vraag 7: In welke muzikale film vertolken Olivia Newton-John en John Travolta de hoofdrol? 

a) Saturday Night Fever 

b) Grease 

c) Xanadu 

Vraag 8: In november van dit jaar brak in de Oost-Afrikaanse regio, Tigray, een bloedige burgeroorlog 

uit. In welk land ligt deze regio? 

a) Somalië 

b) Soedan 

c) Ethiopië 

 



Antwoorden van de vorige Quiz 

Vraag 1: Tomaten zijn de meest verkochte groenten (antw. b) 

Vraag 2: Eden Hazard is de best betaalde Belgische profvoetballer (485.000 euro per week) (antw. c) 

Vraag 3: België telt nog ongeveer 506.000 melkkoeien (antw. a) 

Vraag 4: China is de bakermat van porselein (antw. b) 

Vraag 5: Zloty is de naam van de Poolse munt (antw. a) 

Vraag 6: De Bolero is de nationale dans van Spanje (antw. c) 

Vraag 7: De reuzenmanta is de grootste rog (antw. c) 

Vraag 8: Jericho in Palestina is de oudste stad ter wereld (antw. b) 

 

De 3 pastoors 

Er komen 3 pastoors bij Petrus aan de Hemelpoort en willen naar binnen lopen, ze hebben tenslotte 

altijd zedig geleefd denken ze. 

Maar Petrus houdt ze tegen en vraagt aan de eerste pastoor: Heb je echt nooit iets fout gedaan in je 

leven? 

Pastoor 1 zegt: "nou ja, ik heb de huishoudster éénmaal over haar billen geaaid."  Petrus zegt daarop; 

“Oké,  dat vergeven we je, ga maar naar binnen" 

 

Ook aan pastoor 2 stelt hij de vraag of hij nooit iets fout gedaan heeft in zijn leven. Antwoord van 

pastoor nr. 2: "Ik heb mijn huishoudster een keer over de borsten geaaid." 

Petrus zegt; "Oké dat vergeven we je, ga maar naar binnen" 

 

Tenslotte komt de derde pastoor aan de beurt en wederom dezelfde vraag. Het antwoord van de 

derde pastoor is als volgt: "Ik liep een keer bij de ALDI en daar stond een verkoopster op een ladder 

en die heb ik onder de rokken gekeken." Nou zegt Petrus "jij mag ook..." "ho, ho" zegt de derde 

pastoor,  "ik was nog niet klaar, op het moment dat ik sta te kijken komt ze naar beneden en haar 

rokje schuift zo over mijn hoofd en ik heb haar een kusje in het kruis gegeven." 

Petrus zegt daarop: "dat kunnen we je niet vergeven je komt hier niet binnen." 

Pastoor nr. 3 antwoordt "Dat dacht ik al want bij de ALDI mag ik ook al niet meer naar binnen" 

 

 

De gelukkige Kosovaar 

Een Kosovaar loopt rond de middag over straat in een Belgische stad. Hij komt een man tegen. Hij 

houdt deze man staande en zegt : "Ah, meneer de Belg, bedankt dat ik hier in uw mooie land mag 

verblijven en ...." Hij wordt onderbroken door zijn gesprekspartner : "Moment, moment, ik zijn niks 

Belg, ik zijn Marokkaan." 

 

De Kosovaar loopt verder en klampt even later weer een toevallige passant aan : "Dank U meneer de 

Belg, dat ik hier met mijn familie......." Weer wordt hij onderbroken: "Ik niks Belg, ik Turk". 



 

De Kosovaar loopt verder en jawel hoor, hij ziet een man komen welke hij weer aanspreekt: "Meneer 

de Belg, mag ik U hartelijk bedanken voor uw gastvrijheid". "Allee, jongen", zegt de man, " gij ziet nu 

toch ook wel dat ik zwart ben, Ik ben Afrikaan, ik ben geen Belg.”  "Maar", zegt de Kosovaar, "waar 

zijn dan al die Belgen?" 

De Afrikaan kijkt op zijn uurwerk en zegt: "Tja, die moeten werken tot half zes". 

 

De evolutie van de geneeskunde 

Een vrouwke wordt gevierd op het gemeentehuis omdat ze honderd jaar is geworden. 

Zegt de burgemeester: "Mevrouw, wat is er nu het meest veranderd in die honderd jaar?" 

"Wel", zegt de honderdjarige, "de geneeskunde." 

"Kan je wat meer uitleg geven", vraagt de burgemeester. 

"Ja hoor", zegt het vrouwke. 

 

"Toen ik zo rond de 18 - 20 jaar was en ik ging naar de dokter omdat ik hoofdpijn had, moest ik al 

mijn kleren uitdoen van de dokter om mij te kunnen onderzoeken. 

Toen ik zo tussen de 35 - 40 jaar was en ik ging naar de dokter omdat ik hoofdpijn had, moest ik enkel 

nog mijn bovenlichaam ontbloten van de dokter om mij te kunnen onderzoeken. 

Nu ik 100 jaar ben en ik ga naar de dokter omdat ik hoofdpijn heb, moet ik helemaal geen kleren 

meer uitdoen van de dokter om mij te kunnen onderzoeken. " 

 

Een échte- of kunstkerstboom, welke gaat het worden? 

De meest traditionele kerstboom is zonder twijfel de Fijnspar met zijn heerlijke dennengeur. Het 

nadeel van de Fijnspar is dat hij vlug zijn enigszins prikkende naalden laat vallen. Dan is er nog de 

Nordmann spar, met zijn donkergroene zachte naalden die amper uitvallen en met zijn lange stevige 

takken, ideaal om langer binnen te zetten. 

Naast de fijnspar en de Nordmann spar zijn er nog verschillende andere variëteiten die als kerstboom 

worden gebruikt o.a. de Servische spar, de Blauwspar en de Edelspar. 

Daarnaast kunnen we nog kiezen voor een afgezaagde boom of een boom met wortelkluit. Of maken 

we de keuze voor een kunstkerstboom die haast niet meer te onderscheiden is van de “echte”  

kerstboom en deze gaat nog jaren mee. 

Ieder maakt voor zichzelf  de afweging van de voor- en nadelen tussen een “echte” of 

kunstkerstboom. 

 
 



 

 

 

 


