Beste Neos-vrienden,

Volgende week maandag 21 december begint de astronomische winter. Het tijdstip waarop de zon
het laagst aan de hemel staat met de kortste dag en de langste nacht. Het goede nieuws is dat vanaf
dan de dagen terug beginnen te lengen, een lichtpuntje in deze donkere en sombere winterdagen.
Mijn grootmoeder zei: “ met driekoningen ( 6 jan.) lengen de dagen met een hanenschrei, met
lichtmis ( 2 feb.) twee en verder telt men niet meer.”

Aan het einde van 2020 is er toch nog een lichtpuntje. Of beter twee lichtpuntjes die samen zullen
schitteren als nooit tevoren. De twee grootste planeten van ons zonnestelsel, Jupiter en Saturnus
vormen dan een soort “samenstand.” Vanop de aarde lijkt het alsof de twee planeten elkaar gaan
aanraken, dit is echter gezichtsbedrog door een gebrek aan dieptezicht in het heelal. Deze beide
planeten liggen in werkelijkheid netjes op een lijn achter elkaar. Het schouwspel is best spectaculair
omdat beide planeten goed zichtbaar zullen zijn, zelfs met het blote oog. Een soort
“Kerstknuffelcontact”, maar dan aan de hemel.

Jupiter Saturnus

Dit schouwspel is te zien boven de horizon op 21 december bij valavond tussen 17.15 uur en 18.15
uur. Mist u deze, dan krijgt u een herkansing in 2080!!

Maar ook de Kerstdagen komen eraan. Het hoogtepunt van deze feestdagen is het Kerstdiner, al zal
het dit jaar beperkt blijven tot onze eigen familiebubbel. Wanneer doen we het Kerstdiner, op
Kerstavond of op Kerstdag? Welke menu gaan we kiezen? De traditionele Kerstmenu bestaande uit 3
of 4 gangen met vlees en kroketjes. Gaan we de maaltijd zelf bereiden? De laatste jaren kiest men
ervoor dat de kerstmenu wordt verdeeld onder de genodigden. Eentje maakt het voorgerecht, een
ander de soep of het dessert, eentje zorgt voor de wijn, enz.. De algemene trend is dat de
kerstmaaltijd kant en klaar wordt afgehaald of bezorgd door de traiteur. Ook gourmet en fondue
blijven erg populair tijdens deze feestdagen. De gastvrouwen en -heren willen tijdens de kerstdagen
zo weinig mogelijk tijd doorbrengen in de keuken en meer gezellig samen zijn met de familie en
vrienden.

Onze kerstwens gaat over warme vriendschap,
In een sfeer van begrip, steun en vertrouwen
Om samen een nieuw jaar op te bouwen.
Namens het bestuur Neos-Kinrooi

Fijne, gezellige en vrolijke Kersdagen!!

Jos Smeets




Enkele quizvragen
Vraag 1: Welke James Bond — acteur stierf op 31 oktober van dit jaar?

a) Sean Connery
b) Pierce Brosnan
c) Roger Moore

Vraag 2: In september 2020 werd in Parijs een verdachte opgepakt van een steekpartij. Van welk
weekblad wilde hij de kantoren in brand steken?

a) LeFigaro
b) Paris Match
c) Charlie Hebdo

Vraag 3: Wie koos Joe Biden als zijn “running mate” voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen?

a) Elisabeth Warren
b) Kamala Harris
c) Susan Rice

Vraag 4: In welk land zorgde de 30.000 ton ammoniumnitraat deze zomer voor een
allesverwoestende explosie?

a) Jordanié
b) Oman
c) Libanon

Vraag 5: Diego Maradonna overleed op 25 november 2020. Welke nationaliteit had deze
profvoetballer?

a) Argentijnse
b) Braziliaanse
c¢) Colombiaanse

Vraag 6: Welk zoogdier kan niet springen?

a) De neushoorn
b) Het nijlpaard
c) Deolifant

Vraag 7: Welk inwendig orgaan wordt onderzocht en behandeld op de dienst nefrologie?

a) Delever
b) De nieren
c) De alvleesklier of pancreas

Vraag 8: Hoeveel ogen heeft een gewone honingbij?

a) Twee
b) Drie
c) Vijf

Antwoorden van de vorige quiz

Vraag 1: Bordeaux ligt aan de Garonne (antw. b)



Vraag 2: Elba behoort tot Italié (ballingsoord van Napoleon) (antw. a)

Vraag 3: Staling, Roosevelt en Churchill waren de drie wereldleiders op de conferentie van Jalta
(antw. c)

Vraag 4: In de Chinese stad Wuhan was de uitbraak van het Covid 19 virus (antw. a)
Vraag 5: De mammoetboom.(antw. b)

Vraag 6: Quito ligt in Ecuador (antw. b)

Vraag 7: Beide speelden samen in de film Grease (antw. b)

Vraag 8: Tigray ligt in Ethiopié (antw. c)

Verspreking

Een jonge priester wordt na zijn eerste Heilige Mis bij meneer pastoor geroepen.

- Pastoor : Voor de eerste keer deed jij het helemaal niet slecht, maar ik moet jou toch met klem
verzoeken de volgende keer beter op jouw woorden te letten.

- Jonge priester : Maar Eerwaarde, kunt u mij dan ook zeggen wat ik fout gedaan heb ?

- Pastoor : Tijdens de Heilige Communie zei jij bij het uitreiken van de hosties iedere keer keurig :Het
Lichaam van Jezus Christus, .....maar toen die jonge blonde vrouw aan de beurt was, zei jij : Jezus
Christus, wat een lichaam.

Doofheid

Twee zestigers praten met elkaar over ouder worden.

Zegt Jan:” Het probleem bij vrouwen is dat ze weigeren te aanvaarden

dat ze ouder worden. Ze gebruiken allerlei trucjes om het te verbergen.”
“Gij hebt het bij het rechte eind”: zegt Piet. “Ik ken een middel om hen

te ontmaskeren. Als gij wilt weten of uw vrouw hardhorig wordt ga dan op
tien meter van haar vandaan zitten en stel een vraag. Als ze niet
antwoordt ga je op vijf meter afstand zitten en stel de vraag opnieuw,

dan op twee meter en tenslotte op één meter.

Jan vindt het een schitterend idee en thuis gekomen neemt hij meteen
de proef op de som. Terwijl vrouw lief in de tuin de was ophangt gaat hij
op een tiental meter van haar vandaan zitten en vraagt: “Schat, wat eten
we deze middag?” Er komt geen antwoord. Hij verkleint de afstand met
ongeveer de helft en stelt de vraag opnieuw: “Schat, wat eten we deze
middag?” Er komt geen antwoord. Hij komt nog dichterbij zitten en
vraagt: “Schat, wat eten we deze middag?” Opnieuw geen antwoord.

Hij begrijpt er helemaal niets van, gaat naast haar staan en vraagt luid
en klaar: “Schat, wat eten we deze middag?” De vrouw draait zich om,
kijkt hem geérgerd aan en antwoordt: “Voor de vierde keer, kip met
frieten!”



Een goed excuus

Een man heeft een nieuwe Mercedes gekocht en gaat op een mooie zomeravond even een stukje
rijden... Het dak eraf, de wind blaast door zijn haar en hij besluit eens te kijken hoe hard zijn wagen
nou eigenlijk kan. Net als de kilometerteller een respectabele 180 km/u aangeeft, ziet hij in zijn
spiegel 2 blauwe zwaailichten...

"Met geen mogelijkheid dat ze een Mercedes kunnen bijhouden," denkt hij nog, en trapt nog harder
op het gaspedaal. Pijlsnel vliegt hij over de weg : 190, 200, 230 zelfs, maar.. de politie zit nog steeds
vlak achter hem.

"Waar ben ik godsnaam mee bezig?" denkt hij en hij gaat naar de kant van de weg. De agent loopt
naar hem toe, pakt zijn rijbewijs zonder ook maar iets te zeggen, bekijkt zijn rijbewijs en auto
aandachtig.

Ineens zegt hij: "Ik heb een lange zware dag achter de rug en jij bent echt de laatste die ik aan de
kant zet vandaag. Ik heb geen zin in nog méér papierwerk dus als je me een zéér goed (!!!) excuus
kan geven, ééntje die ik ook nog nooit eerder heb gehoord waarom je zo snel over de weg scheurde,
dan laat ik je gaan!"

"Afgelopen week is mijn vrouw ervandoor gegaan met een politieagent," zegt de man, "en ik was
bang dat je haar terug wilde brengen! "

Waarop de agent zegt: "Een prettige avond nog..."

Beste Neos-vrienden,

De vierde zondag van de advent steken wij onze vierde kaars aan op de adventskrans.

Alle bestuursleden van Neos-Kinrooi wensen u allen warme, gezellige en vreugdevolle Kerstdagen
toe.

Bewaar wat fijn is,
Of het nu groot of klein is.
Hou vast wat raakt,

Laat los wat niet gelukkig maakt.




