
Beste Neos-vrienden, 

Bij het begin van een nieuw jaar wordt de balans opgemaakt over het afgelopen jaar. We mogen wel 

stellen dat 2020 een bizar jaar was, een jaar dat zeker niet als schitterend kan omschreven worden. 

Het was een jaar met vallen en opstaan, met vele onzekerheden, angst en bezorgdheid, een jaar 

waarin we allemaal te maken kregen met een onzichtbare vijand. Een vijand die in vele families 

miserie en hartverscheurende taferelen bracht.  

Ook voor onze vereniging was 2020 een moeilijk jaar, met afgelastte of uitgestelde activiteiten, 

geannuleerde reizen en lezingen. Het proberen uitwerken van bepaalde activiteiten binnen het 

beperkte kader van steeds weer wisselende maartregelen. 

Het was echter ook een jaar dat het positieve van de mensen naar boven bracht, we zaten immers 

allemaal in hetzelfde schuitje. Een jaar vol met prachtige initiatieven, solidariteit, de steun voor 

elkaar en voor de verzorgingssector, de verbondenheid. Neos-Kinrooi was bekommerd om het 

welzijn van haar leden. Bij onze belronde begin december kwamen nogal wat reacties los: 

➢ De verminderde sociale contacten met de kinderen, kleinkinderen, buren en vrienden vallen 

zwaar, maar toch komt onze gezondheid op de eerste plaats. 

➢ Bang om in de eenzaamheid of isolement terecht te komen. 

➢ In tegenstelling met de eerste lockdown in het voorjaar waar alle tuinen er piekfijn bijlagen is 

men nu massaal aan het koken en bakken gegaan, “nog nooit zoveel gebakken als nu.” 

“Koken is liefde, bakken is superliefde”. 

➢ Men is ook Coronamoe geworden, het duurt al zolang. Toch houden we ons aan de opgelegde 

maatregelen, met soms een beetje gelatenheid, het is niet anders. 

➢ Bij velen werd de kerstboom vervroegd in huis gehaald om het binnen gezellig en knus te 

maken in deze donkere tijden, met lichtjes in de kerstboom en een aangestoken kaarsje. 

➢ De telefoontjes, de wekelijkse mailtjes en de uitgewerkte wandelingen in de 5 kerkdorpen 

worden gewaardeerd en geeft een verbondenheid met onze vereniging, alhoewel we uitzien 

naar het echt verenigen, het samenkomen. De daguitstappen, de wandelingen, de lezingen en 

de andere activiteiten worden erg gemist. 

➢ Andere leden hopen dat er geen derde golf komt na de feestdagen. 

Beste Neos-vrienden, we kijken hoopvol uit naar het nieuwe jaar 2021, waar we elkaar weer mogen 

knuffelen, ontmoeten en verenigen. 

 

Blijf gezond, wees zorgzaam voor uzelf en voor elkaar! 

Namens het bestuur Neos-Kinrooi. 

Jos smeets 



Enkele quizvraagjes  

Vraag 1: Hoeveel snaren heeft een viool? 

a. 5 

b. 4 

c. 6 

Vraag 2. Welke serie over de geschiedenis van het Britse koningshuis veroorzaakte dit jaar veel 

ophef? 

a. The Queen  

b. The Windsors 

c. The Crown 

Vraag 3: Welke Russische activist ontsnapte deze zomer ternauwernood aan de dood nadat hij werd 

vergifigd met het zenuwgif Novitsjok? 

a. Aleksej Navalny 

b. Sergej Ivanovitsj 

c. Aleksej Kisejov 

Vraag 4: Aan welke Costa ligt de stad Malaga en de kuststeden Torremolinos en Marbella? 

a. Costa Blanca 

b. Costa de Sol 

c. Costa Brava 

Vraag 5: Een groep uilen noemen we een”parlement” uilen (logisch), en een groep ganzen een 

“toom” ganzen. Maar hoe noemen we een groep konijnen? 

a. Sprong 

b. Troep 

c. Kolonie 

Vraag 6: Welke bekende Britse touroperator vroeg in 2019 plots het faillissement aan na 180 jaar te 

hebben bestaan? 

a. Easyjet Airlines 

b. Virgin 

c. Thomas Cook  

Vraag 7: Tot welke eilandengroep behoort Madeira? 

a. De Canarische eilanden 

b. De Balearen 

c. De Azoren 

Vraag 8: Aan welk lichaamsdeel kan men de leeftijd van een leeuw inschatten? 

a. Zijn klauwen 

b. Zijn neus 

c. Zijn tong 

Antwoorden van de vorige quiz 



Vraag 1: In 1992 was de aarbeving met epicentrum in Roermond (antw. c) 

Vraag 2: In het jaar 1977 trok deze tornado door onze gemeente (antw. c) 

Vraag 3: De Demer stroomt door Hasselt, Diest  en Aarschot(antw. b) 

Vraag 4: Andorra ligt tussen Frankrijk en Spanje  (antw. a) 

Vraag 5: Palermo ligt op Sicilië ( antw. a) 

Vraag 6: 42 poten heeft een duizendpoot (antw. b) 

Vraag 7: 100 velden telt een dambord (antw. c) 

Vraag 8: Vera Lynn was die zangeres (antw. b) 

 

Ali de Turk wordt Belg 

Ali een kleine Turkse jongen zit op de lagere school en wil graag Belg worden, dus hij gaat 

naar zijn leraar en vraagt aan hem: "Meester, ik wil zo graag Belg worden." 

"Nou Ali, je bent nu eenmaal Turk, dus ik denk niet dat dat mogelijk is, maar", zegt de leraar, 

"als jij nou voor Nederlands en wiskunde minimaal een 9 haalt, dan ben je voor mij een 

Belg." 

 

Dus Ali leren, studeren en nog eens studeren en uiteindelijk... haalt hij dan voor wiskunde en 

Nederlands inderdaad een 9 op zijn rapport. Vol trots laat hij dat de meester zien en zegt: 

"Nu ben ik een Belg, hé meester?" 

"Ja hoor", zegt de meester, "jij bent nu een Belg." 

 

Vol trots gaat Ali naar huis en laat zijn rapport aan zijn vader zien. Zijn vader is erg trots, 

maar hoort tot zijn verbijstering dat Ali zegt: "Pa, ik ben nu Belg." Waarop zijn vader hem 

een paar rake klappen geeft en zegt: "Praat niet zo raar, je bent nog steeds een Turk."  Met 

een dik oog gaat Ali naar zijn moeder, laat ook haar zijn rapport zien en zegt weer: "Mam, ik 

ben nu Belg." Waarop ook zijn moeder hem ook een paar klappen geeft en zegt: "Nietes, je 

bent gewoon een Turk!". 

 

Ali gaat woedend naar zijn kamer en denkt: IK BEN NOG GEEN 10 MINUTEN Belg en heb al 

ambras met twee Turken!! 

 

Blondje op het vliegtuig 

In een vliegtuig richting Montreal staat ineens een mooie blonde vrouw op en loopt van het 

economyclass gedeelte naar het businessclass gedeelte en vlijt zich in zo'n comfortabele zetel neer. 

 

Een steward ziet dat en gaat er achteraan. Hij tikt de blondine op haar schouder en vraagt haar 

ticket. Na dit bestudeerd te hebben, zegt hij tegen de dame: "Sorry mevrouw, maar dit is de 

businessclass en u heeft een ticket voor economyclass." 



De blondine roept: "Ik ben blond, ik ben mooi, ik ga naar Montreal en ik blijf hier zitten!" 

 

De steward meldt dit voorval in de cockpit en de copiloot gaat even polshoogte nemen. "Mevrouw," 

zegt hij, "waarschijnlijk heeft u de steward niet begrepen, maar uw ticket is niet geldig voor dit 

gedeelte van het toestel. U dient zich naar het economy gedeelte te begeven." De vrouw roept: "Ik 

ben blond, ik ben mooi, ik ga naar Montreal en ik blijf hier zitten!" 

 

De co-piloot meldt dit aan de piloot en die zegt: "Wacht maar even. Ik ben getrouwd met een blonde 

vrouw. Ik spreek "blonds"." 

De piloot gaat naar de blonde dame en fluistert haar iets in het oor. Zonder slag of stoot staat de 

vrouw op en begeeft zich onmiddellijk naar het economy gedeelte. 

 

De steward en de co-piloot vragen de piloot hoe hij dat in godsnaam geflikt heeft. 

"Simpel," zegt de piloot, "ik heb tegen haar gezegd dat de businessclass niet naar Montreal gaat..." 

We weten genoeg 

Een ouder echtpaar vierde hun 60ste huwelijksfeest. Ze hadden elkaar op de lagere school ontmoet 
en waren, na hun pensionnering, weer in hun oude buurt gaan wonen. Tijdens een wandeltochtje 
kwamen ze bij hun oude school en zagen ze hun naam nog ingekrast staan op een schoolbankje. Op 
weg naar huis zagen ze, dat er een zak met geld uit een geldwagen viel. Ze raapten het op en namen 
het mee naar huis. Daar telden ze het geld en het bleek 50.000 Euro's te zijn. De oude man zei: "We 
moeten het terug geven." Maar zijn vrouw vond dat zij het had gevonden en verstopte het op zolder. 
De volgende dag kwamen er twee politieagenten de buurtbewoners ondervragen om het geld terug 
te vinden en klopten op hun deur. Na de vraag of ze de zak met geld hadden gevonden antwoordde 
zij: "Nee". 
Maar hij zei, dat ze loog en dat ze het op zolder had verstopt. "Geloof hem maar niet hoor": zei de 
vrouw, "Hij begint een beetje seniel te worden." 
Eén van de agenten vroeg aan hem om alles vanaf het begin te vertellen. 
"Welnu" zei hij, "Toen wij gisteren van school kwamen............" 
De twee agenten keken elkaar aan en zeiden: "We weten genoeg ". 

Driekoningen 

Driekoningen, Driekoningen, 

Geef mij ’n nieuwe hoed, 

Mijn ouwe is versleten, 

Ons moeder mag het niet weten, 

Onze vader heeft het geld,  

Op de rooster geteld. 

Op  6 januari wordt het feest van de Driekoningen of de Drie Wijzen uit het Oosten gevierd, Caspar, 

Melchior en Balthazar. Het gebruik van het Koningsbrood, waarin een boon wordt verstopt en 

diegene die de boon vindt is die dag koning of koningin, bestaat nog altijd. In veel gezinnen is 

Driekoningen eneneens het moment om de kerstboom op te ruimen. 

We heffen het glas en toosten op een gezond 2021!! 



 


