
Beste Neos-vrienden, 

Hoe gaat het met u? De vaccinatiecampagne is in een stroomversnelling gekomen waardoor de 65-

plussers vanaf begin maart en de rest van de bevolking vanaf juni gevaccineerd kunnen worden. In 

heel het land worden zo’n 200 vaccinatiecentra opgericht die zeven op zeven dagen zullen geopend 

zijn. Dit geeft de mogelijkheid dat de inentingen tegen het eind van de zomer, begin september, 

kunnen afgerond worden. 

Deze versnelling is om verschillende redenen mogelijk. Na de goedkeuring van het Pfizer-vaccin werd 

ook het Amerikaanse Moderna-vaccin door de Europese Unie goedgekeurd. Mogelijk komt het 

AstraZeneca-vaccin als derde op de markt in loop van de maand februari.  

Een tweede meevaller is dat de overheid zeer goede spuiten heeft aangekocht zodat er geen vijf 

maar zes volwaardige dosissen Pfizer-vaccin uit één flacon kunnen worden gehaald. 

Bij deze vaccinatiestrategie wordt de leeftijd een 

doorslaggevende factor om te bepalen wanneer 

wie aan de beurt komt. 

De mensen zullen worden verwittigd via 

elektronische weg of een schrijven door de lokale 

overheden, stad of gemeente. Zodoende worden 

de mensen systematisch opgeroepen voor de 

inenting. 

Huisartsen, apothekers, gepensioneerde 

zorgverleners, studenten in de zorgverlening, 

medewerkers van het Rode Kruis, enz.…zullen worden ingeschakeld voor deze massale vaccinatie. Dit 

plan moet nog verder uitgerold en bekrachtigd worden door de overheden. 

In de woonzorgcentra is men deze week volop begonnen met het inenten van de bewoners. Het 

woonzorgcentrum “Zorgvlied” in Molenbeersel was op vrijdag 15 januari aan de beurt. Begin februari 

zouden alle bewoners van de Limburgse woonzorgcentra ingeënt zijn. 

Het goede nieuws is dat het vaccin van Pfizer/BioNTech ook lijkt te werken tegen de meer 

besmettelijke varianten uit Groot-Brittannië en Zuid-Afrika. 

De vaccinaties zullen helpen om geleidelijk aan terug te keren naar ons normale leven. Laat ons van 

2021 het jaar van hoop maken. Naarmate de vaccinatiestrategie vordert gaan we daar ook de 

effecten van zien. Het aantal ziekenhuis opnamen en overlijdens zullen sterk dalen en de druk op de 

zorgverleners verlichten. 

Ondanks de stilzwijgende verlenging van de huidige coronamaatregelen tot 1 maart mogen we de 

moed nu niet opgeven. Na een lange weg afgelegd te hebben komt de eindstreep stilaan in zicht en 

mogen weer beginnen dromen van een normaal leven zonder beperkingen. 

Beste Neos-vrienden, 

Blijf gezond, zorg goed voor uzelf en voor elkaar! 

Namens het bestuur Neos-Kinrooi. 

Jos Smeets    

 



Enkele quizvragen 

Vraag 1: Welke kankerverwekkende stof zat vroeger in het onkruid verdelgende sproeistof RoundUp, 

dat het onkruid doodt tot in de wortel en nu verboden is voor particulieren? 

a) Glufosinaat 

b) Glyfosaat 

c) Fosfaat 

Vraag 2: Van welke Europese luchthaven is ZRH de afkorting? 

a) Zagreb 

b) Zaragoza 

c) Zurich 

Vraag 3: Tot welk land behoren de Shetlandeilanden? 

a) IJsland 

b) Noorwegen 

c) Schotland 

Vraag 4: Welke stad werd gebouwd op zeven heuvels en lig kort bij de Tiber? 

a) Rome 

b) Lissabon 

c) Athene 

Vraag 5: Het Akropolis van Athene is wereldberoemd en werd toegewijd aan de Godin Athena. Waar 

ligt het Akropolis van Lindos? 

a) Samos 

b) Korfoe 

c) Rhodos 

Vraag 6: Wat is de gemiddelde diameter van een basketbal? 

a) 50 cm 

b) 45 cm 

c) 40 cm 

Vraag 7: Wat is het meest zuidelijke punt van Europa? 

a) Tarifa in Spanje aan de Straat van Gibraltar 

b) Gavdos, Grieks eiland ten zuiden van Kreta in de Libische Zee 

c) Lampedusa, een Italiaans eiland in de Middellandse Zee 

Vraag 8: De giraf heeft een extreem lange nek. Bij de mens telt de nek 7 wervels, maar hoeveel 

nekwervels heeft een giraf? 

a) 7 

b) 11 

c) 15 

Oplossingen vorige quiz 

Vraag 1: de Lork verliest zijn naalden (antw. c) 



Vraag 2: Teheran is de hoofdstad van Iran (antw. b) 

Vraag 3: 3.518 km spoorlijn liggen in België (antw. b) 

Vraag 4: 4 talen, Duits, Frans, Italiaans en het Retro-Romaans (antw. c) 

Vraag 5: De Beuk is de hoogste inheemse boom in België (antw. b) 

Vraag 6: In 1907 werd de eerste helikoptervlucht gemaakt (antw. a) 

Vraag 7: Julia Roberts speelde de hoofdrol in de Film “Pretty Woman” (antw. c) 

Vraag 8: In Berlijn wordt de Gouden Beer uitgereikt (antw. b) 

Lantaarnpalen plaatsen 

In een straat, die op de grens van België en Nederland ligt, moesten er nog lantaarnpalen worden 

geplaatst. Twee ploegen, één van België en één van Nederland, wilden heel graag daar lantaarnpalen 

plaatsen. Uiteindelijk werd beslist dat ze beiden de palen mochten plaatsen, de Belgen aan de 

linkerkant en de Nederlanders aan de rechterkant. 

 

Op een vroege morgen startten beide ploegen met het zetten van de palen, ze zouden er ongeveer 

10 moet plaatsen. Na hard werken hadden de Belgen hun 10 palen na twee dagen geplaatst, maar de 

Nederlanders waren nog maar bezig met het zetten van hun 3de paal. Grote vreugde bij de Belgen 

natuurlijk, veel verbazing bij de Nederlanders. 

 

"Hoe komt het dat jullie nog maar 3 palen hebben geplaatst en de Belgen al klaar zijn?", zei de 

ploegbaas tegen hun werknemers. "Wel," zei er eentje, "zie je dat dan niet? Die palen van de Belgen 

steken wel nog 5 meter boven de grond!" 

Delicatesse 

Een toerist stapt in een Spaans restaurant binnen. Daar hij geen Spaans verstaat weet hij van het 

menu niks te kiezen. Dan ziet hij aan een ander tafel een man die een gerecht voor zich heeft staan. 

Er liggen 2 grote ballen met een lekkere saus over op zijn bord. In het Engels vraagt hij aan de ober 

wat dat is. 

"Ha" zegt de ober, "hier kortbij is de arena waar alle dagen stierengevechten plaats vinden en dit zijn 

de ballen van een stier, hier een echte delicatesse!" 

"Goed" zegt de toerist, "doe mij ook maar zo een portie." 

"Sorry" zegt de ober, "maar dit waren de laatste maar als u morgen terug komt hebben we weer 

verse." 

 

's Anderdaags is de toerist op de afspraak. De ober herkent hem en een kwartiertje later heeft de 

toerist een dampende schotel voor zich met 2 kleine balletjes erop. 

De toerist zegt: “die van gisteren waren wel veel groter!” 

De ober: "Tja meneer, spijtig maar vandaag heeft de stier gewonnen!" 

 

Terug op aarde 

Een man wandelt door de Dorpstraat als hij voor zich een touw ziet hangen. Hij kijkt waar het touw 

vandaan komt, maar het verdwijnt gewoon in de wolken ...zo hoog. De man wordt nieuwsgierig en 



klimt naar boven. Hij klimt, klimt en klimt.... tot hij bij de Hemelpoort komt. 

 

Petrus kijkt de man verbijsterd aan. "Wat doet u hier, het is nog lang uw tijd niet!" De man legt uit 

hoe hij er is gekomen en vraagt:” Goh, nu ik hier toch ben...mag ik dan eens even rond kijken?" 

Petrus haalt zijn schouders op en zegt: “Waarom ook niet, als je maar zorgt dat je stipt om 2 uur 

terug bent want dan haal ik het touw weg en is er geen weg terug." 

 

De man stemt in en hij verdwijnt de hemel in. En het is er prachtig! Mooi weer... mooie stranden... 

noem maar op. De man vergeet de tijd. Om 3 uur slaat de schrik hem om het hart en hij spurt terug, 

en jawel hoor...het touw is weg. 

 

Petrus ziet de man en haalt zijn schouders op: "Sorry hoor, ik heb je gewaarschuwd! Er is geen weg 

meer terug. Ga maar weer de hemel in." De man begint te smeken of hij aub weer terug mag... zijn 

werk op aarde is nog niet af etc.... Petrus laat zich uiteindelijk vermurwen. "Het enige wat ik voor je 

kan doen is je veranderen in een spin. Dan kun je zelf een draad spinnen en je naar beneden laten 

zakken. Eenmaal op aarde verander je vanzelf weer in een mens." 

 

De man gaat natuurlijk akkoord. En Petrus verandert hem in een spin. De man/spin laat zich aan zijn 

eigen draad zakken, maar 30 meter boven de grond is het spinrag op. De man is wanhopig. Zo kan ik 

toch niet blijven hangen? En hij perst er nog een stuk spinrag uit...jawel...weer 5 meter verder.... " 

Nee," denkt die man, dat is me nog te hoog! En hij probeert er weer wat spinrag uit te persen… 

 

Op dit moment maakt zijn vrouw hem wakker: 

"Jef!!!!! WAKKER WORDEN.... GE KAKT HET HELE BED ONDER!" 

 

Het is winter 

Het lijkt voor ons toch wel vreemd dat in putje winter de aarde zo’n 5 miljoen km dichter bij de zon 

staat dan begin juli. De aarde draait in een ellipsvormige baan rond de zon. (Zie fig. rechts) 

 
 

De afstand tussen de zon en aarde bedraagt 152.100.000 km in de zomer en 147.100.000 km in de 

winter. De intensiteit van het zonlicht is begin januari 7% groter dan begin juli en tocht zitten wij op 

het noordelijk halfrond in putje winter. De seizoenen zijn niet afhankelijk van de afstand tussen de 

aarde en de zon. De verklaring is eenvoudig, het is de hoogte van de zon boven de horizon dat de 

seizoenen veroorzaken. De aardas staat in de winter van de zon afgewend. (Zie fig. links) 



 

 

 

 

 

 


