Beste Neos-vrienden,

Ja, we beginnen het al te merken dat de dagen aan het lengen zijn, vooral ‘s avonds. De kortste
dagen liggen achter ons en langzaam klimt de zon hoger aan de horizon. In de maand januari lengen
de dagen 1 tot 3 minuten per dag.

Maart is niet alleen de groeimaand voor de planten maar ook voor het daglicht. Elke dag komen er
ongeveer 4 minuten bij. Over de hele maand maart lengen de dagen met 2 uren daglicht. Geen
enkele maand doet beter, enkel februari en april komen in de buurt. Het vooruitzicht van de lente

met langer daglicht, warmere
zonnestralen geven weer
perspectief.

vanaf nu
werden de JQSEI'\
weer langer.

Dok, druk, druk..
ik kom elke daq
+i"1°‘ tekort. Eens te meer is gebleken in het
Coronajaar 2020 dat eenzaamheid
één van de grootste gevaren is van
onze moderne samenleving. Velen
alleenwonenden worden
geconfronteerd met de gevolgen van
de (opgelegde) quarantaine
maatregelen en komen in een sociaal
isolement terecht. Maar hoe kunnen

we dit isolement doorbreken? De

mens heeft nu eenmaal behoeften aan sociaal contact, zowel op praktisch als op emotioneel vlak.
Alleen wonen heeft soms ook zijn vervelende kantjes. Wanneer er in huis of in de tuin je iets

overkomt, je valt van de trap, of wordt ziek
door griep......Dan is het goed dat er dan in de
buurt een helpende hand is.

De beste remedie tegen eenzaamheid is goed
gezelschap. Daarom beste Neos-vrienden is
het onze vurigste wens dat we zo snel
mogelijk weer kunnen en mogen
samenkomen, verenigen, dat we de draad
terug mogen opnemen naar een normaal
leven, terug kunnen genieten van de kleine en
soms grotere dingen in ons leven.

Nadenkertje

Er zijn maar twee dagen in het jaar, waarop men helemaal niets kan doen,
De ene is gisteren, en de andere is morgen. Dat betekent dat vandaag de juiste dag is,

Om lief te hebben, te geloven, en in de eerste plaats te leven!

Beste Neos-vrienden, zorg goed voor uzelf en voor mekaar.
Namens het bestuur Neos-Kinrooi

Jos Smeets



Enkele quizvragen

Vraag 1: In welke sfeer bevindt zich de Ozonlaag die het leven op aarde beschermt tegen de
schadelijke Uv-stralingen van de zon?

a) De Troposfeer
b) De Mesosfeer
c) De Stratosfeer

Vraag 2: De Fordfabrieken in Genk sloten een aantal jaren geleden definitief hun deuren. Weet u nog
in welk jaar de productie van auto’s in Ford Genk begon?

a) In1962
b) In 1964
) In1965

Vraag 3: Wat is de naam van de nieuwe luchthaven in Berlijn die op 20 oktober 2020 werd geopend?

a) Berlin-Tegel
b) Berlin-Brandenburg
c) Berlin-Schonefeld

Vraag 4: Welke van deze drie bezienswaardigheden ligt niet in de lichtstad Parijs?

a) De Sacré-Coeur
b) DoOme des Invalides
c) Kasteel van Versailles

Vraag 5: Welke bloedcellen zorgen voor het transport van zuurstof en koolstofdioxide tussen de
longen en de andere weefsels in ons lichaam?

a) Derode bloedcellen
b) De witte bloedcellen
c) De bloedplaatjes

Vraag 6: Welk vliegtuig is het grootste luchtvaardige passagiersvliegtuig en kan plaats bieden aan 853
passagiers, heeft twee verdiepingen de vrachtruimte niet inbegrepen?

a) De Antonov AN-124
b) De Airbus A-380
c) De Boeing 777-300 ER

Vraag 7: Vele steden hebben een Japanse tuin. In welke stad ligt de grootste Japanse tuin van
Europa?

a) Kopenhagen
b) Dijon
c) Hasselt

Vraag 8: “The Masked Singer” brak vorig jaar wereldwijd door. Maar uit welk land komt dit Tv-
programma oorspronkelijk?

a) Verenigd Koninkrijk
b) Japan
¢) Zuid-Korea



Oplossingen vorige quiz

Vraag 1: Glyfosaat is de kankerverwekkende stof (antw. b)

Vraag 2: ZRH is de afkorting van de luchthaven van Zurich (antw. c)

Vraag 3: De Shetlandeilanden behoren tot Schotland (antw. c)

Vraag 4: Rome werd gebouwd op 7 heuvels (antw. a)

Vraag 5: Het Akropolis van Lindos ligt op het Griekse eiland Rhodos (antw. c)
Vraag 6: Een basketbal heeft een doorsnede van gemiddeld 45 cm (antw. b)
Vraag 7: Het Griekse eiland Gavdos is het zuidelijkste punt van Europa (antw. b)

Vraag 8: ook een giraf heeft maar 7 nekwervels (antw. a)

EENDEN IN DE HEMEL

Drie vrouwen sterven samen in een auto-ongeluk en gaan naar de hemel. Sint Pieter, die al
staat te wachten op de drie ontvangt hen met open armen en zegt: "Er is maar 1 regel hier in
de hemel... Trap niet op de eenden!"

En dus komen ze voorbij de hemelpoort en inderdaad, overal zitten eenden! Niet één, niet
tien, maar duizenden. Het is zelfs bijna onmogelijk om NIET op een eend te trappen, hoewel
ze alle drie enorm hun best doen om de beestjes te vermijden.

Het onvermijdelijke gebeurt, en de eerste vrouw trapt per ongeluk op een eend. Plots komt
Sint Pieter tevoorschijn met de lelijkste man die ze ooit gezien heeft! Hij ketent hen vast en
zegt: "Uw straf voor het trappen op een eend is het spenderen van de rest van uw dagen,
geketend aan deze man!"

De volgende dag trapt de tweede vrouw per ongeluk op een eend, en hop daar is Sint Pieter
weer, die echt wel alles in de gaten houdt, vergezeld van een andere, extreem lelijke man.
Opnieuw ketent hij hen vast met hetzelfde verhaal.

De derde vrouw heeft dit alles gezien, daar ze wil niet wil geketend worden aan een lelijkerd
tot het einde harer dagen, is ze heel, heel voorzichtig met het plaatsen van haar voeten.

Enkele maanden gaan voorbij waarin ze erin slaagt om niet op eenden te trappen, maar op
een dag komt Sint Pieter naar haar met de knapste man die ze ooit heeft mogen
aanschouwen: atletisch figuur, zeer gespierd, gebruinde tint. Sint Pieter ketent hen vast
zonder een woord te zeggen, waarop de vrouw zegt: "lk vraag me toch af wat ik in godsnaam
heb gedaan om aan jou vastgeketend te worden!"

"Ik weet niet wat jij gedaan hebt", zegt de man, "maar ik heb gewoon op een eend getrapt!"


https://1001moppen.be/moppen/eenden-in-de-hemel

Een prachtig inzicht.

Op een dag gingen vader en zoon met een ezel op pad. Vader wilde lopen en zette zijn zoon
op de rug van de ezel. Zo gingen zij op weg tot zij mensen tegenkwamen die zeiden: “Zie
daar de wereld op zijn kop. Die gezonde jongen zit rustig op de ezel, terwijl zijn arme,
vermoeide vader nauwelijks vooruit komt.”

De jongen hoorde dit, schaamde zich en stapte af. Hij wilde dat zijn vader verder op de ezel
zou rijden. Zo liepen ze voort. Even later hoorden ze: “Moet je dat zien. Wat een ontaarde
vader, die zelf lekker op de ezel zit en zijn kind laat lopen.”

Na dit verwijt zei de zoon: “Kom, laten we samen op de ezel rijden.” Zo vervolgden ze hun
weg tot zij mensen tegenkwamen die zeiden: “Kijk, dat arme beest. Zijn rug zakt door onder
het gewicht van hen beiden, wat een dierenbeulen.”

Daarop zei de jongen: “Laten we allebei te voet gaan, dan kan niemand ons nog verwijten
maken.” Zo liepen ze verder achter hun ezel. Tot voorbijgangers commentaar leverden: “Zie
deze dwazen. Ze lopen in de brandende zon en geen van beiden denkt eraan op de ezel te
gaan zitten.”

Vader richtte zich tot zijn zoon en zei: “Tja, mijn zoon, hoe je je ook gedraagt, op- en
aanmerkingen zullen er altijd in overvloed zijn. Volg daarom altijd wat je eigen hart je
ingeeft.”

Wist u dat....

e Mieren nooit slapen en geen longen hebben

e De helft van alle varkens in China worden gehouden

e Waterslangen, schildpadden, krokodillen, dolfijnen en walvissen verdrinken als ze
onder water worden gehouden

e Een octopus drie harten heeft

e |Jsberen een zwarte huid hebben

e Een tarantula twee jaar zonder eten kan

e Vlinders proeven met hun poten

e De Canarische eilanden vernoemd zijn naar honden en niet naar vogels

Beste Neos-vrienden, vergeet niet uw resultaat binnen te sturen van de wandelingen door
de vijf kerkdorpen, ten laatste op zondag 31 januari.

e zoeken De Gulden Middenwreg ...







