
Goede dag beste Neos-Vrienden, 

 

De vaccinatiecampagne verloopt niet zoals werd gepland. Elke dag worden we uitvoerig 

geïnformeerd over de inenting, soms met tegenstrijdige berichten. Zowel Pfizer, Moderna als 

AstraZeneca leveren minder vaccins als werd beloofd, waardoor de timing van inenting in gevaar kan 

komen. De Hoge Gezondheidsraad stelt zich terecht de vraag of het vaccin van AstraZeneca geschikt 

is voor de 65-plussers. 

Tegen de zomer zouden alle Belgen minstens één eerste prik hebben ontvangen, de Taskforce 

daarentegen houdt de streefdatum op september. Alles staat en valt met de leveringstermijn en de 

hoeveelheid geleverde vaccins.  

Toch zijn we hoopvol dat naarmate de vaccinatiecampagne 

vordert wij onze normale levenswijze mogen hernemen. Dat er 

naar de lente en zomer toe versoepelingen komen om terug 

plannen te maken, te verenigen. Wij hebben de goesting om terug 

te starten met dansen, bowlen, fietsen, wandelen, om dagreizen 

en lezingen te organiseren en om onze koffers te pakken voor 

onze meerdaagse reis naar Zwitserland. 

Wij kijken er zo naar uit om elkaar weer te ontmoeten in levenden 

lijve, een knuffel te geven, gewoon buitengewoon!  

Beste Neos-vrienden, de toekomst ziet er hoopvol uit, geniet van 

elke dag met een lach. 

Zorg goed voor uzelf en voor mekaar! 

Namens het bestuur Neos-Kinrooi 

Jos Smeets 

 

“Oud worden” (ingestuurd door Rik & Bea Rutten-Schelfhout.) 

Als je oud bent 

Als je oud bent, moet je sterker in je schoenen staan dan ooit want: 

Als de jeugd moe is, is ze aan vakantie toe. 

Als de ouderen moe zijn, zegt men: “Ze takelen af!” 

Als de jeugd bezwaren maakt, heeft ze een uitgesproken mening. 

Als oudere mensen bezwaren maken, hebben ze het niet begrepen. 

Als de jeugd verliefd is, voelt ze zich jong. 

Als ouderen verliefd zijn, noemt men ze kinderachtig. 

Als bij de jeugd iets mislukt zegt men: “We gaan er tegenaan, volgende keer beter.” 

Als ouderen zoiets overkomt, zegt men: “Laat maar, het heeft geen zin meer.” 



Als de jeugd iets vergeet, hoor je: “Ik heb het waanzinnig druk!” 

Als ouderen iets vergeten, zegt men: “Ja....zo begint het!” 

Als de jeugd depressief is, heeft ze problemen. 

Als ouderen depressief zijn, moeten ze niet zeuren. 

Maar wij, oudere mensen, zijn de overlevers! 

Kijk maar naar al de veranderingen die we meegemaakt hebben! 

Wij werden geboren voor: ...... 

Tv, penicilline, polioprikken, diepvriesvoedsel, kopieerapparaten, contactlenzen, de pil, gsm, 

computers, creditcards, vaatwassers, droogkasten, airconditioning, de eerste mens op de maan, 

laserstralen. 

Wij trouwden eerst en woonden dan samen: och wat ouderwets. We werden geboren voor er 

huismannen, deeltijdse banen, groepstherapie en kinderdagverblijven waren. In onze tijd waren 

kevers insecten en geen Volkswagens. Een ontsteking had niets met elektronica te maken. 

Wij hadden nog nooit gehoord van: TL, TV, CD, FM, video, magnetrons, faxen, kunstharten, printers, 

draadloze telefoons, booreilanden, …. 

We hadden nog nooit gehoord van jongens met oorringen, hippies, BOM-vrouwen, holebi’s en LAT-

relaties.  

Wij waren er ook al voor: de A27, E19, E40, de TGV, .... 

Toen betekende “made in Japan” gewoon rommel. 

Wij hadden nooit gehoord van pizza’s of McDonalds. 

Roken was toen nog chic, een pot was om in te koken, 

aids was een Engels woord voor helper en een relatie 

had met zaken te maken en niet met een bed. 

We wisten niet wat “geld uit de muur” was of “brood uit een automaat”. 

De kleur “roze” had met baby’s te maken en een “homo” betekende gewoon “mens”. 

We moesten het doen met wat we hadden of wat we waren. 

Wij zijn de laatste generatie die nog dacht dat je een man nodig had om een baby te krijgen. 

Geen wonder dat sommigen onder ons nogal in de war zijn...... 

 

Quizvragen 

 

Vraag 1: In welk jaar werd in Europa de eerste autosnelweg geopend? 

a) In 1928 

b) In 1921 

c) In 1933 



Vraag 2: Welke dictator werd op 30 december 2006 ter dood gebracht in Irak? 

a) Saddam Hoessein 

b) Muammar Gaddafi 

c) Mubarak 

Vraag 3: Het meest bekeken klassieke kinderprogramma op de Belgische televisie, het programma 

dat vroeger dagelijks werd bekeken en door landen als Australië, Israël, Zuid-Afrika…werd opgekocht. 

Welk kinderprogramma was dat? 

a) Klein, Klein Kleutertje 

b) Fabeltjeskrant 

c) Tik Tak 

Vraag 4: Antibiotica wordt vaak voorgeschreven door de artsen. Waartegen is antibiotica werkzaam? 

a) Schimmels 

b) Virussen 

c) Bacteriën 

Vraag 5: Van welk land kreeg New York het vrijheidsbeeld als cadeau? 

a) Italië 

b) Groot-Brittannië 

c) Frankrijk 

Vraag 6: In welk land braken in 2020 massale protesten uit nadat president Aleksandr Loekasjenko er 

op frauduleuze wijze werd herverkozen?  

a) Rusland 

b) Wit-Rusland 

c) Oekraïne 

Vraag 7: Wat is de oudste luchtvaartmaatschappij van de wereld? 

a) KLM (NL) 

b) United Airlines (VS) 

c) Qantas (AU) 

Vraag 8: Het vijfhoekige gebouw van het Amerikaans ministerie van defensie of het Pentagon is 

bekend, maar in welke staat ligt dit gebouw? 

a) Ohio 

b) Delaware 

c) Virginia 

Oplossing vragen vorige week 

Vraag 1: de winter van 1962-1963 was de koudste sinds de waarnemingen (antw. c) 

Vraag 2: Johann Strauss jr. componeerde het werk “An der Schönen Blauen Donau” (antw. b) 

Vraag 3: De Moerentoren of Moerenpoort vinden we in Tongeren (antw. a) 

Vraag 4: De Poolse militaire begraafplaats bevindt zich in Lommel (antw. c) 



Vraag 5: Een melkkoe drinkt tot 150 liter per dag (antw. b) 

Vraag 6: De mijn van Zolder sloot als laatste haar deuren (antw. c) 

Vraag 7: Een bussenmaker maakt wapens die door de loop geladen werden met buskruit (antw. c) 

Vraag 8: Doodtij: staat het water hoger bij laagwater en lager bij hoogwater dan gemiddeld (antw. c) 

 

De diamanten halsketting 

Een echtpaar was boodschappen aan het doen en het was er druk met winkelende mensen. 
Lopend door het winkelcentrum en kijkend naar de etalages keek de vrouw ineens verwonderd opzij 
om te ontdekken, dat ze haar man nergens meer zag. 
Ze wist dat ze nog veel te doen hadden en ze was boos. 
Ze rommelde in haar handtas om haar mobieltje te zoeken. Toen ze het gevonden had, belde ze haar 
man en vroeg hem waar hij toch gebleven was. 
Haar man antwoordde kalm: "Liefste, herinner jij je die juwelierszaak nog waar we 5 jaar geleden 
waren en waar je helemaal verliefd werd op die diamanten halsketting die we toen helaas niet 
konden betalen. Maar ik vertelde je toen ook dat ik hem eens op een dag voor je zou kopen". 
De ogen van de vrouw vulden zich met tranen, ze begon zacht te huilen en terwijl ze een snik 
probeerde te onderdrukken fluisterde ze: "Ja, die juwelierszaak herinner ik me zeker nog". 
"Wel", zei hij, "ik zit in 't café er naast!" 

 

Olympische gedachte! 

 
Joske komt thuis van school, en vraagt aan zijn ouders: 
"Is "overspel " een sport? 
Uitspraak van de moeder: 
“Bij overspel zijn er geen winnaars, enkel verliezers.” 
Reactie van vader: 
"Maar deelnemen is belangrijker dan winnen." 

Poëzieweek van 28/01 tot en met 03/02/2021 

Verbondenheid met de natuur (Jean Reumers) 

Bekijk met aandacht het bos met de bomen. 

De dennenbomen, de bamboe, de pruimenbloesem. 

De dennenboom altijd groen, de bamboe is sterk, veerkrachtig en onbreekbaar. 

De pruimenbloesem is welriekend en sierlijk. 

Wij zijn als de bomen, we ademen dezelfde lucht, we leven van dezelfde zon, 

zo zijn wij verbonden met de natuur. 



 


