
Beste Neos-vrienden, 

Koning winter is in het land met een laagje sneeuw en vriestemperaturen. De minima daalden 

plaatselijk tot -12 ° en lager. Een sneeuwstorm zoals in Nederland waar tot 30 cm sneeuw viel bleef 

ons gespaard. De laatste koude golf is alweer negen jaar gelden. Het besneeuwde landschap is 

prachtig om te zien en vraagt om een fikse wandeling te maken. Toch wel opletten voor gladde 

ijsplekken want helaas zorgen sneeuw en ijs voor talrijke glijpartijen met soms breuken tot gevolg. 

Hoe kunnen we deze 

koude en lange 

winteravonden opvullen? 

Maak van deze 

gelegenheid eens gebruik 

om een goed boek te 

lezen, te puzzelen of te 

luisteren naar uw 

favoriete muziek. Van 

zaterdag 7 februari tot 

zondag 14 februari is de 

week van de Belgische 

muziek. Als er iets is dat 

mensen samen brengt, 

ongeacht de leeftijd, 

nationaliteit, job of wat 

dan ook, is het toch wel de muziek. Muziek brengt rust, maar is ook een opkikker op de dagen dat 

men even in een dipje zit, maakt een mens opgewekter en brengt wat leven in huis. 

Ook de natuur is een eindeloze muziekbron, geef je oren de kost in openlucht, luister naar het gezang 

van de vogels, met elk zijn eigen deuntje. De wind die waait door het bos of een boom en daarmee 

alle bladeren en naalden in beweging brengt, het zingende ranke riet of de klotsende golven. 

 

Kijk naar de eb en vloed van het getij. 

Wanneer de golven tegen de kust slaan, creëren ze schuimend en brekend een klank. 

Je adem zou eenzelfde patroon moeten volgen, met elke inademing absorbeer je het hele 

universum in je buik. 

Weet dat wij allen toegang hebben tot vier kostbaarheden: de energie van de zon en de maan, de 

adem van de hemel, de adem van de aarde, en de eb en vloed van het getij. 

(Jean Reumers) 

 

 

 

 

 



Enkele quizvragen  

 

Vraag 1: Welke zijn de drie primaire kleuren van licht? 

a) Rood, blauw en groen 

b) Blauw, geel en groen 

c) Rood, groen en wit 

Vraag 2: Van welke Amerikaanse staat werd de vroegere Rambo-acteur Arnold Schwarzenegger 

Gouverneur?  

a) Texas 

b) Arizona 

c) Californië 

Vraag 3: Uit welk land komt de drank Tequila? 

a) Guatemala 

b) Mexico 

c) Spanje 

Vraag 4: Het eerste en meteen ook het grootste concentratiekamp in nazi-Duitsland werd op 22 

maart 1933 in gebruik genomen in Dachau. Bij welke grote Duitse stad ligt Dachau? 

a) München 

b) Nürnberg 

c) Freiburg 

Vraag 5: Welke sneeuwsoort bestaat niet? 

a) Motsneeuw 

b) Poolsneeuw 

c) Bloemsneeuw 

Vraag 6: Alles wat we eten en drinken gaat via de mond, slokdarm, maag, dunne darm, dikke darm 

tot in de endeldarm. Maar hoe lang is de dunne darm bij een volwassene? 

a) Ongeveer 1 m 

b) Ongeveer 3 m 

c) Ongeveer 6 m 

Vraag 7: Sommige mensen hebben een fobie of angst voor iets of van iets. Hoe noemt men iemand 

die angst heeft bij het zien van bloed? 

a) Emotofobie 

b) Entofobie 

c) Hematofobie 

Vraag 8: Met welke munt betaalde men in Finland voor de invoering van de Euro? 

a) De Markka 

b) De Krone 

c) De Grössel 



Oplossing vragen vorige week 

Vraag 1: de eerste snelweg van Europa werd in 1921 geopend (Duitsland) (antw. b) 

Vraag 2: Deze dictator was Saddam Hoessein van Irak (antw. a) 

Vraag 3: Tik Tak (antw. c) 

Vraag 4: Antibiotica is enkel werkzaam tegen bacteriën (antw. c) 

Vraag 5: Frankrijk schonk het vrijheidsbeeld aan New York (antw. c) 

Vraag 6: In Wit-Rusland waren deze massale protesten (antw. b) 

Vraag 7: De oudste luchtvaartmaatschappij is Qantas uit Australië (antw. c) 

Vraag 8: het Pentagon ligt in de staat Virginia (antw. c) 

 

Goed bedoeld 

Op een kille dag midden in de winter stopt een vrachtwagen voor een rood verkeerslicht. Achter 

deze wagen rijdt een blondje. Zij stopt achter de vrachtwagen, stapt uit, klopt op de deur van de 

vrachtwagen en roept: "Meneer, ik ben Peggy en u verliest uw lading!" De vrachtwagenbestuurder 

wil wel antwoorden, maar net op dat moment wordt het licht groen en rijdt hij door. Bij het volgende 

licht begint het blondje opnieuw met het hele gedoe. Maar ook deze keer vertrekt de 

vrachtwagenchauffeur, zonder zelfs maar te letten op het blondje. Hij heeft echter geen geluk, want 

ook de volgende lichten staan op rood. Het blondje, ondertussen behoorlijk op haar tenen getrapt, 

stapt opnieuw uit, gaat voor de vrachtwagen staan en roept heel luid: "Meneer, ik ben Peggy en u 

verliest uw lading!" 

Waarop de man geïrriteerd zijn raampje opent en tegen het blondje roept: "Mevrouw, ik ben Eric en 

ik strooi zout!" 

Een stropdas 

Er loopt een man door de woestijn, zonder water en met vreselijke dorst. Dan komt hij een man op 

een kameel tegen. "Water, water, alsjeblieft." "Sorry, maar ik verkoop alleen stropdassen." zegt de 

man. De dorstige man loopt voort. Even later komt hij weer een man op een kameel tegen. "Water, 

water, alsjeblieft." "Sorry meneer, ik verkoop alleen stropdassen." Zegt de man. Na een tijdje ziet hij 

opeens een restaurant in de woestijn. "Eindelijk drinken." denkt hij en kruipt met zijn laatste 

krachten naar het restaurant. Bij de deur wordt hij tegen gehouden. "Zonder stropdas komt u er echt 

niet in, meneer." 

 

Snelle diagnose 

Een man klaagt tegen zijn vriend: "Mijn elleboog doet echt pijn, ik denk dat ik maar eens naar de 

dokter moet." 

Zijn vriend antwoordt: "Nee, dat hoeft niet. In de supermarkt staat nu een computer die sneller en 

goedkoper een diagnose kan stellen! Je plaatst gewoon een urinestaal in die computer en deze 

vertelt je onmiddellijk wat er met je aan de hand is en hoe je het kunt verhelpen. En dat voor slechts 

1 euro." De man denkt: "Hierbij heb ik niets te verliezen," en vult een potje met urine en gaat naar de 

supermarkt. 



Bij de computer gekomen giet hij zijn urinestaal erin en doet 1 euro in de gleuf. Hierop maakt de 

computer een piepend geluid en gaan er wat lichtjes flikkeren. Na een poosje schuift er een smal 

strookje papier uit met het volgende opschrift: "Je hebt een tenniselleboog. Hou je arm enkele dagen 

warm en vermijd zwaar werk. Na enkele weken zal de pijn verdwenen zijn." 

 

Later op de avond denkt hij hier over na en vraagt zich af of dit toestel niet te misleiden zou zijn. De 

volgende ochtend vult hij een potje met wat afwaswater, mengt daar wat uitwerpselen van de hond 

bij. Dan voegt hij een urinestaal van zijn vrouw en zijn dochter erbij. Deze cocktail brengt hij 

gniffelend naar de computer en giet het erin, stopt er weer een euro in en wacht ongeduldig op het 

resultaat. Weer maakt deze hetzelfde geluid, gaan dezelfde lichtjes branden en komt er een briefje 

uit met het opschrift: "Uw leidingwater bevat te veel kalk. Koop een ontkalkingsapparaat. Uw hond 

heeft wormen. Geef hem vitamines. Uw dochter is aan de drugs. Help haar met een 

ontwenningskuur. Uw vrouw is zwanger en u bent niet de vader. Zorg voor een goede advocaat. 

 

14 februari Valentijn  

Valentijnsdag is de dag der geliefden en zou de dag zijn waarop deze heilige stierf. 

Volgens de legende kwam een jong paar bij bisschop Valentijn met het verzoek hen te trouwen. De 
man was een heidense soldaat, de vrouw een christen. Valentijn vond de liefde zwaarder wegen dan 
de wetten van de keizer, en huwde het stel. Al gauw kwamen meer paren met hetzelfde verzoek. Hij 
werd aangegeven en gearresteerd. Toen hij voor de keizer moest verschijnen, probeerde hij deze te 
bekeren. Claudius voelde zich beledigd en liet Valentijn martelen en onthoofden. Dat gebeurde op 14 
februari, maar welk jaar het was, is onduidelijk. 

Volgens een ander verhaal kwam een cipier (of de stadhouder van Rome) bij de toen al in de 
gevangenis zittende Valentijn met het verzoek zijn blinde dochter te genezen. Valentijn zorgde voor 
een geneesmiddel, maar dat werkte niet. Op de dag van zijn onthoofding probeerde de vader van het 
meisje nog wanhopig het vonnis tegen te houden, maar tevergeefs. Na Valentijns terechtstelling 
ontving het meisje een klein briefje van Valentijn, waaruit een gele bloem viel. Op het briefje stond 
'Van Valentinus' en direct kon ze weer zien. Volgens de legende bekeerde de vader zich daarna tot 
het christendom. 

 Ik heb jouw naam in het zand geschreven, 

 maar de golven hebben die uitgeveegd. 

 Ik heb jouw naam in een boom gegrift, 

 maar de schors is afgevallen. 

 Ik heb jouw naam in het marmer gebeiteld, 

 maar de steen is gebroken. 

 Ik heb jouw naam in mijn hart geborgen, 

 en de tijd heeft die bewaard. 

Beste Neos-vrienden, blijf gezond, zorg goed voor uzelf en voor elkaar! 

Namens het bestuur Neos-Kinrooi 

Jos Smeets 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Christen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom


 

 

 


