Beste Neos-vrienden,

Het verschil kan bijna niet groter zijn, terwijl er het vorige weekend op verschillende plaatsen kon
worden geschaatst voorspelt men dit weekend aangenaam lenteweer met temperaturen rond 15
graden. Een voorproefje van de lente. Maar de maanden maart en april mogen we zeker niet
onderschatten met de maartse buien en aprilse grillen.

In deze coronatijden trekken de mensen de massaal naar buiten om te wandelen of te fietsen, we
herontdekken de natuur. Meer dan ooit blijkt de belangrijkheid van natuurgebieden in Vlaanderen
en in onze eigen omgeving. We spotten nu vogels en dieren waar we voorheen gewoon langs door
liepen.

Tijdens het laatste weekend van januari werden meer dan een miljoen
vogels geteld met meer dan 67.000 tuinvogeltellers in Vlaanderen. Het
Grote Vogelweekend is daarmee de grootste tuinvogeltelling van
Vlaanderen. De Huismus (fig.1) werd het meest geteld, gevolgd door de
Koolmees (fig.2) en de Vink fig.3). Het goede nieuws is dat de merel het
stilaan terug beter doet, want door het Usutuvirus was de merel erg in
aantal afgenomen. Ook de Putter of distelvink is terug te zien in onze
Figuur 1: Huismus tuinen. Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn in onze

tuinen. Terwijl er vroeger gemiddeld acht soorten vogels werden
geteld is dat nu zeven soorten vogels. De Turkse Tortel en de groenling hebben het moeilijk en staan
op het punt uit onze tuinen te verdwijnen.
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Figuur 2: Koolmees Figuur 3: Vink

Men kan de vogels een handje helpen door de tuin vogelvriendelijk te maken. Ruim niet alles te
netjes op in de tuin, laat wat dood hout of bladafval liggen waarmee ze hun nesten kunnen bouwen.
Plant struiken en hagen of bij grotere tuinen een boom waarin de vogels kunnen schuilen. Sommige
struiken en hagen dragen bessen, een lekkernij voor vogels. Hang een nestkastje op en zorg voor
drinkwater zowel in de zomer als in de winter bij vorst, een ondiepe schaal volstaat, zo kunnen de
vogeltjes drinken en zich wassen. Op deze manier brengt u terug leven in de tuin, u doet er de vogels
een groot plezier mee en het is ook nog mooi om naar te kijken en wordt u regelmatig getrakteerd
met een mooi deuntje.

Beste Neos-vrienden, deze eerste vroege lentedagen stemmen ons hoopvol en maken ons blij, je
knapt op van de eerste warme zonnestralen op je huid en in ons hart. Zeker na deze sombere en
koude winterdagen heeft de lente een magische uitwerking op ons. Put kracht en moed uit de vroege
lentedagen, mooie dagen komen er aan.

Namens het bestuur Neos-Kinrooi

Jos Smeets



Enkele quizvragen

Vraag 1: Knossos behoorde tot de Minoische beschaving. Bij opgravingen ontdekte men het kolossale
paleis en is vermoedelijk 4000 jaar oud. Waar ligt Knossos?

a) Kreta
b) Peloponnesos
c) Santorini

Vraag 2: Sint-Petersburg is een grote stad in het noordwesten van Rusland. Welke naam droeg deze
stad vroeger?

a) Stalingrad
b) Leningrad
c¢) Wolgagrad

Vraag 3: Brazilié is een Zuid-Amerikaans land. Wat is de hoofdstad van Brazilié?

a) Sao Paulo
b) Brasilia
c) RiodeJaneiro

Vraag 4: “De Moeren” is het laagst gelegen polderdorpje van Belgié. In welke provincie ligt dit
Polderdorp?

a) Antwerpen
b) West-Vlaanderen
c) Oost-Vlaanderen

Vraag 5: Welke piramide is de grootste en oudste ontdekt in Gizeh (Egypte)?

a) De piramide van Chefren
b) De piramide van Cheops
c) De piramide van Mycerinus

Vraag 6: De blobvis is een vis die in de diepzee leeft, tussen de 600 en 1200 meter onder het
wateroppervlak. In welke regio kan men de blobvis vinden?

a) Groenland
b) Australié
c) Zuidpool

Vraag 7: Wie schreef het boek “Oliver Twist”, dat ook werd verfilmd?

a) Charles Dickens
b) Catherine Dickens
c) Francis Dickens

Vraag 8: Dinant is een Waalse stad in de provincie Namen. Maar aan welke rivier ligt Dinant?

a) Ambleve
b) Samber
c¢) Maas



Oplossing vragen vorige week

Vraag 1: Rood, blauw en groen zijn de primaire kleuren van licht (antw. a)

Vraag 2: Van Californié is Arnold Schwarzenegger gouverneur (antw. c)

Vraag 3: Tequila komt uit Mexico (antw. b)

Vraag 4: Concentratiekamp van Dachau ligt bij de stad Minchen (antw. b)

Vraag 5: Bloemsneeuw bestaat niet (antw. c)

Vraag 6: tot 6 meter lang is de dunne darm bij een volwassen mens (antw. c)
Vraag 7: iemand met Hematofobie raakt in paniek bij het zien van bloed (antw. c)

Vraag 8: De Markka was de munteenheid in Finland voor de invoering van de Euro (antw. a)

De mens (ingezonden door Mia Smeets)

Een opa, die vroeger onderzoeker was, zit achter zijn bureau na te denken over een project
om de wereld te verbeteren, als plots zijn kleindochtertje van vijf binnenkomt. “ik

wil spelen”: zegt ze. Maar de opa antwoordt dat hij geen tijd heeft en dat ze hem verder
moet laten nadenken en werken.

Na wat aandringen geeft het kleindochtertje toe en verandert van tactiek. “laat mij dan
helpen, zodat je vlugger klaar bent met de wereld te verbeteren”: zegt ze.

De opa is vertederd en zoekt een oplossing. Hij vindt in een tijdschrift een wereldkaart,
scheurt die aan stukken en geeft alles aan zijn kleindochtertje met de opdracht dat zij de
wereld opnieuw in orde moet brengen. Hij hoopt zo een paar uurtjes van haar af te zijn,
aangezien hij weet dat zijn kleindochtertje nog te jong is en het beeld van de wereldkaart
nog niet kent.

Maar na een kwartiertje komt ze fier met de wereldkaart netjes aaneen geplakt.

“Klaar”: roept ze.

“Hoe heb je dat gedaan?”: vraagt de opa verbaasd.

‘Simpel” zegt het meisje: “toen je het blad uit het tijdschrift scheurde, zag ik dat er aan de
achterkant een foto van een man stond. Omdat ik de wereld niet ineen kon puzzelen, heb ik
alle stukken omgedraaid en eerst de mens in orde gebracht, als ik daarna het blad
omdraaide, zag ik dat de wereld ook in orde was.”

DRIE MAAGDEN

Een moeder had 3 dochters die nog maagd waren en binnenkort gingen trouwen. Omdat de moeder
bezorgd was hoe hun seksleven zou starten, liet ze hen beloven een postkaart te zenden tijdens hun
huwelijksreis met enkele woordjes over hoe hun getrouwde seksleven er aan toe ging.

De eerste dochter zond een kaartje uit Hawaii, twee dagen na haar huwelijk. Er stond enkel
“Nescafé” op. De moeder begreep het niet goed, maar ging naar de keuken om een pot Nescafé. Er
stond: “Goed tot de laatste druppel”. Moeder bloosde, maar was blij voor haar dochter.



De tweede dochter stuurde een kaartje vanuit Venetié een week na hun huwelijk en er stond te
lezen: “Benson & Hedges”. Moeder wist nu dat ze direct naar haar man zijn sigaretten moest kijken
en ze las op het pakje: “Extra lang. Groot formaat”. Opnieuw was ze een beetje beschaamd, maar
toch blij voor de dochter.

De derde dochter vertrok op huwelijksreis naar de Cariben. Moeder wachtte een week, maar ze
ontving geen post. Een volgende week verstreek, en nog steeds niets. Na een maand ontving ze
uiteindelijk een kaartje. Er stond in bibberig handschrift genoteerd: “British Airways”. Moeder nam
haar nieuwste magazine, bladerde door de bladzijden en verwachtte het ergste en zag eindelijk de
advertentie over de vlieglijn. Er stond: “Drie keer per dag, zeven dagen op zeven”. Moeder viel
abrupt flauw.

Vleselijke bekoring

Een kardinaal en zijn aartsbisschop zijn een pint aan het drinken in een café tegenover een bordeel.
Ze zien een Joodse rabbijn het bordeel binnenstappen.

"Hoe triest," zegt de aartsbisschop, "om iemand van het geloof zo van het rechte pad te zien
afdwalen."

Een paar minuten later zien ze een imam het bordeel binnenstappen.

"Helaas," zegt de kardinaal, "ook onze moslimbroeders vallen voor de vleselijke bekoring."

Nog tien minuten later zien ze een collega bisschop het bordeel binnengaan.

"Ah, hoe spijtig," zegt de aartsbisschop, "er zal één van de meisjes op sterven liggen."

Aswoensdag

Met Aswoensdag begint de vastentijd, de as staat symbool voor de
vergankelijkheid van het leven. Vroeger werd in de 40 dagentijd gevast door
minder vlees en eieren te eten, later werd het vasten beperkt tot
Aswoensdag en Goede Vrijdag. Toch wordt de vasten herontdekt en krijgt
een meer hedendaagse invulling, door minder alcohol of koffie te drinken,
meer de fiets te nemen in de plaats van de auto, door te onthaasten, meer aandacht te geven aan de
belangrijke dingen in het leven, door meer stilte en eenvoud.

Positief of negatief
Als je vroeger positief was
Had je veel vrienden, en was je nooit alleen
Als je nu corona positief test als uitslag
Loopt ieder met een boogje om je heen
Als je vroeger negatief was
Je dikwijls mopperde en zucht
En alles zwart en niet meer wit was
Dan spring je nu een gat in de lucht
Zo krijgt positief en negatief
Een omgekeerd verhaal
En het enige alternatief
Is dat we gezond blijven allemaal.
Mia Smeets






