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Beste vrienden,
Het stond in de sterren geschreven: geen 
uitgebreide versoepelingen vóór april. We kabbelen 
dus verder op de rustige vastheid van onze (kleine) 
bubbels, maar toch met het vooruitzicht op onze 
nakende vaccinatie en de daaropvolgende 
normalisering of tenminste een zekere vorm 
daarvan, hopelijk vanaf de Paasvakantie.

Wij, met het bestuur, laten het niet aan ons hart 
komen en overleggen hoe we ons jaarprogramma 
toch nog voor een deel kunnen uitvoeren en welke 
activiteiten we moeten doorschuiven naar het 
volgende werkjaar. We houden daarbij contact met 
onze voordrachtgevers en reisorganisaties. 
Eventueel zouden we ook in juli en augustus een 
activiteit inlassen. Wordt vervolgd.

Wat betreft onze vaccinaties, zouden we de oproep 
eerstdaags mogen verwachten. Intussen weten 
jullie al dat de inentingen zullen plaatshebben in de 
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markthal in Overijse. Geen gemakkelijke 
bestemming met het openbaar vervoer. Ik heb 
daarover al overleg gepleegd met onze schepen 
van Sociale Zaken en Seniorenbeleid, Lut Kint. Zij 
wist mij te vertellen dat, voor minder mobiele 
mensen, de Minder Mobielen Centrales van de 
betrokken gemeentes zouden worden ingezet en 
dat ook al een busmaatschappij werd 
aangesproken. 
Ik blijf nauw contact houden met de gemeente om 
dat in goede banen te leiden.

Nu nog hopen dat er eindelijk schot in de zaak 
komt op het vlak van de vaccinaties!

Karel

Ook Lezen

“Wat rijst daar aan de horizon?”

Zicht op het plateau van Terlanen 
richting Huldenberg 

Gedenkteken aan de 75ste verjaardag van 
de Tweede Wereldoorlog



Familienieuws

Verjaren in maart:
Erik Berghmans, Marie-Claire Craps, 
Lutgarde Jacobs, Joke Populaire, Anne Suppers, 
Cecile Van Kerckhove, Claudine Wauters.
Van harte gefeliciteerd !

In december vierden het echtpaar Wilfried Cuveele 
en Hilda Declercq hun diamanten bruiloft. 
Proficiat aan de jubilarissen !

Cursiefje – Het lief van je zoon
Ken je dat gevoel? Je probeert een nieuw recept 
uit en hoopt dat het lekker zal zijn. Je vertrekt op 
reis en bent er toch niet helemaal gerust op dat je 
bestemming even aantrekkelijk zal zijn als ze er 
op de foto’s uitzag. Of het lief van je zoon komt 
voor de eerste keer op bezoek en je vraagt je af of 
ze echt zo charmant zal zijn als hij haar 
omschreven heeft.
Neen, je hoeft niet persé naar een pretpark en er 
in een wilde rollercoaster plaats te nemen om het 
voor jezelf spannend te maken. Veel meer dan in 
extreme kicks zit spanning ingebouwd in het leven 
zelf. Omdat het bestaan nooit een vlakke lijn is, 



maar een aaneenschakeling van gebeurtenissen 
waarvan we de afloop op voorhand niet kennen. 
Wie had een jaar geleden durven te beweren dat 
we vandaag zouden staan waar we staan?
Niemand dus. En wellicht gelukkig maar. Want stel 
je voor dat je elke ochtend zou opstaan en tot op 
de minuut kon voorspellen hoe de dag zal 
verlopen, zowel in voorspoed als in tegenspoed. 
Dat je altijd de uitkomst zou kennen en dat 
niemand of niets jou nog kon verrassen. Alsof je 
altijd naar een film keek, waarvan je weet hoe hij 
zal eindigen.
Echt aanlokkelijk klonk het niet. Omdat het leven 
pas zinvol is, als het ons toelaat om af en toe 
verloren te lopen. Of het nu om kleine of grote 
gebeurtenissen gaat, je hoopt dat het goed 
afloopt, maar je weet dat het ook kan tegenvallen. 
Daardoor is elke zoektocht tegelijkertijd 
fascinerend en beangstigend. Het is net de 
onzekere afloop die een verhaal aantrekkelijk 
maakt.
Durf daarom gerust af te wijken van de 
platgetreden paden en laat je verrassen door wat 
op je pad komt. Het zorgt voor de broodnodige 
spanning in een wereld die meer en meer 
beheersbaar lijkt, maar dat nooit zal zijn.
En, o ja… Het lief van mijn zoon was wel degelijk 
even charmant als hij haar omschreven had.

Luc Van Gorp, voorzitter CM, in magazine ‘Leef’ 
van 15/10/2020



Wat rijst daar aan de horizon?  
Hoogtepunten in coronatijden

Deel 2: het hoogste punt van Terlanen

door Jan De Broeck

In onze vorige aflevering hadden we het over de 
draaiende radars van Skeyes op het hoogste punt 
van Bertem. Deze keer gaan we naar het hoogste 
punt van Terlanen met zicht op de zendmasten 
van Waver.
Als we met de auto op zoektocht gaan, vertrekken 
we van aan het kruispunt van de Dreef – 
Terhulpensesteenweg die van Huldenberg naar La 
Hulpe gaat en de Waversesteenweg die we volgen 
richting Waver. Zo’n 300 meter voorbij de top van 
de heuvel nemen we de Nijvelsebaan naar links, 
richting Terlanen.
Al vrij snel zien we aan de rechterkant de 
zendmasten van Waver staan. Deze staan maar 
net over de provinciegrens van Vlaams- en Waals-
Brabant.
Deze zendmasten werden vooral gebruikt voor radio-
uitzendingen, onder andere middengolf en korte golf 
maar sinds 2011 wordt het zendstation enkel nog 

 LEZERSRUBRIEK       Maart 2021 



gebruikt 
voor DAB van de 
VRT, en DAB, FM, 
AM en DVB-T van 
de RTBF. DVB-T 
betekent Digital 
Video 
Broadcasting 
Terrestrial en is 

de open standaard voor uitzending van digitale 
video met behulp van zendmasten. Dus naast klank 
zorgen de antennes ook voor beeld, zij het in 
mindere mate.
Het hoogste punt van de heuvel waar we oprijden 
is 100 meter hoog maar we komen nog langs 
Vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat en dierenpension 
Pento waar nogal wat parking is. Als uw man van 
de hond is of uw vrouw kattenstreken heeft kan je 
een Bonzo-bon overwegen en een tijdelijk verblijf 
in Pento.

Bij onze eerste 
fietstocht in deze 
streek in juli 2020 
waren ons vooral de 
gedenktekens aan 
de 75ste verjaardag 
van de Tweede 
Wereldoorlog 
opgevallen.

Daar staan er een heleboel van, over heel Overijse 
verspreid, maar die op de heuvel van Terlanen 



vielen toch in het oog. Hoe kon ik hierover meer te 
weten komen? De website van de gemeente 
Overijse is ‘under construction’ maar ik kwam uit 
bij de heemkundige kring van Overijse, de Beierij 
van Ijse: https://www.beierij.be/ 

Daar kan u een aantal plannen downloaden 
zowel in .pdf als in .gpx voor wandelGPS.

Maar via de website van de Beierij kwamen we ook 
in contact met twee van hun prominente bezielers. 
De eerste heet Djamila Timmermans en is huisarts 
en bio-ingenieur milieutechnologie, met een 
opleiding in sociale en culturele antropologie. Zij 
heeft een eigen uitgeverij Iscania en een blitse 
website: https://www.djamilatimmermans.be/

https://www.djamilatimmermans.be/
https://www.beierij.be/


Op een zondagnamiddag mocht ik bij haar het 
boek Isca, een dorp uit de Ijzertijd gaan afhalen 
dat pas uitkwam in december 2020. Prachtig 
geïllustreerd maar geen makkelijke lectuur. Iets 
voor als men Overijse diepgaand wil verkennen.
Maar ik kwam ook in contact met Piet Van San, 
auteur van een zeer leesbaar boek De Tweede 
Wereldoorlog Overijse 1944-1945 – Moeilijke 
tijden – Onvermoed verleden, te verkrijgen bij de 
auteur zelf: piet.van.san@telenet.be Dit boek 
geeft ook een overzicht van het tijdskader van de 
Tweede Wereldoorlog en gaat veel verder dan 
Overijse alleen. 204 bladzijden, formaat 24 x 30 
cm. Interessante achtergrondlectuur om de 
infoborden te begrijpen.
Wil men de streek met de fiets verkennen, dan 
kan men de knooppuntenroute volgen: vanaf 
fietsknooppunt 26 kan men via de Grotstraat naar 
fietsknooppunt 6 maar dan moet men even naar 
de straat toe om de infoborden te gaan bekijken. 
Via knooppunten 7 en 4 bolt men in rechte lijn 
naar Neerijse. Nummers van de knooppunten 
onder voorbehoud want in april 2021 komt er een 
nieuwe versie met mogelijke wijziging van de 
nummers.
Met de vaccinering in aantocht kunnen we 
misschien verzet bieden tegen het coronavirus en 
kunnen we ooit weer afdalen naar het gehucht 
Terlanen dat in de put ligt en waar het café ’t 
Klein Verzet ligt. http://www.tkleinverzet.vlaanderen/

http://www.tkleinverzet.vlaanderen/


In die buurt, richting Neerijse op de Wolfshagen 
ligt ook Hof ter Vaeren, een boerderij met 
hoevewinkel waar men buiten coronatijden in ’t 
weekend ook zelfgemaakt ijsroom kan gaan eten. 
https://www.hoftervaeren.be/   

Zicht op 
het plateau 
van 
Terlanen 
richting
Huldenberg 
in juli 2020.

Toepasselijk stuk stafkaart uit 32/5-6 Huldenberg. Links 
midden ligt 
het 
centrum 
van 
Overijse en 
met name 
de kruising 
tussen de 

Waversesteenweg en de weg Huldenberg – La Hulpe.

Volgende aflevering: 
de Bemilcom-zendmast in Blanden 
en de vogelspottoren.

https://www.hoftervaeren.be/


Er is niets aan de hand !

Gedicht van prof J. Dequeker, prof. reumatologie 
U.Z. Pellenberg Leuven

Er is niets aan de hand en ik voel me nog fris
want ik ben nog zo gezond als een vis
't is alleen da'k wat jicht in mijn knieën krijg,
en het praten gaat soms met een piepend gehijg.
Mijn pols is wat zwak en wat dun wordt mijn bloed
maar ik ben voor mijn leeftijd nog redelijk goed.

Die steunzolen onder mijn voeten dat gaat,
anders zou ik niet kunnen lopen op straat.
Soms wordt de slaap me nachten lang niet gegund,
maar ik merk dat je ook wel eens zonder kunt.
Mijn geheugen wordt minder, soms duizelt mijn hoofd,
maar dat valt niet op, geen mens die 't gelooft.
Denk niet dat ik vaak daar in zorg over zit,
want ik ben voor mijn leeftijd nog werkelijk fit.

Ze zeggen dat je de oude dag
als de gouden leeftijd beschouwen mag.
Maar af en toe twijfel ik daar toch wel aan
als ik 's avonds weer moe naar bed ben gegaan
met mijn oren in de la en mijn tanden in een glas
en mijn ogen op de tafel als ik uitgelezen was.
En voor dat ik inslaap bedenk ik me dan:



Zit er nog iets los dat ik wegleggen kan?
Terwijl het mij zo slecht nog niet zit
want ik ben voor mijn leeftijd nog tamelijk fit!

Elke morgen stof ik mijn hersens wat af
en ben blij met de dag dat God me weer gaf.
Dan haal ik de krant en lees na mijn bad
de overlijdensberichten in het ochtendblad.
Als mijn naam er niet in staat, weet ik dat ik nog leef,
het was dus de bedoeling dat ik nog wat bleef.
Ik geloof dat er toch iets heilzaams in zit
want ik ben voor mijn leeftijd nog redelijk fit.

Wat is voor dit alles tot slot de moraal
die te leren valt uit dit goedmoedig verhaal?
Voor elk die het ouder zijn glimlachend draagt
als een ander je weer eens "Hoe maakt je het?" vraagt
is het beter te zeggen dat het best met je gaat
dan die lui te vertellen hoe het echt met je staat!!! 

Groetjes van een gepensioneerde.

(Ingezonden door Raymond Cumps)

Leden kunnen hun bijdragen van ander nieuws, 
weetjes, gedichtjes of verhalen over grappige 
belevenissen, insturen naar onze secretaris: 
opintelon@skynet.be onder vermelding: “Ik doe mee.”
                                             


