
Goede dag beste Neos-vrienden, 

Van 27 februari tot 7 maart 2021 is de week van de vrijwilliger en worden daarom extra in de 

bloemetjes gezet. Door hun inzet in de sport, de zorg, het onderwijs, de culturele of de welzijnssector 

zijn de vrijwilligers heel belangrijk geworden in onze samenleving. Hun inzet gaat van het wassen van 

voetbaltruitjes, zingen in een koor, helpen bij de festivals, toneel spelen, meehelpen in verenigingen, 

zich inzetten voor een zorgbehoevende tot een helpende hand in het woonzorgcentrum.  

Vlaanderen telt ongeveer 750.000 vrijwilligers die zich dagelijks inzetten in allerlei activiteiten en 

sectoren. 

Om de goede werking van de vaccinatiecentra te 

garanderen werd een oproep gelanceerd naar 

vrijwilligers om te komen helpen. Er zijn handen 

nodig, veel handen en talrijke mensen hebben op 

de een of andere manier aangegeven te willen 

helpen. Alle hulp is uiteraard welkom, zowel 

mensen met een medische achtergrond, zoals 

artsen of verpleegkundigen op rust. Maar ook mensen met een niet- medische achtergrond zijn 

welkom om te helpen bij het onthaal, de administratie, tot het in goede banen leiden van het verkeer 

op de parkings.  

De inzet van de talrijke vrijwilligers zijn waardevol en worden gewaardeerd, hun inzet geeft kleur en 

betekenis aan anderen. 

De Vlaamse vaccinatieteller toont elke dag hoeveel mensen in Vlaanderen zijn gevaccineerd. Na de 

vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra is men nu begonnen met het vaccineren van het 

personeel in de zorgsector. Toch verloopt de vaccinatie niet zoals gepland en dat heeft veel te maken 

met het aanleveren van minder vaccins dan beloofd. Producenten stellen regelmatig hun levering 

naar beneden bij waardoor het hele vaccinatieplan op de helling komt te staan. Producent 

AstraZeneca gaat minder vaccins leveren waardoor de 65-plussers hun eerste prik pas eind maart 

krijgen in plaats van begin maart. 

Beste Neos-vrienden, we kijken hoopvol uit naar het “normale” leven, hou moed en blijf optimistisch. 

Namens het bestuur Neos-Kinrooi, 

Jos Smeets 



Enkele quizvragen 

Vraag 1: “Daens” is een Belgische dramafilm uit 1992 gebaseerd op het boek “Pieter Daens.” Wie 

schreef dit boek? 

a) Willem Elsschot 

b) Louis Paul Boon 

c) Hendrik Conscience 

Vraag 2: De Dakar-Rally 2021 is aan de 42ste editie toe, maar van welk land is Dakar de Hoofdstad? 

a) Mauritanië 

b) Senegal 

c) Mali 

Vraag 3: In ons lichaam wordt het voedsel omgezet in stoffen die opgenomen worden door onze 

cellen, dit proces noemt men stofwisseling. Kent u ook de andere naam voor stofwisseling? 

a) Metabolisme 

b) Veganisme 

c) Somatisme 

Vraag 4: Japan is een eilandenstaat met meer dan 6.000 eilanden gelegen in de Grote Oceaan. Wat is 

de hoofdstad van Japan? 

a) Osaka 

b) Kyoto 

c) Tokio 

Vraag 5: In België vindt men verschillende soorten vlinders. Welke dagvlinder ziet men het vaakst in 

de Vlaamse tuinen? 

a) Dagpauwoog 

b) Klein Koolwitje 

c) Kleine Vos 

Vraag 6: In Lier staat een bekende toren met een uniek uurwerk. Hoe heet deze toren? 

a) Corneliustoren 

b) Zimmertoren 

c) Belforttoren 

Vraag 7: “The Lord of The Rings” is een Amerikaanse trilogie naar het boek van J.R.R TOLKIEN en trok 

volle cinemazalen. Waar werden deze films voor het grootste deel opgenomen? 

a) Nieuw-Guinea 

b) Nieuw-Zeeland 

c) Nieuw-Caledonië 

Vraag 8: André Rieu is een gekend violist en orkestleider en gaat met zijn populaire klassieke muziek 

de wereld rond. Waar werd André Rieu geboren? 

a) Maastricht 

b) Valkenburg 

c) Heerlen 



Oplossing vragen vorige week 

Vraag 1: Knossos ligt op Kreta (antw. a) 

Vraag 2: Leningrad is de vroegere naam van het huidige Sint-Petersburg (antw. b) 

Vraag 3: Brasilia is de hoofdstad van Brazilië (antw. b) 

Vraag 4: Moeren ligt in West-Vlaanderen (antw. b) 

Vraag 5: De piramide van Cheops is de oudste en grootste in Gizeh (antw. b) 

Vraag 6: De blobvis leeft rond Australië (antw. b) 

Vraag 7: Oliver Twist werd geschreven door Charles Dickens (antw. b) 

Vraag 8: Dinant ligt aan de Maas (antw. c) 

 

 

Van het brugje gevallen 

Een vrouw gaat biechten bij de pastoor. Op een gegeven moment zegt ze: "Ik heb overspel 

gepleegd". "Oei", zegt de pastoor, "maar je kan de volgende keer zeggen dat je van het brugje 

afgevallen bent, dat klinkt beter". En dat ging zo door, iedere keer als iemand in het dorp overspel 

had gepleegd, zeiden ze bij de pastoor dat ze van het brugje waren gevallen. 

 

Op een gegeven moment kreeg het dorpje een andere pastoor. Die snapte er dus niets van, want 

iedere vrouw zei steeds dat ze van het brugje was gevallen. Toen de pastoor een keer op een 

zondagmiddag door het dorp wandelde kwam hij de burgemeester tegen en zei: "Burgemeester, je 

moet toch dringend wat aan dat brugje doen". "Hoezo", zegt de burgemeester. Pastoor: "Nou, uw 

vrouw is er ook al twee keer van af gevallen hoor!” 

 

Ergste dag uit mijn leven 

Een klein mannetje zit in een bar naar zijn glas te staren. Een half uur lang beweegt hij zich totaal 

niet. Er komt een levensgrote trucker binnen en deze gaat naast hem zitten. Hij pakt het glas van het 

mannetje en drinkt het in een teug leeg. De arme man barst in snikken uit. De trucker draait zich naar 

hem toe en zegt: "Kom op man, het was maar een geintje hoor! Ik bestel wel even een nieuwe voor 

je." 

 

"Nee", zegt de man, "Dat is het niet, vandaag is de ergste dag uit mijn leven. Ik heb me vanmorgen 

verslapen en was daardoor te laat voor een belangrijke vergadering. Mijn baas werd zo kwaad, dat hij 

me op staande voet heeft ontslagen. Toen ik naar mijn auto wilde gaan, bleek deze gestolen te zijn. 

Terwijl ik aangifte deed, zeiden ze op het politiebureau dat ze niets voor me konden doen. 

Vervolgens nam ik dus maar een taxi. Nadat ik betaald had en de taxi was weggereden, merkte ik dat 

ik mijn portefeuille op de achterbank had laten liggen. Thuisgekomen trof ik mijn vrouw in bed aan 

met mijn beste vriend. Totaal gedeprimeerd ben ik toen maar naar deze kroeg gegaan. En nu ik 

eindelijk de knoop heb doorgehakt en zelfmoord wil plegen, kom jij binnen en drinkt mijn vergif 

op........." 



                                                                    Oud worden in deze tijd. (ingestuurd door Marleen Linssen) 

Het is gewoon niet voor te stellen, 
Je moet met een mobieltje bellen, 
Je kunt er ook een tekst op lezen, 
Je moet altijd bereikbaar wezen, 

En dat kan dus niet gewoon, 
Met een vaste telefoon. 

 
Wil je een treinkaartje kopen,  
Nee, niet naar de balie lopen, 
Daar is niemand meer te zien,  

je kaartje komt uit een machine, 
Je moet dan overal op drukken  
in de hoop dat het zal lukken. 

Pure zenuwsloperij,  
achter jou zie je een rij 

kwaad en tandenknarsend staan, 
want de trein komt er al aan. 

  
Bij de bank wordt er geen geld  

netjes voor je uitgeteld. 
Want dat is tegen de cultuur,  
nee je geld komt uit de muur. 

Als je maar de code kent,  
anders krijg je nóg geen cent. 
Om je nog meer te plezieren,  

mag je internetbankieren 
Allemaal voor jouw gemak,  

alles onder eigen dak. 
Niemand die er ooit om vroeg:  

blijkbaar is het nooit genoeg. 
  

Man, man, man wat een geploeter,  
alles moet met een computer 
Anders doe je echt niet mee. 

Op www. be vind je alle informatie, 

wie behoed je voor frustratie? 

Als dat ding het dan niet doet,  
    dan word je toch niet goed. 

    Maar dan roept men dat je boft,  
    je hebt immers Microsoft. 

Ach, je gaat er onderdoor,  

    je raakt gewoonweg buiten spoor. 

    Nee het is geen kleinigheid,  

    oud worden in deze tijd. 



Beste Neos-vrienden, 

Aanstaande maandag 1 maart 2021 is het complimenten dag, 

Een dag om een schouderklopje te geven, een erkenning van dankbaarheid! Een goede aanleiding 

om aan alle leden van onze vereniging Neos-Kinrooi een compliment te geven, een dank u wel voor 

jullie optimisme, moed, vertrouwen en motivatie. 

Het bestuur Neos-Kinrooi 

 

 

 

 

 


