
 
 

Goede dag beste Neos-vrienden, 
 
Op 1 maart is de meteorologische lente begonnen en loopt tot 31 mei. Maar de lente begint toch op 
21 maart zal u zeggen, en dat is ook zo! Internationale weerorganisaties hebben echter besloten in 
het jaar 1780 om drie opeenvolgende kalendermaanden als één seizoen te beschouwen. Op deze 
manier kan men de seizoenen gemakkelijker vergelijken. 
De astronomische lente begint op 21 maart, als de dag en de nacht even lang zijn. In elk geval hangt 
de lente in de lucht, er kunnen nog altijd koude dagen en nachten zijn, maar de zon wordt alsmaar 
krachtiger, betere en langere dagen zijn in aantocht. 
Toch voelen de mensen zich in deze periode niet altijd goed in hun vel, dat is normaal. De eerste 
weken van maart is een overgangsperiode van de sombere, lange winter naar de sprankelende en 
levendige lente. Deze overgangsfase heeft nu eenmaal wat tijd nodig, het zoeken naar een nieuw 
evenwicht tussen lichaam en geest. Het wisselen van de seizoenen is best wel een pittige en delicate 
periode voor veel mensen. 
 

Acht krachten houden de schepping in stand:          

Beweging en rust, 

Versteviging en vervloeiing, 

Verspreiding en samentrekking, 

Eenwording en verdeling 

(ingezonden door Jean Reumers) 

 

Jeugdboekenmaand 

Vanaf 1 tot 31 maart is het maand van de 

jeugdboeken. Maar leest de jeugd nog 

wel boeken?  Ja, kinderen en jongeren 

lezen nog, maar het kan altijd meer en 

beter. Vandaar deze jeugdboekenmaand. 

Het blijven inzetten op meer lezen, met 

aandacht voor motivatie in een 

stimulerende en prettige leesomgeving is 

ook in dit digitaal tijdperk van groot 

belang. Dit jaar bestaat de 

jeugdboekenmaand 50 jaar en is dus een jubileumjaar met de slogan: “Lezen is een feest.” 

Een boek lezen, beste Neos-vrienden is goed voor jong en oud. De “oude Grieken” waren overtuigd 

van het belang van boeken. Boven de ingang van de bibliotheek van Alexandrië hing de tekst: “Plaats 

ter genezing van de ziel.” Lezen verhoogt het concentratievermogen, als je leest ben je gelijker tijd 

gefocust en ontspannen, je vergeet even alles rondom je. 

Beste Neos-vrienden, geniet van het mooie weer, de lente, de natuur die weer tot leven komt! 

Namens het bestuur Neos-Kinrooi,  

Jos Smeets 



 
 

Kaarttermen (ingezonden door Mia Smeets) 

 
Man en vrouw, al vele jaren getrouwd, en ja hoe gaat dat, dan komt er al eens wat sleet op het 
huwelijkse leven, en ook op het seksleven. 
Weet je wat zei de man, we gaan afspraken maken zoals bij het kaarten. 
Als jij eens wil, dan zeg je: “ik bied”, als ik dan ook wil, zeg ik: “ik ga mee”, 
Wil ik niet, dan zeg ik: “ik pas,” en natuurlijk geldt dit ook andersom. 
Akkoord, dat gaan we zo proberen. 
Enkel dagen later in bed zegt de vrouw: “ik bied!!!!”, de man antwoordt: “ik pas!!!!” 
de vrouw voelt eens onder de lakens en zegt:” hoe kun je nu passen met zo een kaart!!!!” 
 
 
 
Een man is... (ingezonden door Jessy Scheepers) 
  
Een man is gestorven en gaat naar de hemel. 
Zodra hij voor de Poort staat, ziet hij ineens gigantisch veel klokken staan.  
Hij vraagt: ”Wat doen al die klokken hier?” 
Petrus antwoordt: 
“Dit zijn Leugen-klokken. Iedereen op aarde heeft er eentje. Elke keer dat je liegt, verschuiven de 
wijzers.” 
“Aha”, zegt de man. “En die klok dan?” 
Petrus kijkt welke hij bedoelt. 
“Dat is die van Moeder Teresa. De wijzers zijn nooit verschoven want ze heeft nog nooit gelogen.” 
De man staat er versteld van. 
“En van wie is die klok?” 
Petrus reageert met: ”Dat is de klok van Abraham Lincoln. De wijzers zijn twee keer verschoven, want 
hij heeft in zijn leven maar twee keer gelogen.” 
De man krabt eens aan zijn kin en denkt goed na. 
“Waar hangen de klokken van De Croo, Magnette, Rousseau, Vandenbroucke, Lachaert, Coens en 
Almacci?” 
Petrus: “Die hangen in mijn kantoor. Ik gebruik ze als ventilator.” 
 

Moedermelk (Ingezonden door Jessy Scheepers) 

De studenten van een hogere biologieklas kregen hun examen.      
De laatste vraag was: 'Geef zeven voordelen van moedermelk'. 
 
Een student had het er moeilijk mee, maar hij schreef : 
 1) Het is de perfecte formule voor de baby. 
 2) Het biedt immuniteit tegen verschillende ziekten. 
 3) Het is altijd op de juiste temperatuur. 
 4) Het kost niets. 
 5) Het bindt het  kind aan de moeder en vice versa. 
 6) Het is altijd beschikbaar als het nodig is. 
En toen wist hij niets meer te bedenken. 
Tot slot, in  wanhoop, net voor de bel ging, schreef hij nog vlug:  

 7 Het wordt geleverd in twee aantrekkelijke verpakkingen en het is hoog genoeg van de grond zodat 
de kat er niet bij. 
 
Hij kreeg 100/100 punten. ……Proficiat!!!! 



 
 

Enkele quizvragen 
 
 
Vraag 1: In 1982 was er een oorlog tussen het Verenigd Koninkrijk en Argentinië. De aanleiding was 

de bezetting van een aantal eilanden in de Atlantische Oceaan door Argentinië. Welke eilanden? 

a) De Shetlandeilanden 

b) De Falklandeilanden 

c) De Maagdeneilanden 

Vraag 2: Met zijn landoppervlakte is China het op drie na grootste land ter wereld. Kent u ook de 

hoofdstad van China? 

a) Shanghai 

b) Peking 

c) Shenzhen 

Vraag 3: Venetië is een belangrijke toeristische trekpleister van Italië, gebouwd op 118 eilanden met 

daartussen 177 kanalen. Hoeveel bruggen telt Venetië? 

a) Een 200-tal bruggen 

b) Een 400-tal bruggen 

c) Een 300-tal bruggen 

Vraag 4: De drieklovendam is de grootste waterkrachtcentrale en dam van de wereld. Waar werd 

deze dam gebouwd? 

a) Noord-Amerika  

b) Azië 

c) Europa 

Vraag 5: Hoe noemt men iemand met de angst om zich te wassen, baden of douchen? 

a) Agorafobie 

b) Aquafobie 

c) Ablutofobie 

Vraag 6: Welke ontdekkingsreiziger nam de zijderoute naar China en verkende jarenlang China en 

zuidwest Azië? 

a) Marco Polo 

b) Vasco Da Gama 

c) Ferdinand Magellaan 

Vraag 7: Met wie stapte de Amerikaanse filmactrice Grace Kelly in het huwelijksbootje in 1956? 

a) Sjah Reza Pahlavi van Perzië 

b) Prins Albert van Saksen-Coburg 

c) Prins Rainier van Monaco 

Vraag 8: De Inca’s leefden vooral in Zuid-Amerika. Waar woonden de Maya’s en de Azteken? 

a) In Chili 

b) Colombia 

c) Mexico 



 
 

Antwoorden vragen vorige week. 

 

Vraag 1: het boek “Pieter Daens” werd door Louis Paul Boon geschreven (antw. b) 

Vraag 2: Dakar is de hoofdstad van Senegal (antw. b) 

Vraag 3: Metabolisme = stofwisseling (antw. a) 

Vraag 4: Tokio is de hoofdstad van Japan (antw. c) 

Vraag 5: Het kleine koolwitje wordt het vaakst gezien in de Vlaamse tuinen (antw. b) 

Vraag 6: In Lier staat de Zimmertoren (antw. b) 

Vraag 7: In Nieuw-Zeeland werd “The Lord of The Rings” verfilmd. (antw. b) 

Vraag 8: André Rieu werd in Maastricht geboren (antw. a) 

 

Waarom vaccineren tegen Covid 19 belangrijk is 

 

Beste Neos-vrienden, u laten vaccineren tegen Corona is gratis en doet u vrijwillig. Hoe meer mensen 

zich laten inenten, hoe beter we kunnen voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. Met 

vaccinatie kan u voorkomen dat u ernstig ziek wordt en levens redden. Het vermindert de druk op de 

zorg. Stapje voor stapje krijgen we meer vrijheid en kunnen we weer ons oude leven oppikken: 

• Om terug uw kinderen, kleinkinderen en vrienden te        

knuffelen. 

• Om terug naar een concert, voorstelling of lezing te gaan. 

• Daguitstappen of meerdaagse reizen naar het buitenland 

te maken met uw vereniging 

• Op restaurant, op café te gaan 

• Een terrasje te doen en genieten van iets lekkers 

• Terug te gaan dansen, bowlen, fietsen 

Het is niet allen belangrijk voor uzelf maar ook voor elkaar. Het vaccin is veilig en effectief en geeft 

uzelf gemoedsrust. 

Samen staan we sterk, Samen tegen corona! 

 

Wij mensen…. 

De verscheidenheid of diversiteit tussen de mensen is groot. Hier op deze aardbol leven en wonen 

ongeveer 7,7 miljard mensen en niemand is hetzelfde. Onze verscheidenheid toont zich in taal, 

kennis, cultuur, huidskleur, karakter en nog veel meer en verdient eerder respect en geen afgunst 

noch discriminatie. Met één belangrijke vereiste: dit respect moet wederzijds zijn.  Deze diversiteit is 

een rijkdom en schaadt ons niet. 

 



 
 

Kritiek (ingezonden door Mia Smeets) 

Hoe de mensen ook verschillen,  

Neem ze toch zoals ze zijn, 

tracht de ‘luiden’ niet te ‘stillen’, 

maak wie grover zijn niet fijn. 

 

Opdat alles zou verschillen 

Is een dame geen meneer, 

zelfs al zou de appel ’t willen 

altijd blijft een peer een peer. 

 

Beste Neos-vrienden, 

Hou het veilig en blijf gezond. 

Zonnige groeten, 

De bestuursleden Neos-Kinrooi 

 

 


