
Beste Neos-vrienden, 

Zondag 14 maart zijn we halfvasten, nog 3 weken en het is weer Pasen. Wat gaat het toch allemaal 

snel!  

Op maandag 8 maart was het Internationale Vrouwendag. De geschiedenis van de Internationale 

Vrouwendag begon op 8 maart 1908. Op deze dag kwamen duizenden vrouwen in New York op 

straat voor meer loon, betere werkomstandigheden en kortere werkuren.  

Zolang mannen en vrouwen niet evenredig zijn 

vertegenwoordigd in alle echelons van de 

samenleving blijft deze vrouwendag nodig. De 

loonkloof voor gelijk werk tussen mannen en 

vrouwen is er nog altijd. Ondertussen is er wel al veel 

verbeterd en veranderd, althans in de Westerse 

wereld. Toch is er nog veel werk aan de winkel, 

vooral in die landen waar de vrouwen zwaar worden 

gediscrimineerd, onderdrukt en mishandeld. Op deze 

Internationale Vrouwendag worden deze pijnpunten nog eens extra in de verf gezet om te streven 

naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen over heel de wereld. 

Een aantal versoepelingen van de Coronamaatregelen zijn op maandag 8 maart ingegaan. Het is 

opnieuw toegelaten om met 10 mensen buiten samen te komen, kinderen tot 12 jaar worden niet 

meegeteld. Het blijft daarbij belangrijk de 1,5 meter afstand te respecteren. 

De uitbraak van Covid 19 werd een pandemie, een epidemie op wereldwijde schaal. In het recente 

verleden had men af te rekenen met verscheidene pandemieën. De Spaanse griep van 1918-1920 

met naar schatting 20 tot 100 miljoen doden. De Aziatische griep in 1957 waar meer dan 1 miljoen 

mensen aan overleden. De Hongkonggriep in 1968 met minstens 1 miljoen doden. En tenslotte nog 

de Mexicaanse griep van 2009-2010. Het WHO (World Health Organization) of de 

Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat men van een pandemie kan spreken als: 

• Het een nieuwe ziekte is die de mensheid treft 

• De ziekte mensen infecteert en ernstige klachten veroorzaakt 

• De ziekte erg besmettelijk is 

Vroeger waren vele ziektes een probleem voor de volksgezondheid. Gelukkig kan men zich vandaag 

de dag laten vaccineren voor een groot deel van ziektes, zoals Polio, Wind- of Waterpokken, Tetanus, 

Mazelen, Bof of Dikoor. Door de vaccinatie zijn deze ziektes helemaal of bijna helemaal verdwenen. 

Daardoor zouden we bijna vergeten hoeveel leed vaccinatie kan voorkomen. Het is daarom ook  

belangrijk om zich nu te laten vaccineren tegen 

Covid 19, niet alleen voor uzelf maar ook voor 

elkaar. Het verleden levert het bewijs dat vaccineren 

helpt en voorkomt dat u ernstig ziek wordt. Het 

geeft ook onze vrijheid terug. 

Beste Neos-vrienden, blijf gezond en geniet van de 

kleine en mooie dingen die het leven ons bieden. 

Namens het bestuur Neos-Kinrooi 

                                                                                        Jos Smeets 



Enkele quizvragen 

 

Vraag 1: het menselijk lichaam is een complex geheel en heeft vele organen met elk zijn functie. De 

menselijke huid is het grootste orgaan, maar welk inwendig orgaan is het grootst? 

a. De lever 

b. De hersenen 

c. De longen 

Vraag 2: Een groot deel van onze elektriciteit wordt nog steeds geproduceerd in de kerncentrales. 

Waar bevindt zich de grootste kerncentrale in de wereld? 

a. In Canada 

b. In Japan 

c. In Zuid-Korea 

Vraag 3: Het bedrijf Pfizer is voortdurend bezig met het ontwikkelen van nieuwe medicatie. Het 

blauwe pilletje, Viagra, had bij toeval een aantal bijwerkingen bij de proefpersonen, maar waarvoor 

werd Viagra oorspronkelijk ontwikkeld? 

a. Voor mensen met longproblemen 

b. Voor mensen met hartproblemen 

c. Voor mensen met nierproblemen 

Vraag 4: Zoals u weet heeft een dromedaris één bult en kameel heeft twee bulten. Maar waarvoor 

dienen deze bulten bij deze woestijndieren? 

a. Om water in op te slaan als reserve 

b. Om vet op te slaan als reserve 

c. Om bij grote hitte het lichaam af te koelen 

Vraag 5: In welke provincie ligt de Rupelstreek? 

a. Oost-Vlaanderen 

b. Vlaams-Brabant 

c. Antwerpen 

Vraag 6: Voor welk getal staat het Romeinse cijfer D? 

a. 50 

b. 1000 

c. 500 

Vraag 7: Hoe noemt men een mannelijke cavia? 

a. Beertje 

b. Rammelaar 

c. Ram 

Vraag 8: Waarvoor hebben mensen angst als ze lijden aan Arachnofobie? 

a. Kevers 

b. Naalden 

c. Spinnen 



Antwoorden quizvragen vorige week 

Vraag 1: deze oorlog ging over de Falklandeilanden (antw. b) 

Vraag 2: Peking is de hoofdstad van China (antw. b) 

Vraag 3: Venetië telt 400 bruggen (antw. b) 

Vraag 4: De drieklovendam werd in Azië (China) gebouwd (antw. b) 

Vraag 5: Iemand met Ablutofobie heeft angst om zich te wassen (antw. c) 

Vraag 6: Het was Marco Polo die de zijderoute nam (antw. a) 

Vraag 7: Grace Kelly huwde met Prins Rainier van Monaco (antw. c) 

Vraag 8: de Azteken en Maya’s leefden hoofdzakelijk in Mexico (antw. c) 

 

DE WORST MET TWEE UITEINDEN 

Een vrouw staat aan het vuur worst in de pan te bakken. Zij snijdt de twee uiteinden eraf. Haar man 

vraagt... "Schat, waarom snijdt gij die uiteindjes er altijd af?" De vrouw antwoordt... "Ik weet het niet, 

dat moet ge eens aan mijn moeder vragen die doet dat ook altijd..." 

 

En ze gaan naar haar moeder. "Mama," vraagt ze "Waarom snijdt gij van de worst altijd die uiteindjes 

er af?" "Wel schat," zegt haar moeder "Dat moeten we eens aan de Bomma vragen die doet dat ook 

altijd." 

 

De dag daarop, iedereen naar de Bomma... "Bomma?" vragen ze "Waarom snijdt gij altijd de 

uiteindjes van de worst als ge staat te bakken?" "Och, ja... die uiteindjes..." zegt de Bomma... 'Ik weet 

het niet, maar ons Grootmoe deed dat ook altijd, dat moeten we haar toch eens vragen..." 

 

"Ons Grootmoe? Die is al 102 jaar oud!" roept iemand. 

"We willen het toch weten!" antwoordt iedereen. 

Dus iedereen naar het rusthuis... Bij Grootmoe in het rusthuis aangekomen, vragen ze onmiddellijk: 

"Grootmoe, waarom sneed gij de uiteindjes altijd van de worst?" Grootmoe is een beetje doof..."Wat 

zegt ge?" roept ze. 

"GROOTMOE, WIJ SNIJDEN DE TOPPEKES VAN DE WORST, WAAROM DOEN WE DAT..?" 

"WATTE?" roept grootmoe.... "BAKKEN JULLIE NOG ALTIJD IN DAT KLEIN PANNEKE?" 

 

BIJVERDIENEN 

Walter, de beste vriend van Marc, gaat bij Marc en zijn vrouw Nicole eten. Na het eten gaat Nicole 
afwassen. Walter gaat haar een handje helpen als dank voor de lekkere maaltijd die ze had 
voorbereid. Tijdens het afwassen grijpt Nicole in Walter z’n kruis. Walter schrikt, duwt haar weg en 
zegt: “waarom doe je dat ??” Waarop Nicole zegt: “Ik wil een zakcentje bij verdienen want thuis 
zitten verveelt mij, dus vraag ik geld voor seks.”  
Walter: “Hoeveel vraag je?” Nicole: “100 Euro en ik ben het zeker waard.” Walter: “Is het goed als ik 
morgen langskom?” Nicole: “Is goed, kom maar om half drie.” De volgende dag gaat de bel precies 
om half drie. Nicole doet open en daar staat Walter. Walter geeft haar 100 Euro en ze gaan naar de 

https://1001moppen.be/moppen/bijverdienen


slaapkamer. Na twee uur flink van jetje gegeven te hebben, kleden ze zich aan en zegt Walter: “Jezus 
jij bent het geld meer dan waard!”  
Nicole: “Dank je maar je moet nu snel gaan want Marc komt over een half uur thuis. Ik bel je voor 
een volgende afspraak ok?” Walter: “Ok” Een half uur later komt Marc thuis en het eerste wat hij 
vraagt is: “Is Walter langs geweest en heeft hij je 100 Euro gegeven?” Geschrokken vraagt Nicole: 
“Uhm… ja hoezo?” Marc: “Oh niks, hij kwam vanmorgen langs op het werk en vroeg of hij 100 Euro 
kon lenen en hij zou die vanmiddag aan jou teruggeven…” 
 

 

Vrienden 

 

Ik wil wel honderd versjes aan de bomen wijden 

En aan hun zomer en hun wintertijden, 

Ik wil wel zingen van de bloemen en de dieren 

En van de planten en de zeeën en rivieren, 

Maar ik wil het dorp met al mijn vrienden niet ontlopen, 

Je weet mijn nummer, de deur staat altijd open, 

Want met respect voor eiken, beuken, berken, linden, 

Ik zou geen dag meer kunnen leven zonder vrinden. 

(Ingezonden door Mia Smeets) 

Een toontje van Toon (Hermans) 

 

Beste Neos-vrienden,  

Vriendschap is belangrijk, vriendschap vergroot ons levensgeluk. In moeilijke tijden kom je erachter 

wie je echte vrienden zijn. Dat zijn diegenen die op je letten, je troosten, hulp bieden of je aan het 

lachen brengen als je verdrietig bent. 

Blijf gezond, zorg goed voor uzelf en voor mekaar! 

 

De bestuursleden Neos-Kinrooi 


