
Beste Neos-vrienden, 

Op zondag 11 april is het Wereld Parkinson Dag en wordt er wereldwijd bijzondere aandacht 

gevraagd voor de ziekte van Parkinson. Deze ziekte is vernoemd naar de Engelse arts James 

Parkinson, geboren op 11 april 1755, die voor het eerst de ziekteverschijnselen omschreef. 

Bij deze ziekte sterven bepaalde hersencellen langzaam af waardoor bewegingen en gedragingen 

veranderen. De klachten beginnen meestal aan één kant door het trillen van de linker- of 

rechterhand. De meeste patiënten met deze ziekte zijn ouder dan 65 

jaar. Het stellen van de diagnose verloopt meestal moeilijk, zeker in 

het beginstadium met nog milde symptomen. Parkinson is een 

chronische, progressieve ziekte die tot nog toe niet kan worden 

genezen. Maar met de juiste medicatie en behandeling 

(kinesitherapie) kunnen de symptomen wel worden afgeremd. 

In Vlaanderen leven ongeveer 20.000 mensen die de diagnose “Parkinson” hebben gekregen. Het 

ziekteverloop is bij elke patiënt anders en vereist dus een individuele medische aanpak om de 

symptomen te milderen. Daarbij is het een complexe ziekte met wel 40 soorten symptomen die zich 

kunnen voordoen en die in het algemeen traag evolueren. Bij de overgrote meerderheid is de 

oorzaak van Parkinson niet gekend. Slechts bij 5% van de gevallen ligt de oorzaak in een mutatie of 

afwijking in het DNA of in een stukje van het erfelijk materiaal. 

 

Beloken Pasen 

De eerste zondag na Pasen 

wordt “beloken Pasen” 

genoemd. Het betekent dat de 

Paasweek wordt afgesloten. 

Waar komt de naam “beloken” 

vandaan? Beloken is het 

voltooid deelwoord van het 

werkwoord beluiken, het 

betekent (af)sluiten, zoals 

vroeger de luiken aan de ramen 

werden dicht gedaan. Het 

tegengestelde van beluiken is 

ontluiken, een werkwoord dat 

veel wordt gebruikt in de lente zoals bijvoorbeeld de ontluikende lente of natuur. Het nieuw begin 

van een cyclus. 

 

Hoop 

In de week voor Pasen werden al onze leden verrast met een bloemetje en een gedicht van Mia 

Smeets, met als thema “Hoop.” Na het voorbereidende werk werden de bloemetjes door de 

bestuursleden bij de leden aan huis gebracht. De verrassing was geslaagd, met de glimlach op het 

gezicht en erkentelijkheid werden de bloemetjes in dank aangenomen. Het deed zichtbaar deugd 

elkaar eens terug te zien met een korte babbel, Coronaproof aan de voordeur. Het gemis om elkaar 



te zien, om terug te verenigen is groot. Het motto; “we mogen elkaar niet vastpakken, maar we laten 

elkaar niet los” is de Paaswens van Neos-Kinrooi. 

Hieronder de link naar de foto’s van de voorbereiding en 

overhandiging van de bloemetjes: 

https://photos.app.goo.gl/h52SA7PfcqDBzsLB7 

Ofwel via Google naar de website gaan van “Neos-Kinrooi”, vervolgens 

fotoalbum 2020/2021. Op deze website vindt u alle foto’s, informatie, 

inlichtingen, agenda activiteiten, verslagen en veel meer. 

Beste Neos-vrienden, blijf gezond, zorg goed voor uzelf en voor elkaar. 

Ondertussen hebben al heel wat leden hun eerste inenting gekregen 

en anderen zijn volgende week aan de beurt. Daarom nog even 

volhouden, het einde van deze moeilijke periode is in zicht. “Hoop 

doet leven,” een liedje van Will Tura. 

Lieve groetjes van ons allen voor jullie, 

Namens het bestuur Neos-Kinrooi 

Jos Smeets 

Quizvragen 

Vraag 1: De Eiffeltoren in Parijs, gebouwd tussen 1887/1889, krijgt regelmatig een nieuwe verflaag. 

Hoeveel verf is er nodig bij elke verfbeurt?  

a) 45.000 kg verf 

b) 30.000 kg verf 

c) 60.000 kg verf 

Vraag 2: De samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg, de Benelux genoemd, is de 

voorloper van de huidige Europese Unie. Wanneer werd de Benelux opgericht? 

a) In 1948 

b) In 1944 

c) In 1952 

Vraag 3: De Virga Jesseommegang in Hasselt trok in 2017 uit. Om de hoeveel jaar wordt deze 

bekende processie georganiseerd? 

a) Om de 5 jaar  

b) Om de 7 jaar  

c) Om de 10 jaar 

Vraag 4: De wintervacht van de poolhaas is in de winter spierwit. Wat is de kleur van zijn vacht in de 

zomer? 

a) Wit/grijs 

b) Wit/bruin 

c) Grijs/bruin 

https://photos.app.goo.gl/h52SA7PfcqDBzsLB7


Vraag 5: In het Midden-Oosten worden elk jaar 753 miljard vaten aardolie opgepompt. Hoeveel 

vaten aardolie worden jaarlijks wereldwijd opgepompt? (1 vat aardolie = 1 barrel = 159 liter) 

a) 1200 miljard vaten 

b) 1900 miljard vaten 

c) 1400 miljard vaten 

Vraag 6: Krakelingen en Tonnekensbrand zijn eeuwenoude feesten die op dezelfde dag plaats vinden. 

Het hoogtepunt is de krakelingenworp op de top van de Oudenberg. Waar vindt dit feest plaats? 

a) Zottegem 

b) Oudenaarde 

c) Geraardsbergen 

Vraag 7: Roemenië is een minder bekend land in het oosten van Europa. Kent u de hoofdstad van 

Roemenië? 

a) Boekarest 

b) Boedapest 

c) Timisoara 

Vraag 8: Welke hierna vernoemde sporttak komt voorlopig niet in aanmerking als olympische 

zomersport van 2021 (normaal 2020, wegens Corona verplaatst naar 2021)? 

a) Skateborden 

b) Boogschieten 

c) Skeeleren 

 

Oplossing van de vragen vorige week 

Vraag 1: John Lennon werd in New York vermoord (antw. b) 

Vraag 2: Een gitaar heeft normaal 6 snaren (antw. b) 

Vraag 3: Korfoe behoort tot de Ionische eilanden (antw. a) 

Vraag 4: In het West-Vlaamse Poperinge wordt hop geteeld (antw. a) 

Vraag 5: Steenokkerzeel behoort niet tot het Hoofdstedelijk Gewest (antw. b) 

Vraag 6: De hersenen verbruiken bij de mens het meeste energie (antw. c) 

Vraag 7: Durbuy ligt aan de Ourthe (antw. c) 

Vraag 8: Lyon ligt aan de Rhône (antw. a) 

 

Oplossing van de rebus vorige week 

1) Ze windt er geen doekjes om 

2) Achter de wolken schijnt de zon 

 



BRITSE HUMOR 

Een Brit wonende tussen Brugge en Antwerpen is zwaar onder invloed van alcohol en ziet zwart als 
een oude bakelieten telefoon, ge weet wel die van vroeger... 
Een politieman houdt de auto aan, stelt zich voor en vraagt: "Heeft u gedronken?"... 
Met een dikke tong antwoordt de man: "Yes... deze morgen... is mijn dochter getrouwd... en ik hou 
niet van kerken... dus ben ik naar het café geweest... en heb enkele biertjes gedronken... 
Daarna... gedurende het banket... heb ik 3 flessen gekraakt... een Corbières... een Minervois... en ... 
een Faugères. 
Om te eindigen... gedurende het feest... heb ik 2 flessen... Johnny Walker... black label... keizer 
gemaakt..." 
Uiteindelijk antwoordt de politieagent, geïrriteerd: "Weet u dat ik politieagent ben en u 
aangehouden heb voor een alcoholtest???"... 
Vol humor antwoordt de Brit: "En U... weet u dat... dit voertuig ... Engels is... en mijn vrouw 
rijdt!!???"... 
 

Intelligentie 

Drie mannen waren aan het wandelen toen ze plots een wilde rivier op hun pad tegenkwamen. Ze 
moesten aan de overkant zien te geraken, maar ze hadden geen idee hoe ze dit probleem gingen 
aanpakken. De eerste man bad tot God: "God, geef me de kracht om deze rivier over te steken." Poef! 
God gaf hem grote armen en sterke benen en hij slaagde erin om in twee uur tijd de rivier over te 
steken. Een paar maal verdronk hij zelfs bijna. Toen hij dit zag, bad de tweede man tot God: "God, geef 
me de kracht...en de middelen om deze rivier over te steken." Poef! God gaf hem een roeiboot en zo 
slaagde hij erin de rivier over te steken in een uur tijd. Een paar keer was hij nochtans bijna kopje 
ondergegaan. Toen de derde man zag hoe het de andere twee verging, bad hij ook tot God: " God, geef 
me de kracht, de middelen en... de intelligentie om deze rivier over te steken." Poef! God veranderde 
hem in een vrouw. Ze keek naar de kaart, wandelde 500 meter verder en stak daar via de brug over. 

 

Rebussen:  

1) 

 

 



2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen 

Hunkeren om weer samen te zijn, 

Allemaal samen op dezelfde lijn. 

Je moet me nog even sussen, 

Want ik zou je toch zo graag willen kussen. 

Weer een arm om je heen, 

En nooit, nooit meer alleen. 

Tijd voor een pintje of een witte wijn, 

Laat de terassen snel te klein zijn. 

Intussen zal ik maar verder klussen, 

Dit verlangen is niet te blussen. 

We toosten op het leven, 

En al diegenen om wie we geven. 

Het is zoals eb en vloed, 

Soms euforisch en dan weer zonder moed. 

Onze vleugels mogen uitslaan, 

Overal waar we willen, mogen gaan en staan. 

Aan het einde van de tunnel schijnt het licht, 

En zo komt er een einde aan dit mooie gedicht 

Ingestuurd door Marleen Linssen 


