Beste Neos-vrienden,

De eerste positieve gevolgen van de vaccinatiecampagne beginnen al zichtbaar te worden in onze
samenleving. Vanaf 8 mei mochten de horeca en de cafés de terrassen terug openen, onder strikte
voorwaarden. We mogen terug een pintje drinken of iets eten op een terras, tenminste als het weer
meezit. De avondklok is opgeheven, pretparken terug open, sportclubs en jeugdverenigingen kunnen
buiten activiteiten organiseren enzovoort...

Op het overlegcomité van 11 mei werden een aantal nieuwe versoepelingen aangekondigd. In dit
exitplan, wordt ons vanaf nu tot in september een ruim perspectief gegeven voor de zomer.

De eerstvolgende reeks versoepelingen komen er vanaf 9 juni, cafés en restaurants mogen terug
binnen mensen ontvangen, kermissen, braderijen, bioscopen, bowlingclubs, enz.... mogen terug
open. Tenminste als 80% van de risicopatiénten zijn gevaccineerd en het aantal covidpatiénten op de
intensieve zorg in de ziekenhuizen onder of rond de 500 mensen ligt.

De tweede datum in dit exitplan is 1 juli. Vanaf dan kunnen feesten en recepties binnen worden
georganiseerd met maximum 100 personen volgens de regels van de horeca, erediensten en
huwelijken kunnen dan binnen met 200 personen, buiten met 400 personen, enz.... Ook hier onder
voorwaarden; 60% van de 18-plussers moeten minstens een prik gekregen hebben, minder dan 500
mensen op de intensieve zorg met een dalende trend. Daarna volgen nog 30 juli, 13 augustus en 1
september. De experten houden hun hart vast voor de vele versoepelingen die eraan komen.
Volgens hen worden er door het Overlegcomité te weinig veiligheidsdrempels ingebouwd.

Woensdag 12 mei 2021 is het de “Dag van de Zorg”. Over de hele
wereld is er op deze dag een bijzondere aandacht voor de bijdrage
van verpleegkundigen en verzorgenden aan de gezondheidszorg.
Deze dag werd niet zomaar gekozen op 12 mei, het is namelijk de
geboortedag van Florence Nightingale, geboren op 12 mei 1820,
een Britse verpleegster, pionier en grondlegster van de moderne
verpleging. Door haar baanbrekend werk kreeg Florence
Nightingale in 1907 als eerste vrouw een hoge koninklijke
onderscheiding. Florence Nightingale werd 90 jaar.

Nu meer dan ooit blijkt hoe belangrijk een goede zorgverlening is. Veel respect en waardering voor
alle verpleegkundigen, verzorgenden en allen die werkzaam zijn in de zorg. Een welgemeend
dankuwel!

Beste Neos-vrienden, dat ziet er voor deze zomer hoopvol uit. We bouwen volop aan een mooie
zomer vol zon en perspectief en zijn we hopelijk verlost van dit ellendig virus.

Veel liefs, tot snel en blijf gezond!

Quizvragen

Vraag 1: Het menselijk beendergestel of skelet bestaat uit vele beenderen. Hoeveel beenderen telt
een volwassene?

a) 151 beenderen
b) 206 beenderen
c) 194 beenderen



Vraag 2: Velen onder ons kennen Spanje als vakantieland en kennen ongetwijfeld de steden Cordoba,
Malaga, Granada, Barcelona, Sevilla. In welke provincie ligt Sevilla?

a) Andalusié
b) Murcia
c) Valencia

Vraag 3: Italié heeft een tiental vulkanen, waarvan de Etna en Vesuvius de meest bekende zijn. Een
minder bekende maar erg actieve vulkaan ligt in de Middellandse Zee en maakt deel uit van de
Eolische Eilanden (IT). Welke vulkaan zoeken we?

a) De Campi Flegrei
b) De Monti Albani
c) De Strombolli

Vraag 4: Wat is de hoofdstad van Australié?

a) Melbourne
b) Sydney
c¢) Canberra

Vraag 5: Agatha Christie is wereldberoemd om haar talrijke detectiveromans met Hercule Poirot en
Miss Marple als personages. Welk van haar boeken is het best verkochte boek?

a) De Moord op de Oriént-Express
b) Dood op de Nijl
c) Tien Kleine Negertjes

Vraag 6: Tijdens onweders zijn er talrijke ontladingen of bliksemschichten. Hoeveel volt kan zo een
bliksemschicht hebben?

a) 380.000 volt
b) 960.000 volt
¢) Miljoenen volt

Vraag 7: Welk nu nog levend dier legt de grootste eieren?

a) De struisvogel
b) Het vogelbekdier
c) De Reuzenschildpad

Vraag 8: Hoe noemt men een persoon die extreem bang is voor alles wat met de dood te maken
heeft?

a) Necrofobie
b) Mortemfobie
c) Funerafobie

Antwoorden vragen vorige week

Vraag 1: Gianni Versace werd in Miami vermoord (antw. b)
Vraag 2: Dit deel van Europa wordt het Iberisch Schiereiland genoemd (antw. b)

Vraag 3: Het Juragebergte ligt in Zwitserland en Frankrijk (antw. c)



Vraag 4: Pieter Aspe werd in Brugge geboren op 3 april 1953 als Pierre Aspeslag (antw. b)
Vraag 5: De “G” in GAS-boete staat voor Gemeentelijke (Administratieve Sanctie) (antw. c)
Vraag 6: Napoleon stierf op Sint-Helena (antw. b)

Vraag 7: Valletta is de hoofdstad van Malta (antw. a)

Vraag 8: Een kleptomaan steelt dwangmatig spullen (antw. a)

Oplossing rebus

Dat is water naar de zee dragen.




Geld terug

Een werkloze man heeft lang nagedacht en besluit om een medische praktijk te openen. Hij hangt
een bordje aan de deur met het volgende opschrift:

VOOR 500€ VERZEKER IK JE VAN JE ZIEKTE TE GENEZEN.
ALS HET NIET LUKT KRIJG JE 1000€ TERUG.

Een afgestudeerde dokter denkt zo gemakkelijk 1.000 euro te verdienen en bezoekt de zopas
geopende praktijk.

De dokter: “lIk heb mijn smaakzin verloren.”

De werkloze man: “Verpleegster, breng me het medicijn met het opschrift 22 en geef onze patiént
daar drie druppeltjes van.”

De verpleegster doet wat haar werd opgedragen.

De arts: “Jakkes, dat is benzine!”

De werkloze man: “Gefeliciteerd! Je hebt je smaakzin terug! Dat is dan 500 euro.”

De arts is geérgerd, betaalt de 500 euro en verlaat de praktijk.

Enkele dagen later komt hij terug.

De arts: “lk heb mijn geheugen verloren. Ik kan me niets meer herinneren.”

De werkloze man: “Verpleegster, breng me het medicijn met het opschrift 22 en geef onze patiént
drie druppeltjes.”

De arts: “22? Dat is toch benzine?”

De werkloze: “Gefeliciteerd! Je hebt je geheugen terug. Dat is dan 500 euro.”

De arts betaalt ziedend van woede en verlaat de praktijk.

Enkele dagen later komt hij terug, vastbesloten om zijn verloren geld terug te krijgen.

De arts: “lIk heb mijn zicht verloren. Ik zie alleen nog maar wazige vormen.”

De werkloze man: “Neen, daar heb ik geen geschikt medicijn voor. Je krijgt dus 1.000 euro.”
Hij geeft hem twee briefjes van 5 euro.

De arts: “Wacht eens even, dat is maar 10 euro.”

De werkloze man: “Proficiat! Je kan terug zien. Dat is dan 500 euro.”

EEN WENS VAN EEN BLONDJE

Een blondje, Peggy genaamd, zit diep in de miserie. Haar zaak is failliet gegaan en ze is in serieuze
financiéle moeilijkheden. Ze is zo wanhopig dat ze besluit om God om hulp te vragen. Ze begint te
bidden: "God help mij alstublieft! Ik ben mijn zaak kwijt en als ik niet dringend aan geld geraak, ben ik
mijn huis ook kwijt! Laat mij alstublieft de Lotto winnen!"

Het is Lotto- avond en iemand anders wint de grote pot. Peggy begint weer te bidden. "God, laat me
alstublieft de Lotto winnen! Ik ben mijn zaak kwijt en mijn huis en ik ga weldra mijn auto ook moeten
verkopen!"

Lotto-avond en Peggy heeft weer geen geluk. En weer zit ze op haar knieén om te bidden. "Mijn God,
waarom heb je mij verlaten? Ik heb mijn zaak verloren, mijn huis, mijn wagen en mijn kinderen zijn
aan het verhongeren. Ik vraag je niet vaak om hulp en ik heb je steeds goed gediend ALSTUBLIEFT
laat mij deze ene keer de Lotto winnen zodat ik mijn leven weer kan organiseren.

Plotseling is er een verblindende lichtflits als de hemel opentrekt en Peggy hoort de stem van God
zelf weergalmen: "Peggy, help me een heel klein beetje ......... koop nu eindelijk eens een biljet."






