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NEOS Zoersel 

Neos neemt je mee 

Op donderdag 24/06 bewandelen we het Halse 
Pierenpad. Dit traject loopt grotendeels door de 
Halse bossen en telt 8,5km. We vertrekken aan de 
kerk van Halle om 13:30 u. 

De Hallenaars zijn beter bekend onder de spot-
naam ‘Halse Pieren’. De grond in Halle was zo 
arm dat er zelfs geen pier of regenworm kon le-
ven. Toen er toch ééntje gevonden werd, stond 
heel het dorp op stelten en dachten de Hallena-
ren dat het de duivel zelf was. De pastoor legde 
het diertje met een ketting vast aan een boom in 
zijn tuin, waar het een hongerdood stierf. De 
naam van de wandeling verwijst naar deze legen-
de.  

Wandelschoenen en drinken voor onderweg 
meebrengen aub. Goed humeur sowieso  
Na de wandeling kunnen we de plaatselijke 
horeca steunen. 

Parkeren kan o.a. aan de kerk. 

Het is gratis, u hoeft niet in te schrijven, maar 

wees op tijd. We vertrekken om 13:30 u met de 

aanwezigen. 

 Knooppunten 16, 15 en 14: Hier ziet u het 

dorpsplein van Halle op de plaats waar 

vroeger brouwerij Sint-Martinus was. Die 

brouwerij brouwde ooit de Halse Tuime-

laar, een streekbier dat intussen een nieuw 

leven kreeg en nu opnieuw uw dorst kan 

lessen! Op het plein is ook het kunstwerk 

de ‘Halse Pier’. De witte toren van de Sint-

Martinuskerk oogt mooi in het centrum. En-

kele grafstenen van bekende Hallenaars 

werden aan de kerkmuur aangebracht. 

 Knooppunt 14: Achteraan op het kerkhof 

vindt u grafzerken van familieleden van on-

ze koningin Mathilde d’Udekem d’Acoz. De 

familie woonde ooit in het Halle Hof  

 Knooppunt 70: Hier hebt u een zicht op 

het fort van Oelegem, de anti-tankgracht 

en de vijver rond het fort. Dit geheel 

maakte ooit deel uit van de militaire verde-

digingswerken rond Antwerpen. Nu is het 

een natuurpareltje met een heus vleer-

muizenreservaat in het fort.  

 Knooppunt 73: .Halse bossen Een groot 

gedeelte van de wandeling loopt door de 

Halse bossen, een bosrijk wandelgebied 

gebied tussen Halle en Oelegem. Dit ge-

bied was in het begin van de jaren 1900 

bekend voor zijn natuurschoon en zijn ge-

zonde lucht. Heel wat kunstenaars en ook 

TBC-lijders (o.a. Alice Nahon en Pol Van 

Ostaeyen) kwamen er naar toe.  


