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Beste Neos-leden,

Wij hopen dat het jullie goed gaat ondanks corona. Zoals U weet liggen vele activiteiten verplicht stil
en hetis nu toch al lang wachten. Hopelijk brengen de komende vaccins wat versoepeling, maar het
duurt...

Toch een positieve noot: wandelen kan en mag, maar in je eigen bubbel of max. met 4 personen. Om
die reden stippelen we een dorpswandeling in Haacht uit langs woningen van leden, aan elke woning
hangt een goed zichtbare Neos-affiche goed met één woord. Je wandelt onze Neosspreuk dus aan el-
kaar. Ook de WinterWandelZoektocht zetten we hier nog even in de kijker én we geven het woord aan
Suzy en Bob die terug naar Senegal vertrokken.

Veel leesplezier en tot snel!
Annemie, Bart, Roeland, Jos, Suzy

WINTERWANDELZOEKTOCHTEN
WINTERWANDELZOEKTOCHTEN
Neos vzw ontwikkelde een winterwandelzoektocht. Eentje in elke provin-

cie. Aan elke wandeling is er een wedstrijd verbonden. De vragen zijn ge-

bundeld in een mooie brochure. Wil je enkel de wandeling in eigen provin-
cie doen? Geen probleem! Ook dan maak je kans op een mooie prijs! De
wandeling in Vlaams-Brabant ligt in Hoeilaart, in het Zoniénwoud. Een -

prachtig stukje natuur! B .o incics
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Vraag de brochure aan bij Annemie en ga op wandel.

Ben je alleen en zoek je hiervoor gezelschap? Ook geen probleem. Laat het s -
ons weten!

Stuur dan zeker een mailtje aan annemie.buedts@telenet.be. Geef ook
gerust aan met welke Neosvrienden je er graag op uit trekt!


https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.beursduivel.be%2FColumn%2F276036%2FING-en-Shell-favoriet-voor-maart.aspx&psig=AOvVaw2e8KjTjOMex3V66aHxcUXr&ust=1581671100863000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLibkZOWzucCFQAAAAAdAAAAABAE

OPROEP: SCHRIJE JOUW VERHAAL

In onze vorige nieuwsbrief vroegen we jullie naar eigen verhalen om zo ook in deze tijden verbonden te
blijven. Vandaag bijt Suzy Thiels de spits af!

Beste Neos Vrienden,

Mijn beste wensen voor het nieuwe jaar zijn via het Haachts Neosbestuur al tot bij jullie geraakt.

Dus onze neuzen staan allemaal gericht naar de toekomst. Ik dacht zo, waarom zou ik jullie niet eens wat nieuws
brengerli uit Afrika, Senegal. Vele Neos vrienden weten dat mijn man Bob en ikzelf jaarlijks wat tijd doorbrengen in
Senegal.

Onze winkel, ANKA Office Planet, is in goede handen bij mijn dochter, schoonzoon en haar team en tijdens de paas-
vakantie van 2019 ben ik met een gerust hart op pensioen gegaan. Zo kunnen Bob en ik meer tijd besteden aan on-
ze tweede thuis.

Vanaf vorig jaar verblijven we een drietal maanden (tijdens de winter meerdere maanden) in Nianing, een dorp ge-
legen aan la Petite Céte, 100 km onder Dakar (de hoofdstad).

Het begon dertien jaar geleden met een sponsoring van een petekindje. Samen met mijn man, mijn zus, een aantal
vrienden en kennissen uit mijn Kempische geboortestreek trokken we naar het onbekend dorp Nianing in Senegal.
We gingen op bezoek bij ons petekindje en zijn familie. Het bouwen van een schooltje begon met een paar kleuter-
klassen. Met de kinderen groeide ook de school mee. Na een vijftiental jaren is het een uit de kluiten gewassen
school met meer dan 700 leerlingen, een ziekenpost en een bevallingskwartier.

We verblijven hier jaarlijks en zien telkens nieuwe initiatieven ontstaan: zo ontstaan er nieuwe scholen en vertrek-
ken er containers vanuit onze havens met allerlei hulpgoederen richting Dakar, bestemming Nianing en omliggen-
de dorpen, Warang, , Sunta Keita enz. Ondanks de hulp van de toubabs (witte mensen) uit ons thuisland, blijft de
armoede groot. Maar de zon, de warmte en vooral de samenhorigheid van de inwoners maken veel goed. Het lan-
gere verblijf nodigt uit om de bevolking beter te leren kennen, met zijn grote en kleine kanten, met zijn ontroerende
en zijn plezante momenten. Kortom, het is een land en een bevolking om van te houden.

Het doet me denken aan mijn eigen jeugd in de Kempen: de buren die bij elkaar binnenlopen, de kinderen die op
straat spelen, de jongens die de lege pleintjes en straten omtoveren tot voetbalvelden. De meisjes, die voor en na
schooltijd hun moeders moeten helpen, hun broertjes en zusjes meezeulen, voor de was, de plas en het eten zorgen,
het water aanhalen niet te vergeten. Ik kan het me nog goed voor de geest halen, de jaren 50, begin jaren 60. Maar
ik zie hier ook een positieve evolutie.

Met de invoering van de schoolplicht voor de jongens en meisjes bindt Senegal de strijd aan tegen het analfabetis-
me en sluipt de gendergelijkheid binnen. Ondanks hun extra taak in het huishouden tonen de meisjes zich als de
ijverigste en verantwoordelijkste leerlingen van de klas. De jongens delven al spelend het onderspit. Jammer, dat
het onderwijs niet gratis is, vanaf de kleuterklas wordt er instapgeld gevraagd en vanaf de lagere school komt hier
nog een bijdrage voor het studiemateriaal bij. Opvolging van absenteisme is hier niet aan de orde. Zonder hulp val-
len de armste kinderen uit de boot. Daarom is de ondersteuning van deze kinderen broodnodig.

Aan alle mannelijke sympathieke Neos vrienden, neem het me niet kwalijk, maar ik zie het hier toch wel met een
beetje leedvermaak tegemoet dat de vrouwen ook hier hun multitasking uitspelen. Alle gekheid op een stokje, je
moet hier ook met de nodige humor, relativering en enthousiasme de dingen aanpakken. Door negativisme en zelf-
beklag haal je het hier niet.

Naast de ondersteuning van de scholen is de bedeling van kleding een manier om kennis te maken met de gezin-
nen. Zoals ik reeds aanhaalde proberen we via Baobab Solidarité vzw een grote container hulpgoederen te ver-
sturen. Het geld voor de betaling van de container komt van het jaarlijks mosselsouper, de verkoop van wafels en
andere giften. Al onze giften in natura worden in bananendozen gepropt. Een 1400 tal dozen kunnen in de contai-
ner. Maaaaaar, ook al is de container mooi gestapeld, hier en daar zijn er nog gaten in de container, die vullen we
op met knuffels groot en klein. Je ziet ze passeren in alle maten en gewichten.

Aan de oma’s en opa’s, vorig jaar was het “ het jaar van de groenteknuffels”, je weet wel de knuffels die we voor een
stempel en een prikje bij de Delhaize konden sparen voor onze kleinkinderen. De meerderheid van de groente-
knuffels, de fruitknuffels enz zijn nu in de handjes van onze Senegalese kinderen, ze zijn in goede handjes. We kre-
gen ook een hele boel knuffels van kinder- en speelgoedwinkels en étalagemateriaal. En last but not least, de meest
dierbare knuffels kwamen van onze kleinkinderen zelf. Zorgvuldig gewikt en gewogen wat ze konden missen, af-
scheid nemend met een laatste zoentje, of zelf een traantje. Er waren knuffels met een afscheidsbriefje, met de be-
lofte dat we er goed moesten voor zorgen, dat hun dierbare vriendjes een goede bestemming kregen. Wel alle
knuffels, groot en klein zijn goed besteed, een aantal knuffels zijn in de school gebleven, zodat alle kleuters de
knuffelhoek regelmatig kunnen gebruiken. Anderen zijn door de Sint en Piet gebracht. Kindergeluk ten top. 1400
bananendozen werden er uitgeladen. Kleding, kleine goederen, verbandmateriaal, schoenen, witgoed, schrijfwa-
ren en kantoormateriaal, je kunt het niet bedenken, elke doos kan een complete verrassing inhouden, maar elke
doos gaat door onze handen.

Onze methode: ’s avonds gaan we op stap. We bezoeken een aantal families en vragen of ze wat kleding nodig heb-
ben. Het is misschien wat moeite gevraagd, maar zo bereik je de bevolking en kun je hun noden beter inschatten.
Het levert ons zoveel mooie, plezante, ontroerende en schrijnende, maar zoveel moedige verhalen op. Maar dit is
misschien voor een volgende keer, als het je interesseert dan laat je het maar weten.




Misschien dit nog, ja er is hier Covid, voorlopig in Dakar, en Touba (een grote stad in het binnenland). In
Senegal is er vanaf 21 uur tot 5 uur avondklok die streng wordt opgevolgd. Verplaatsingen doe je met
mondmasker op en voor elke grote winkel en openbaar gebouw worden je handen ontsmet en je tem-
peratuur gemeten. De bevolking blijft in zijn familie, ons bezoek aan de families is met de nodige afstand,
aanraking is verboden.

Ik ga nu maar sluiten, het is intussen 24 uur. Het is een mooie zomeravond, 25 graden. Met het geluid van
de krekels en ergens een late vogel die nog zijn laatste lied fluit neem ik afscheid.

En ja met mijn vliegenmepper in aanslag voor nog een ambetant klein venijn naar de eeuwige jachtvel-
den te sturen.

Hou jullie gezond en zorg goed voor elkaar.

Suzy

PIERRE VAN DAMME: VACCINATIE AL G
Heb je de webinar van dr. Pierre Van Damme gemist? Geen pro- Het coronavacein'
bleem, we geven je hier graag de link mee om zijn voordracht te fo TR

herbekijken. Klik op deze link om de voordracht te bekijken: beantwoordh onze wragen.

maandag 15 februari om 17u
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https://www.youtube.com/watch?v=46HYMOt7PXE

BEDANKTI

Tot slot willen we jullie van harte bedanken! Jullie hernieuwden met velen jullie lidmaatschap voor
2021. En dit terwijl we jullie tot op vandaag nog geen fysieke bijeenkomsten kunnen bieden. Want geef
toe, dat is de kern van een vereniging, mensen samenbrengen en verenigen. We kijken met z’n allen uit
naar het moment dat samenkomen terug een must kan zijn. We lichten alvast een tipje van de sluier:
als extra dankjewel nodigen we jullie die dag graag uit voor een uitgebreid etentje wat we jullie graag
aanbieden vanuit onze club, exclusief voor onze leden die ons ook in crisistijd bijstonden!

Hou jullie gezond en wel en hopelijk tot snel!




