Trots op mij

Treed zachtjes fiets en wandelaar
Op mijn paden en wegen
Geniet van bloemen wonderbaar
Voortkomend na hemelse regen

Waar de zon met lichte stralen
Straks de stammen schijnen ziet
In Molenbeersels Broek weer ademhalen
Naaldenval in het stiltegebied

Om hoge wieken waait de wind
Van Keijers en zorgvlietmolen

De standen der wieken, ze delen je mee
Heimwee naar haver en koren

Mijn water vloeit met de stroom mee
Twee voorname zwanen, statig en traag
Fiets en voetveer, Ik neem je mee
Zwaan en mens, spiegelbeeld omlaag

Aan menig kappelletje “Wees gegroet”

» Lourdes, de Motte, mijmeren op banken ;
% Vijf statige kerktorens als een fiere groet /
, Hun klokken, een koraal van mooie klanken 7
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> Drink parelende wijn uit de maas vallei 7
,’{f Proef mijn asperge uit Kinrooi ‘s grond v
L . Geniet, neem al wat goed is van mij | )
ol Zing mij een loflied uit U mond g I
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N . Zo volg ik heel je leven mee ) a7
WA Van kinderstap, tot hoog bejaard “ ' '7/
I KT Lente tot winter, wel en wee N y
TR\ /: Tot het eeuwige rusten onder Kinrooi 's aard % c.- /
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