
Wandeling van het station van Bosvoorde naar het station van Groenendaal

Men kan van deze wandeling een daguitstap maken met maaltijd in Groenendaal. Op het 
uitgestippeld traject zijn heel wat unieke bezienswaardigheden. Het station van Bosvoorde is  
bereikbaar met de trein vanuit Groenendaal of met de tram. Als men uit Tervuren komt 
neemt men tram 44 tot aan het trammuseum en dan tram 9 richting Louiza halte Bosvoorde 
station.

Tot aan de Duboislaan die de weg is van Groenendaal naar Ukkel volgen we het traject van 
GR126: dat is het grote routepad dat van Brussel  naar Namen gaat en aangeduid is met 
markeringen in rood en wit.

We  starten  onze  wandeling  aan  de  ingang  van  het  Tournay  Solvaypark  dat  we  volledig 
doorkruisen.  Na  een daling  naar  de  vijver  van  het  park  stijgen  we naar  volkstuinen en 
verlaten  we  het  park.  We  gaan  richting  spoorweg  waar  een  Nero-achtige  figuur  ons 
verwelkomt.  Onmiddellijk  na  de  tunnel  nemen we links  het  Vuylbeekpad  dat  steil  naar  
beneden gaat  en ons  naar  een eerste  vijver  leidt.  Hier  ziet  men vaak  een aantal  vogels  
waaronder reigers en in de buurt zitten er ook een heleboel vleermuizen. De uitleg hierover 
staat op een educatief paneel aan de rechterkant van het pad.



De doorgang onder de spoorweg Brussel-Namen.

De eerste vijver met rechts de uitleg over de vleermuizen.

We blijven het Vuylbeekpad volgen en kruisen op een bepaald moment de geasfalteerde 
Tumulidreef die van Groenendaal tot Bosvoorde loopt maar we blijven ons pad volgen. Het 
pad slingert tussen de bomen en kruist een aantal keer de Vuylbeek via eenvoudige houten 
bruggetjes. Dit is een van de mooiste paden van het Zoniënwoud. Omgevallen beuken heeft 
men laten liggen en men heeft enkel voor een doorgang gezorgd.



Op een bepaald moment komt men aan een splitsing en de roodwitte GR-markering duidt 
ook een richtingverandering aan. We nemen het Eikendalvoetpad dat links naar boven gaat.  
Men heeft hier veel  moeite gedaan om fietsen te weren want her en der staan er twee  
houten palen op het pad die ervoor zorgen dat fietsers het pad niet kunnen gebruiken. 

Aan het einde van het Eikendalvoetpad komen we uit op de Duboislaan en wel op de grens 
van Sint-Genesius-Rode en Ukkel. We steken de straat over maar maken eerste een kleine 



omweg. Op 100 meter van dit punt, naar rechts, richting Ukkel staat het monument voor de 
boswachters.

Na de Eerste Wereldoorlog werd het initiatief genomen om de omgekomen boswachters van 
België te eren met een gedenkteken. Een gemengde commissie bedacht het  concept en 
zamelde ruim 23 duizend frank in, grotendeels via openbare onderschrijving. De uitvoering, 
toevertrouwd aan Richard Viagnier (1859-1949), gebeurde in puddingsteen uit Wéris, zoals 
gebruikt in de plaatselijke megalieten. Men dacht toen nog dat dit was hoe de Kelten hun 
doden begroeven. De plechtige inhuldiging vond plaats op 30 mei 1920. Er werd toen ook 
een bevrijdingsboom geplant. De deksteen draagt het opschrift: Aux forestiers morts pour la  
patrie  1914-1918.  De elf  menhirs  eromheen dragen telkens  naam en herkomst  van  een 
herdachte boswachter (behalve een).

We  keren  terug  naar  de  grens  tussen  Ukkel  en  Sint-Genesius-Rode  en  nemen  de 
Teenbossendreef richting Groenendaal. De Teenbossendreef is de dreef die het dichtst bij de 
Duboislaan loopt maar de namen van de dreven staan nu overal keurig aangegeven.



Op het einde van de Teenbossendreef nemen met de Frambozendreef naar rechts en dit is  
wel  het  moeilijkste  stuk  van  de  wandeling.  We  zien  in  de  diepte  een  uitloper  van  de 
Ganzepootvijver en de bedoeling is dat we rond deze uitloper in tegenwijzerzin wandelen, 
richting  Groenendaal.  Voor  dit  stuk  dat  dikwijls  nogal  modderachtig  is  zijn  stevige 
wandelschoenen sterk aanbevolen.

Onze  inspanning  wordt  beloond  want  we  komen  aan  de  plaat  waarop  staat  dat  het 
Zoniënwoud Unesco Werelderfgoed geworden is in 2017. We nemen het Pneumontpad naar 
links en zien de Ganzepootvijver in zijn volledige glorie. We kruisen de Sint-Corneliuskapel en 
nemen de Kloosterweg.

Aan de Sint-Corneliuskapel staat een van de 11 borden van de Jan van Ruusbroecwandeling.



We wandelen door het grasveld achter de kasteel van Groenendaal en daar is sinds enkele  
jaren  een  houten  gebouw  geplaatst  dat  het  restaurant  Sonian  herbergt: 
https://www.sonian.be/

No nonsense restaurant  met zeer goede verhouding prijs/kwaliteit  en dagelijks  geopend 
tussen 11 en 18 uur behalve op maandag.  Men ontmoet er vaak boswachters want het 
bosmuseum is vlakbij en in de gebouwen van het kasteel van Groenendaal zitten diensten als 
Natuurinvest en Inverde.

We vervolgen onze weg in oostelijke richting en komen aan de oude kerk van Groenendaal.

Daar nemen we de Aartshertoginnendreef die in tegenwijzerzin rond de Keizer Karelvijver 
draait  en  op  de  Duboislaan  uitkomt.  Op  deze  Aartshertoginnendreef  staan  een  aantal 

https://www.sonian.be/


borden van de Jan van Ruusbroecpad. De volledige beschrijving van dit pad vind je op deze 
site: https://www.hoeilaart.be/jan-van-ruusbroecpad

Als  we  aan  de  Duboislaan  uitkomen  zien  we  aan  de  andere  kant  van  de  straat  het 
Bosmuseum.

Gevaarlijke oversteek en daarna moeten we onder de spoorweg door, even links richting 
Brussel en dan de fietsers- en voetgangersbrug aan de noordelijke kant van de spoorweg 
nemen richting station Groenendaal.

Van aan het station van Groenendaal raakt men met bus 830 van De Lijn terug in Tervuren.

Jan De Broeck, 31 januari 2022    

https://www.hoeilaart.be/jan-van-ruusbroecpad


Adres startplaats (schatting): Bosvoorde, Terhulpensesteenweg, 1170 Watermaal-Bosvoorde, België

Afstand: 7,8 km


