
4-daagse reis naar Ter Helme in Oostduinkerke 

Op maandag 9 mei 2022 vertrokken 31 leden van Neos Kinrooi voor een 4-daagse reis naar zee in 
Oostduinkerke waar we verbleven in het vakantiedomein “Ter Helme”. Het mooie weer hadden we 
alleszins mee! 

Na een korte tussenstop kwamen we aan op de markt in Sint-Niklaas, het grootste marktplein van 
België met het mooie stadhuis en daarvoor het standbeeld van Sint Nicolaas. De Onze Vrouw Kerk 
was jammer genoeg gesloten. Na een terrasje wandelden we naar het Neoshuis in de Mercatorstraat 
92 waar we werden verwacht rond 12.30 uur. Martin De Loose, directeur Neos Nationaal VZW en zijn 
team verwelkomden ons hartelijk. Na een quiz werden we getrakteerd op de lunch met belegde 
broodjes en koffie.  Rond 15.00 uur ging de reis verder richting zee en kwamen in Ter Helme aan 
rond 16.30 uur. Na de kamerverdeling  was er wat vrije tijd om een wandeling te maken tot aan de 
zeedijk. Na het avondeten  was er nog een gezellig samenzijn. 

De volgende dag, na het ontbijt was er een wandeling met gids voorzien, men had de keuze tussen 
een strandwandeling of een duinenwandeling. We kregen een deskundige uitleg door gedreven 
gidsen, over planten en dieren die leven aan het strand en in de duinen,  over de pannen, Helmgras, 
duindistel en wandelende duinen.  

Na de lunch rond 14.00 uur vertrokken we met de bus naar Nieuwpoort waar we het Westfront 
bezochten. Het museum “Westfront Nieuwpoort” geeft een beeld over de onderwaterzetting van de 
Poldervlakte tijdens de WO I om de Duitse invasie te stoppen. Boven op het monument “Albert I” 
had men een mooi panorama over de streek en het sluizencomplex. Daarna was er nog wat vrije tijd 
voor een terrasje of te winkelen.  

Na het avondeten had Marleen een quiz uitgewerkt met actieve en passieve vragen. Het was mooi 
om te zien dat er toch een winnaarsmentaliteit boven kwam bij onze leden. Na lang beraad door de 
strenge jury kon geen enkele groep als winnaar aangeduid worden en waren we tenslotte allemaal 
winnaars! 

Op de derde dag vertrokken we, na het lekker ontbijt, met de bus naar Ieper waar we het museum 
“Flanders Fields” bezochten. Het museum is gehuisvest in de prachtig heropgebouwde Lakenhalle en 
Belfort. Onze gids leidde ons enthousiast en vakkundig door de verschillende stadia van WO I. Op 4 
augustus 1914 werd de aanval van het Duitse leger op België ingezet. We kregen de uitleg 
over de aanval op de Forten van Luik, de Slag der zilveren Helmen in Halen, beleg rond 
Antwerpen, gifgasaanvallen en de 4 jaar durende loopgravenoorlog aan de IJzer. Uiteindelijk 
kwam er de wapenstilstand van 11/11/1918  welke werd getekend in de befaamde 
treinwagon in Compiègne en werd bekrachtigd door het Vredesverdrag van Versailles van 28 
juni 1919. 

Na de lunch op een gezellig terras in Ieper vertrokken we per bus voor een rondrit met gids 
langs “de Ieperboog Noord”. Stopplaatsen aan Franse, Duitse en Commonwealth (Britse)   
begraafplaatsen in Langemark-Poelkapelle waar tienduizenden soldaten begraven liggen en 
duizenden soldaten zonder graf hun namen gegrift staan in herdenkingsmonumenten. De 
waanzin van oorlog wordt hier duidelijk zichtbaar. 

Na deze aangrijpende en emotionele beleving reden we terug naar Ieper waar we onder de 
Menenpoort doorreden en onze gids afzette op de markt van Ieper. Op de terugweg naar 
Ter Helme stopten we aan de Sint-Sixtus abdij van West Vleteren, in de volksmond de 



“trappistenabdij” genoemd om er te genieten van een lekkere trappist, op traktatie van 
Neos Kinrooi en werd het Limburgs Volkslied gezongen. Spontaan werd er geapplaudisseerd 
door de andere bezoekers van de brasserie. Velen van ons maakten van de gelegenheid 
gebruik om een kratje blonde en/of donkere trappist West Vleteren mee te nemen voor het 
thuisfront. 

Na het avondmaal in Ter Helme werd er duchtig op los gezongen door de Neosleden en zelfs 
de kelners zongen mee, het was een gezellige avond samen. 

Onze laatste dag is aangebroken, om 07.00 uur was het ontbijt, om 08.00 uur vertrokken we 
naar Aarsele (Tielt) voor een bedrijfsbezoek aan een struisvogelboerderij “Schobbejaks 
Hoogte”. We werden er hartelijk  welkom geheten door de vriendelijke gastvrouw met cake 
en koffie. De gastvrouw gaf ons uitleg over de werking van de boerderij, van het bevruchte ei 
tot aan de volwassen struisvogel met proevertjes zoals advocaat en struisvogelpaté. Het is 
een gesloten bedrijf, alle stappen in het productieproces gebeuren op de boerderij, van de 
bevruchting van het ei, het voeder voor de dieren tot het slachten van de struisvogel in hun 
eigen slachterij. Alles van de struisvogel wordt gebruikt , de eierschalen, veren, vlees, de 
huid voor leder tot de beenderen toe. Een groot deel van de productie is bestemd voor de 
export. Nadien kon men nog iets kopen in de boerderijwinkel zoals een zalfje, een plumeau, 
zeep, handcrème of bodylotion. 

Rond 12.30 vetrokken we richting Kinrooi waar we, na een korte tussenstop, aankwamen 
rond 16.30 uur. Een dankwoord aan onze fijne chauffeur Charles Simons die ons gedurende 
deze 4 dagen overal veilig naartoe bracht. 

Het was een mooie, ontspannende en leerrijke 4-daagse reis in goed gezelschap, lekker eten 
en mooi weer. Kortom, we hebben genoten! 

Jos Smeets 

 

 


