
Reisverslag Verbania 

Op dinsdagochtend 27 september 2022 vertrokken 39 Neosleden Kinrooi voor een 8-daagse vliegreis 
naar Verbania, gelegen aan het Lago Maggiore in Italië. Om 5.30 uur reden we met de autocar naar 
de luchthaven van Zaventem waar we werden opgewacht door onze reisbegeleidster Mieke Kestens. 
Om 10.00 uur stegen wij op met vlucht SN3147 in Brussel om in Milaan Linate te landen om 11.15 
uur. Wij vertrokken die ochtend in de koude om bij aankomst te landen in het zonnetje, dit beloofde 
een mooie reis te worden. 

Per autocar werden we naar het hotel “Il Chiostro” gebracht en kregen we onze kamers toegewezen. 
Na een klein rustmoment maakten we samen met Mieke een wandeling door Intra. 

Intra, waar ons hotel zich bevond, is een deelgemeente van Verbania. Een mooi winkelstadje gelegen 
aan het Lago Maggiore in het zuiden en de hoge Alpentoppen in het noorden. 

Na het avondeten was er een gezellig samenzijn in de bar van het hotel. 

Op woensdag, na het ontbijt werd het programma voor de komende week voorgesteld, een 
rondleiding gegeven in het hotel en afgesloten met een aperitief. 

Na het middageten hadden we een vrije namiddag om het stadje te verkennen met zijn vele steegjes 
en winkelstraten. De “Piazza Ranzoni” werd snel ontdekt door onze Neosleden om er een lekkere 
cappuccino, caffé americano, frisse pint of een frisdrank te drinken op een gezellig terrasje in het 
zonnetje, heerlijk!! 

De volgende dag, donderdag, na het ontbijt maakten we een mooie boottocht over het Lago d’ Orta 
naar het Isola San Guilio. Hier bezochten we de Romaanse Basiliek met fresco ‘s, met een zwarte 
marmeren preekstoel en de sarcofaag van San Guilio. Vanuit het plaatsje Orta kon men wandelen 
naar de 396 meter hoge Sacro Monte di Orta, één van de 9 heilige bergen in de regio Piemonte. 
Boven staan 20 kapellen met 376 terracottabeelden en fresco’s die het leven van Franciscus van 
Assisi weergeven.  

Na de lunch in het hotel gingen we met de lijnbus naar de mooie tuinen van Villa Taranto, “Giardini 
Botanici di Villa Taranto”. Het 16 ha grote domein telt meer dan 20.000 variëteiten aan bomen, 
bloemen, rozen en heesters, sommige bomen waren meer dan 1000 jaar oud.  

Op de vierde dag van ons verblijf werden we wakker onder een betrokken hemel met regen. We 
maakten een uitstap van een halve dag per bus naar Rocca di Angera aan de overzijde van Lago 
Maggiore. Hier bezochten wij een middeleeuwse burcht, prachtig gelegen hoog boven op een rots. In 
deze burcht is een museum ondergebracht met wel 1000 antieke poppen, met muziekdozen en 
allerlei speelgoed uit vroegere tijden. De regen was hier geen spelbreker. 

Na het middageten in het hotel kon men zelf de vrije namiddag invullen, wandelen, winkelen of 
gewoon iets drinken in de bar. 

Op dag vijf, zaterdag, maakten we een daguitstap per boot naar de Borromese eilanden. Het was een 
mooie, zonnige zomerdag. Het eerste eiland waar we aanmeerden was “Isola Bella”,  daar bezochten 
we het prachtige kasteel in barokstijl van de familie Borromeo  “Palazzo Borromeo”, met mooi 
gedecoreerde zalen met o.a. de troonzaal, de muziekzaal en de kamer waar Napoleon had overnacht. 
Dit mooie “Palazzo” was gelegen in een terrastuin in barokstijl aangelegd. Daarna bezochten we 
“Isola Pescatori” (visserseiland) waar we lekker hebben gegeten en een wandeling konden maken 
rond het eiland(je). Het laatste eiland dat we aandeden was het “Isola Madre”. Hier bezochten we de 
mooi aangelegde Engelse tuin en het “Palazzo” dat ook in eigendom is van de familie Borromeo.  



Voor het avondeten werden we getrakteerd door Neos Kinrooi op een aperitief met hapjes. 

Zondag 2 oktober hadden we een vrije voormiddag om te wandelen, te winkelen. Een tiental 
Neosleden gingen naar de San Vittore basiliek van Intra om er de zondagsmis (op zijn Italiaans) bij te 
wonen. Na de mis werd deze zomerdag verdergezet op de Piazza Ranzoni waar veel Neosleden al een 
plaatsje hadden gevonden op de zonovergoten terrasjes! 

In de namiddag was afgesproken om de boot naar Laveno te nemen. Hier namen we de kabelbaan 
naar boven +/- 1000 meter hoog, de berg “Sasso del Ferro” en hadden er een prachtig panorama 
over het Lago Maggiore en in de verte de wit besneeuwde bergtoppen van de Alpen, wondermooi! 

Voor het avondeten werd een degustatie gegeven door Intersoc in het hotel met wijn, kaas en vlees 
uit de streek. 

Op maandag 3 oktober hadden wij een vrije voormiddag en vele Neosleden zakte af naar de “Piazza 
Ranzoni” om te genieten van een lekkere koffie in typische Italiaanse stijl. In de namiddag gingen we 
per boot over het Lago Maggiore naar het klooster van Santa Catharina del Sasso dat gelegen is tegen 
een rotswand. Een mooi oud klooster van grote historische waarde dat vroeger enkel bereikbaar was 
via het meer. 

Ons laatste avondmaal in hotel “Il Chiostro”, maar eerst, natuurlijk onze traditionele groepsfoto en 
een aperitief aangeboden door het hotel in de tuin. Na het avondeten was er een gezellig samenzijn 
in de bar van het hotel, anderen gingen stilletjes hun koffers pakken. 

Dinsdag 4 oktober, onze afreisdag. Om 08.30 uur vertrokken we naar Milaan waar we nog een 
stadstour per bus deden. We bezochten het kasteel van Milaan “Castello Sforzesco”, we wandelden 
door de overdekte winkelstraat “Galleria Vittorio” en bewonderden de kathedraal van Milaan (Santa 
Maria Nascente = Maria geboorte). Na wat vrije tijd in de stad en het eten van pizza reden we per 
bus naar de Luchthaven van Milaan Linate.  

Ons vliegtuig SN3150 steeg rond 18.45 uur op en bereikte Brussel rond 19.55 uur waar ons de bus 
opwachtte en rond 22.45 uur kwamen we met zijn allen gezond en voldaan aan in Kinrooi! 

We kwamen terug van een reis met een volle bagage (letterlijk en figuurlijk) aan cultuur, natuur, 
wijzer, belevenissen, mensenkennis, maar vooral een gevoel van samenhorigheid en zorgzaamheid 
voor elkaar. 

Hartelijk dank lieve Neosvrienden, -vriendinnen voor de mooie en plezierige tijd die wij er samen 
hebben beleefd. 

Een dankwoord voor onze fijne en attente reisbegeleidster Mieke Kestens van Intersoc en de reisgids 
Marcia die ons op deskundige wijze heeft begeleid op al onze uitstappen ter plaatse. 



Smeets Jos

 


