
Enkele miezerige regendruppeltjes, een fris windje, maar dat kon de pret, of te wel, de 
wandeling niet drukken. 
En zoals Frank de Boosere zegt, er is geen slecht weer, enkel slechte kleding.  
En dan kan niet gezegd worden van onze Neos leden, iedereen was voorzien tegen alle 
weersomstandigheden. 
We hadden de keuze, 7,5 km, 3 km en onze vast kern, de babbelaars, in totaal waren we met 
het mooie aantal van 45 personen. 
Eerst kregen we wijs advies van Christel, hoe op z’n best te genieten van de wandeling, hoe 
goed ademen, luisteren en soms ook eens zwijgen. 
In bossen en langs het kanaal, soms was de weg wat pratcherig, soms moesten er obstakels 
overwonnen worden, zoals klimmen over boomstammen, maar het was deugddoend en een 
zalige natuur wandeling, bospaadjes waarvan we niet wisten dat ze zo kort bij huis lagen.  
En af en toe leek het een beetje lente, vogeltjes die al mooi fluiten, struiken al in de 
knoppen.  
In cafetaria Den Aftrap werden we welkom geheten met soep en broodjes. 
We verheugen ons weer op de volgende activiteiten. 
Interesse in Neos Kinrooi zie onze website www.neosvzw.be/kinrooi  
Of contacteer onze bestuursleden. 
Hartelijk welkom 
Mia Smeets  
 
 

   


