
Samen met een hele zaal vol Neos leden in studio Pop-Up theater in Puurs mocht ook Neos 
Kinrooi niet ontbreken om deze unieke Spektakel Musical Red Star line te beleven. 
De bus pikte ons op in Kinrooi centrum, om van daaruit ontspannen, bijbabbelend naar 
Puurs te rijden. Daar werden we ondergedompeld in een wonderlijk spektakel dat je 
meeneemt naar het ongezien avontuur van de Spektakel Musical Red Star Line. 
Rijdende tribunes, indrukwekkende decors, prachtige kostuums, meeslepende muziek en 
uniek. Een gespeeld verhaal van miljoenen Europeanen die moedig of wanhopig genoeg 
waren om hun oude leven achter te laten, op zoek naar een beter bestaan in New York. 
Na afloop alleen maar tevreden, ontroerende en lovende woorden, blij dat we dit hebben 
mogen zien, horen en beleven. 
De frietjes, stoofvlees en een lekker wijntje of drankje mochten niet ontbreken in de 
Jachthoorn te Kontich. 
We weten zeker dat bij het thuisfront uitbundig verteld gaat worden wat een prachtige 
Spektakel Musical Neos Kinrooi heeft mogen genieten. 
 
 
 

  


