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   In deze nieuwsbrief:  
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1. 04/07/2023          Dagfietstocht 
2. 06/07/2023          Daguitstap Moeskroen 
3. 18/07/2023          Floris ende Blancefloer 
4. Weetjes 

 
 
 
 
 

 
 

In de kijker! 
 
Neos Aalter 25 jaar 

 
 
 
 
 
 
 

Het bestuur: wie wil er ook op de foto? Alvast welkom bij ons team! 
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Het voorwoord van de voorzitter 

 
Beste Neos vrienden, 

 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief voor het werkjaar 2022-2023. Het 
programma van het afgelopen jaar zit er bijna op. Het enthousiasme 
waarmee onze leden aan de activiteiten deelnemen en de lovende 
reacties die we soms achteraf krijgen, sterkt ons in de gedachte dat we 
als bestuur goed bezig zijn en dat hetgeen we organiseren gesmaakt 
wordt.  
 

Er is een recente activiteit, buiten het normale programma, die ik er toch even wil uitlichten. Op 24 
april hadden we onze nieuwe leden, aangesloten in de voorbije maanden, eens op de koffie 
uitgenodigd. Het was één van de nieuwe initiatieven. Het waren voor ons bestuur, zeer verhelderende 
en aangename gesprekken. Leerrijk was vooral te weten waarom mensen lid worden van Neos en ook 
waarom men soms lang geaarzeld heeft om de stap te zetten. Er leeft bij onze medeburgers nogal een 
hardnekkig misverstand over wie lid wordt of zelfs over wie lid màg worden van Neos. 
Laten we hieromtrent duidelijk zijn. Neos staat open voor iedereen die een zekere meerwaarde zoekt 
op gebied van activiteiten. Wat ook de professionele achtergrond, overtuiging of religie is. Iedereen is 
van harte welkom bij Neos. Neos is allesbehalve een standenorganisatie. We denken zeker niet in 
zuilen. 
 

Maar ondertussen blijft jullie bestuur ook niet stilzitten. Gezien het 
nieuwe werkjaar al terug begint op 1 september 2023 zijn we volop 
bezig met het uitwerken van een nieuw programma. We hebben al 
een aantal interessante zaken in onze programmaschuif liggen, 
maar we hebben nog enkele gaten die we nog kunnen opvullen. En 
bij de vormgeving van het nieuwe jaarprogramma willen we jullie er 
ook bij betrekken. Hebben jullie een paar goede ideeën waarvan 
jullie denken: daar kunnen onze leden ook van genieten, laat het 
ons gerust weten. Dat kan een interessante voordracht zijn, een 
culturele activiteit, een bezoek aan één of andere 
bezienswaardigheid of een daguitstap. Elke suggestie is welkom. Je 
hoeft het warm water niet uit te vinden. Het kan ook een activiteit 
zijn die je gezien hebt bij een andere organisatie of waarover je gehoord hebt van vrienden of 
kennissen. Laat maar weten. Jullie mogen ook altijd een activiteit zelf uitwerken. Best dan wel even 
overleggen met het bestuur wanneer het best past. 
 

De bijzonderste activiteit van het volgend werkjaar is beslist de viering van 25 jaar 
Neos Aalter. Ik kan jullie nu al meegeven dat deze doorgaat op zondag 24 
september 2023.  Programma en de plaats van gebeuren volgen nog later. Markeer 
dat alvast in jullie agenda. 
Zoals al aangegeven in vorige nieuwsbrieven zijn we nog altijd op zoek naar 
helpende handen.  Heb je zin om je talenten en/of ervaringen ten dienste te stellen 

dan ben je van harte welkom en zullen we je met open armen ontvangen. 
Veel leesgenot met de nieuwe nieuwsbrief   en tot op één van onze activiteiten. 
 
Jullie voorzitter, 
Jean-Marie D 
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  1. Dinsdag 4 juli 2023 
 
      DAGFIETSTOCHT    

 
Fietsen en genieten!  

 
Net als elk jaar organiseren Jef en Catherina een dagfietstocht.  
Wij starten aan Kerkem.  

Dit jaar gaat het via Maldegem naar Sijsele. 
Na een uurtje rijden is het tijd voor een lekker kopje koffie. 
Daarna fietsen wij tot de middagpauze. We genieten van een 
gezellige maaltijd in een taverne of brasserie. 
Na het eten fietsen wij verder om deze mooie streek te 
bewonderen. 

In de namiddag zullen wij nog een stop houden voor een drankje op een gezellig terras. 
Fietsen is een gezonde sportactiviteit en altijd gezellig. We ademen veel zuurstof in en houden onze 
benen soepel! 
Wij hopen op jullie komst en op een zonnige dag! 
Catherina 
 
Praktische info: 
Samenkomst  : Kerkem 
Vertrek   : 09.30 u 
Terug in Aalter :  18.00 u 
Inschrijvingsgeld: 3 euro administratiekost 
Lunch en alle consumpties voor eigen rekening. 
Glutenvrij op aanvraag. 
Deze activiteit is enkel voor leden. 
Terug in Aalter omstreeks 18.00 u 
 
Inschrijven door betaling op rekening Neos Aalter BE68 4426 6455 7134 met vermelding 
DAGFIETSTOCHT. Betaling moet binnen zijn vóór 30/06/2023 en geldt als inschrijving. 
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2. Donderdag 6 juli 2023  
 
    DAGUITSTAP MOESKROEN   
     

 

Een niet alledaagse bestemming op de grens, verrassend…! 
 

Verloop van de dag: 
Rond 9.40 u: aankomst Musée du Folklore. 
We starten deze uitstap met een bezoek aan het Musée du 
Folklore gevolgd door een interessante stadswandeling (2 km). 
 

Lunch in Restaurant L’Escale: 
- Apero en 3 tapas (keuze uit glas wijn, picon, campari orange,     
  martini, ricard, porto, pineau, kir) 
- Kip met frieten en groenten 
- Dessertbord 
- Koffie 
- 1 drank naar keuze inbegrepen (bier, glas wijn, water) 
 

Na de lunch bezoeken we het Centre Marlier, een superleuk museum! 
 

We eindigen met een wandeling in het stadspark, het fraaiste park in 
Henegouwen. 
Na de wandeling een afsluitdrink in ‘La Buvette du Parc’ (deze drink is 
niet inbegrepen in de prijs) 
 
 

De verplaatsingen naar het Centre Marlier en het stadspark gebeuren met de autocar. 
Claude Winne is onze enthousiaste gids gedurende de volledige dag. 
 
Laat je verleiden door deze gastvrije bestemming! 
Hun onthaaltraditie is legendarisch! 
 
Praktische info:  
Datum  : donderdag 6 juli 2023 
Samenkomst : om 08.15 u – Parking gemeentehuis – Europalaan  
Vertrek  : stipt om 08.30 u - De Meibloem 
Prijs leden : 75 euro per persoon  
Prijs niet-leden : 85 euro per persoon 
Glutenvrij op aanvraag.  
Rolstoel of rollator kunnen altijd mee met de bus. Bij wandelingen zal het misschien wat moeilijker 
liggen. Dat is moeilijk op voorhand te zeggen.  
         
Inschrijven door betaling op rekening Neos Aalter BE68 4426 6455 7134 met vermelding 
MOESKROEN. Betaling moet binnen zijn vóór 20/06/2023 en geldt als inschrijving. 
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3. Dinsdag 18 juli 2023 
 
    FLORIS ENDE BLANCEFLOER 
     

Het tapijt van Assenede…  

Floris ende Blancefloer is een middeleeuws liefdesverhaal dat ongeveer 750 jaar geleden op rijm werd 
gezet en uit het Frans vertaald door Diederik Van Assenede. Floris en zijn hartendief Blancefloer zijn 
niet zomaar twee verliefde jonge mensen. Maar het is het verhaal van twee koningskinderen met een 
verschillende achtergrond. Niet op materieel gebied. Maar eerder op religieus gebied. In die tijd bestond 
het Iberisch schiereiland uit verschillende koninkrijken. Floris was de zoon van een christelijke koning en 
Blancefloer groeide op aan het hof van een jawel Islamitische koning. En ze worden verliefd op elkaar. 
Zoals men wel zal opmerken droeg die liefde niet de goedkeuring van de (vooral christelijke) ouders. 
Natuurlijk zijn de geliefden onafscheidelijk en hebben ze elkaar eeuwige trouw beloofd. Langs alle 
kanten worden er stokken in de wielen gestoken om die liefde in de kiem te smoren. Diederik van 
Assenede had bijna 4000 verzen nodig om het liefdesverhaal neer te pennen. Tot de Heemkundige kring 
van Assenede met het idee kwam om het verhaal van Floris ende Blancefloer te visualiseren door middel 
van een wandtapijt. Bekend als het “Tapijt van Assenede”. Naar analogie van het beroemde tapijt van 
Bayeux. Het wordt een wandtapijt van 100 meter lang. Het verhaal wordt verteld in een aantal 
geborduurde doeken van 90cm bij 90cm.  
Bijna 50.000 uren werd er al geborduurd door meer dan 80 borduursters uit Vlaanderen en Zeeuws-
Vlaanderen. Overwint hun liefde alle stormen?  Wil je het weten hoe het afloopt dan moet je zeker deze 
activiteit meemaken.  
Tijdens het bezoek wordt het verhaal van Floris en zijn geliefde Blancefloer uit de doeken gedaan. Maar 
vooral hoe het wandtapijt tot stand is gekomen. Want dat is al een hele geschiedenis op zich. 
Het aantal bezoekers per sessie is beperkt. Per sessie kunnen we slechts met maximum 20 personen op 
bezoek gaan. Zijn er meer gegadigden dan organiseren we een nieuwe sessie. 
Het bezoek duurt ongeveer 2 uur. Naast de duiding en historische achtergrond is het neusje van de zalm 
uiteraard de bewondering van het (hopelijk volledig afgewerkte) wandtapijt. Nadien kunnen we nog 
even napraten bij een koffie en een versnapering. 
 

Praktische info:  
Datum  : dinsdag 18 juli 2023 
Samenkomst : om 12.45 u – Parking gemeentehuis – Europalaan - Carpooling 
Vertrek  : stipt om 13.00 u  
Start bezoek : 14.00 u  
Locatie: Hollekenstraat, 5 - 9960 Assenede. Gelegen beneden de dijk (waarop de Hollekenstraat ligt). 
Aan de kant van de weg staat een KBC-totem met de mededeling “Tapijt van Assenede". 

Prijs leden :   8 euro per persoon inclusief koffie en versnapering, glutenvrij op aanvraag 
Prijs niet-leden : 10 euro per persoon inclusief koffie en versnapering, glutenvrij op aanvraag 
 

           Inschrijven door betaling op rekening Neos Aalter BE68 4426 6455 7134 met vermelding 
FLORIS. Betaling moet binnen zijn vóór 11/07/2023 en geldt als inschrijving. 
 
Carpooling 
Gelieve te vermelden op de overschrijving of te verwittigen per e-mail aan Françoise: 
vancraeynestfrancoise@gmail.com 

-    deelnemers die rechtstreeks rijden en die ook één of meerdere personen meenemen 
-    wie geen vervoer heeft 
Alle deelnemers die niet rechtstreeks rijden, worden verwacht op de parking van het gemeentehuis 
Europalaan – 9880 Aalter. 
Bij het vertrek in Aalter kan dan bekeken worden wie met iemand kan meerijden. 
Attentie: we vertrekken stipt op het aangeduide uur van vertrek. 
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4. Weetjes 
 
 

 

Liefde van toen: zo verliep een date van je voorouders 

De zoektocht naar een partner, de kennismaking, de verkering: het ging vroeger allemaal net wat 
anders dan nu. 
Een date regelen met een mogelijke nieuwe geliefde? Dat is nu een kwestie van een paar appjes 

sturen. Maar pakweg honderd jaar geleden ging dat wel anders. Als je 
met elkaar in contact was gekomen via een huwelijksadvertentie was 
er vaak een correspondentie op gang gekomen waarin je een eerste 
ontmoeting kon organiseren. 

Niet zelden gebeurde dat open en bloot in de krant. Een naam, 
een plaats, een tijd, en dan was het maar hopen dat de ander het 
tijdig onder ogen zou krijgen. Dat was natuurlijk lang niet altijd 
het geval. In talloze advertenties wordt de frustratie geuit over 
een misgelopen afspraak. Mensen hebben tot sint-juttemis op 
elkaar staan wachten, zonder de mogelijkheid om even door te 
geven dat hun trein was vertraagd of dat er te elfder ure iets 
anders spaak was gelopen. 
Veel afspraakjes die via de krant tot stand kwamen waren blind dates. Het was helemaal niet 
vanzelfsprekend dat er al een foto was opgestuurd. Die waren een stuk schaarser en duurder dan 
tegenwoordig. Het was dan ook de regel dat je beloofde de foto van de ander ‘onder erewoord retour’ 
te sturen. Je wist in elk geval niet altijd hoe je date eruitzag. Om elkaar niet mis te lopen op een 
straathoek of op een perron werd vaak een herkenningsteken afgesproken: een krant in 
de rechterhand, een rode roos in het knoopsgat. 
Na een schuchtere begroeting (de omgangsvormen waren een stuk minder joviaal dan nu) kon de date 
beginnen. Wat stond er op het programma? Het moest in elk geval iets zijn dat zich buiten het zicht 
van bekenden afspeelde. Als je werd gezien in het bijzijn van een ander, zeker als het overduidelijk 
héél gezellig was, dan kwamen daar praatjes van. Stelletjes die zich een paar keer in het openbaar 
lieten zien, gaven daarmee in feite te kennen dat ze voor het serieuze werk gingen: een huwelijk. Was 
je nog niet zo ver, dan was het zaak je prille liefde zorgvuldig geheim te houden. En natuurlijk al 
helemaal als je nog niet uit je huidige relatie was gestapt. 
Er was dus geen sprake van dat je met je eerste date in een vol restaurant ging zitten. De ideale 
oplossing was een wandeling in een park of in een rustig natuurgebied. Daar konden dan in elk geval 
de belangrijkste zaken worden doorgenomen: de kinderwens, de financiële perspectieven, de 
familieachtergrond. De tortelduifjes konden besluiten om hun naam en adres prijs te geven, als ze dat 
nog niet hadden gedaan. Dat was een duidelijk teken van vertrouwen. 

Maar het kon natuurlijk ook zo zijn dat een van beiden 
er na de date geen zin meer in had. Of dat een 
buitenechtelijke escapade was uitgekomen. Dan 
bleven nieuwe brieven onbeantwoord. Zo doofde 
menige prille relatie uit. Dat is een verschil tussen de 

appjes van nu en de advertenties van toen: de scherven van verbroken relaties uit vroeger tijden zijn 
voor de eeuwigheid bewaard gebleven. 
 
 

MEER OVER NEOS AALTER: 
 
Website:  

Facebook:  
Klik HIER door naar onze Facebookpagina 
Op de website vind je ook onze nieuwsbrieven 
terug. 
Zowel op onze website als op onze facebookpagina  
zijn  foto’s van onze activiteiten te bekijken! 

 

https://www.facebook.com/neos9880aalter
http://www.neosvzw.be/page?page=aalter

