
Neos Kinrooi op reis naar de Elzas 

Zondagmorgen om 07.00 uur op 20 augustus 2023 vertrokken 37 Neosleden van Kinrooi  voor een 5-
daagse busreis naar de Elzas. Het zonnetje was al van de partij en dit bleef ze ook gedurende de 
ganse reis. Onze buschauffeur en reisleider was Johny Frederix. 

Na enkele tussenstops kwamen we rond het middaguur aan in Metz waar de bus stopte op enkele 
honderden meters van de kathedraal Saint-Etienne. We hadden voldoende tijd om de kathedraal te 
bezoeken en iets te eten en te drinken op een van de talrijke terrasjes. 

Daarna ging onze reis verder richting Colmar waar we verbleven in het hotel “l’ Europe” te Horbourg-
Wihr. We kregen de sleutel van onze kamer en de tijd om ons te verfrissen voor het diner om 19.30 
uur. 

Na het diner konden we genieten van een lekker biertje, een frisdrank, een kopje koffie of een lekker 
wijntje uit de streek. 

Na het ontbijt vertrokken we de volgende dag rond 09.00 uur naar het kasteel “Haut-Koeningsbourg” 
nabij het stadje Orschwiller. Dit indrukwekkend kasteel ligt op een rotskam op een hoogte van 755 
meter boven de zeespiegel en geeft een mooi panorama over het Rijndal. Al in het jaar 1147 was er 
sprake van dit kasteel, het was strategisch gelegen en men kon de vijand van hieruit al van ver zien 
aankomen. 

Na ons bezoek aan het kasteel reden we per bus naar Colmar voor de lunch op het terras van 
restaurant “Pfeffel”. Na het middageten maakten we een rondrit met het toeristische treintje door 
Colmar. Daarna hadden we vrije tijd om iets lekkers te drinken op een terrasje of zelf op verkenning 
te gaan in Colmar met zijn Elzasser sfeer, zijn kleurrijke en bebloemde vakwerkhuizen, de wijk “Klein 
Venetië” met zijn talrijke riviertjes, het Museum Bartholdi, het huis met de hoofden, het 
geboortehuis van Bartholdi (de ontwerper van het vrijheidsbeeld), de vele winkeltjes, enz.. 

Na het avondeten in het hotel werd er gezellig genoten van een lekker fris biertje, frisdrank, kopje 
koffie of een Elzasser wijntje. 

Op dag drie van ons verblijf in de Elzas ging het per bus naar Straatsburg waar we een rondvaart per 
boot maakten van ongeveer 75 minuten op de talrijke kanalen en rivieren. Vanaf de boot hadden we 
een mooi zicht op de stad met o.a. de gotische Kathedraal van Straatsburg, Het Europese Parlement, 
Het Europees Gerechtsgebouw van de rechten van de mens, Petit France met zijn kleurrijke 
vakwerkhuizen,  Palais Rohan, het Grande île, gelegen tussen de twee zijtakken van de rivier ILL. 

Voor ons middagmaal wandelden we naar het restaurant Gurtlerhof en in de namiddag was er een 
stadswandeling met gids doorheen het historische stadscentrum van Straatsburg. Er was ruimschoots 
de tijd voor een terrasje en dat deed deugd bij deze warme temperaturen. 

Voor het diner werden we getrakteerd door Neos Kinrooi met een lekkere aperitief, een crémant 
d’Alsace of fruitsap. Na het avondmaal werden we muzikaal verwend door Johny Frederix met 
nostalgische liedjes die ons allen bekend waren. De stemming zat er dadelijk goed in en er werd 
meegezongen en gedanst, het was een plezante en sfeervolle avond, waarvoor hartelijk dank Johny. 

Na het ontbijt op woensdag  ging het richting Mulhouse waar we het Treinmuseum (Cité du train) 
bezochten, het grootste spoorwegmuseum van Europa. Hier zagen we de evolutie en de geschiedenis 
van de spoorweg vanaf het prille begin tot de TGV van vandaag. 



Na de vrije lunch in het historische Mulhouse brachten we een bezoek aan het Musée du Papier 
Peinte. Het museum van gedrukt behangpapier is uniek in de wereld. Men kan hier de techniek 
bekijken hoe behangpapier werd bedrukt met panoramische, exotische landschappen en idyllische 
tuinen. De techniek werd reeds in de 18e eeuw toegepast en wordt nu nog gebruikt met de 
hedendaagse techniek. 

Diezelfde namiddag reden we naar het wijndomein “Bollenberg” voor een degustatie van wijnen 
gerijpt op het domein zoals: de Pinot blanc, Riesling, Silvaner, Pinot Gris en een Muscat. Daarna ging 
het terug naar ons hotel voor het avondeten en gezellig samen zijn in de lounge. 

Donderdag, onze laatste dag van onze 5-daagse reis naar de Elzas. Na het ontbijt, onze koffers 
stonden al gepakt, is het tijd om te vertrekken. Op onze terugweg maakten we nog een tussenstop in 
Riquewihr. Het is een prachtig dorp aan de rand van de Vogezen gelegen tussen de wijngaarden, met 
mooie straatjes en pleintjes met kleurrijke vakwerkhuizen. De hoofdstraat loopt zachtjes omhoog tot 
aan de toegangspoort de “Dolder”. 

Voor het middagmaal werd ons een typisch Elzasser gerecht geserveerd een “baeckeoffe d’Alsace”. 
Andere streekgerechten zijn choucroute (zuurkool), flammkuchen (soort pizza) en kugelkopf, een 
luchtig gebak in tulbandvorm met rozijnen en wordt vooral gebakken in de kerstperiode. 

Rond 14.30 uur vertrokken we uit Riquewihr naar Kinrooi, waar we na enkele tussenstops rond 21.45 
uur aankwamen. 

Het was een mooie, gevarieerde en warme reis, in een gezellige sfeer met een fijne groep Neosleden 
en begeleid door een ervaren chauffeur en gids. 
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