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Beste leden, 
 

Na hopelijk gezellige kerstdagen in familiesfeer is het tijd voor  
de jaarwisseling. Het moment bij uitstek om terug te kijken op  
het afgelopen jaar en vooruit te blikken naar het nieuwe.  
 

Het bestuur van onze plaatselijke afdeling heeft een goed gevoel bij de  
diverse activiteiten die wij voor jullie ingericht hebben: meerdere lezingen,  
diverse uitstappen en concerten, wandelen, een geapprecieerd buffet en  
een barbecue. Ook het groeiend succes van het wekelijks onderhoudsturnen  
in zaal Diependal geeft ons een meer dan grote voldoening. 
 

Wat we zeker niet mogen vergeten is nogmaals dank te zeggen aan Karel, Dieke en Anny, die na jarenlange inzet 
besloten hebben om het meer kalmpjes aan te doen. Volgend jaar hopen wij de ingeslagen weg verder te zetten 
en jullie allen reeds op donderdag 11 januari te kunnen begroeten op ons traditioneel nieuwjaar-banket. 
 

Prettige eindejaarsfeesten en vooral een goede gezondheid in 2024! 
Het bestuur. 

 
 

Iedereen heeft een sterrenbeeld, maar wist je ook dat je naast je horoscoop ook een geboortebloem hebt? Aan iedere 
maand zit een specifieke bloem verbonden en deze zegt ook veel over jouw karakter! 

 

 

 

In januari zijn dat het SNEEUWVLOKJE en de ANJER. Het sneeuwvlokje staat voor 

hoop en schoonheid. De Anjer heeft verschillende betekenissen, maar symboliseert 
over het algemeen liefde en genegenheid.  
 

Hartelijke gelukwensen aan onze leden die in januari een kaarsje meer mogen 
uitblazen: Frans De Smedt, Alex Vander Hulst, Monica Van de Velde en Ronald Servaes. 
 

Wij verwelkomen ook Carinne Mancel als nieuw NEOS-lid. 

 

 

Nieuwjaar-banket   donderdag 11 januari 2024 
 

Vanaf 12 uur in zaal Sint Jans Events, Kerkstraat. Op het menu staat na aperitief en 
uitgebreide hapjes een heerlijk diner aan tafel (gamba salade met prei en curry / 
een winterstoofpotje met witloof en aardappelgratin / trio van desserts en koffie). 
Alle dranken zijn in de prijs inbegrepen. Met ondertussen optreden van “Little 
Dixie”. Hun uitgebreid repertoire brengt iedereen in feeststemming.   
 
Dat alles voor de scherpe prijs van €60. Er worden geen dranken meer geserveerd 
na het dessert. Komen met een (niet-lid) partner kan ook maar hiervoor vragen we 
€75. Betalen/inschrijven bij Guy Maes, gd.maes@skynet.be, 0475/48 67 07, uiterlijk 
vóór 31 december op rekening Neos Tervuren BE61 4345 1675 9117. 
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Terugblik van de lezing van  

Prof. Dr. Marcel De Cleene over  

“Dierensymboliek in ons leven”  
 

 
Meer dan 70 toehoorders in de zaal De Wilg. Onze voorzitter Hilde Mellaerts stelt de spreker voor. Marcel De 
Cleene studeerde aan de Rijksuniversiteit te Gent, waar hij koos voor de biologie (richting plantkundige 
wetenschappen). Hij bleef er heel zijn carrière verbonden als onderzoeker en docent. Ondertussen hechtte De 
Cleene veel belang aan wetenschapspopularisatie, met onder andere het schrijven van populariserende boeken 
en artikels, of het medewerken aan radio- en tv-programma’s over allerlei biologische onderwerpen, vooral over 
het doorzinderen van oude cultusplanten in de hedendaagse volkscultuur en over het potentieel gevaar van 
planten voor mens en dier. Hij is auteur van 155 wetenschappelijke artikels en 24 boeken. 
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_De_Cleene) 
j 

Spreker begint met te verwijzen naar het beknopt overzicht van rituele planten in zijn boek 
dat pas in januari 2024 zal verschijnen. Planten zijn heilbrengend maar soms ook toxisch, 
vandaar de band met het rituele. Heksen waren in Noord-Europa vooral vrouwen, in Zuid-
Europa en een aantal Arabische landen waren het vooral mannen. Makkelijk vindbare 
giftige planten zijn wolfskers (belladonna (foto)), doornappel en bilzekruid. In Duitsland 
voegde men graag wat hallucinogene planten toe aan het bier om het roeseffect nog te 
versterken. Zo is het Reinheitsgebot ontstaan. 
 

Van de planten gaan we over naar de dieren, die lang werden beschouwd als bezielde wezens. Het woord animal 
heeft dezelfde stam als anima (geest). In de Middeleeuwen moesten dieren zelfs verschijnen voor de 
rechtbank.  In 1562 zag Jacques De Clerck, een Kortrijkse boer, dat twee uitgebroken varkens zijn baby hadden 
opgegeten. De dieren werden gearresteerd en moesten voor de rechter verschijnen… . Omdat men vaak 
menselijke eigenschappen aan dieren toeschrijft bestaan er een heleboel dierenspreuken zoals: zo fier als een 
pauw, zo sluw als een vos, zo moedig als een leeuw, eten als een paard, zo glad als een paling, zo bang als een 
wezel. Dieren worden vaak gehumaniseerd maar dat is geen goede zaak en kan tot gevaarlijke toestanden leiden. 
 

In de fysiognomiek probeerde men op basis van de gelaatstrekken de gelijkenis met 
dieren te vinden. In de droomanalyse komen dieren heel vaak voor als onderwerp 
van een droom. Dieren zijn ook het meest voorkomende onderwerp in de kunst. 
Daarna ging de spreker over naar de verschillende dieren. We beginnen helaas niet 
bij de bonobo’s maar bij de apen. Apen hebben voor 98,8% hetzelfde DNA als de 
mens. Er bestaan heel wat spreuken over apen. Zoals geldt voor eigenschappen van 
andere dieren worden aan apen goede en kwade eigenschappen toegedicht al 
naargelang de cultuur. Goede kwaliteiten van apen zijn: loyauteit, moed, 
zelfopoffering, wijsheid. Slechte eigenschappen zijn wellust, zonde, goddeloosheid, 
na-apen. In Gibraltar zijn er berberapen en worden intensief verzorgd door 
veeartsen want er is een mythe die stelt dat als het goed gaat met de apen van Gibraltar, het ook goed gaat met 
Groot-Brittannië. Na de Brexit kregen verdacht veel berberapen tandpijn. 
 

Spreker overloopt voorts arenden, beren, duiven, eksters, ezels en geiten. Op dat moment glimlachen er 
opvallend veel vrouwen. Nadien volgen gieren, honden en katten. In Egypte waren er veel katten om in de 
graanteelt op ratten en muizen te jagen. 
 

Na de pauze volgen de kippen met inbegrip van hanen, leeuwen, ooievaars, paarden, runderen, schapen, slangen, 
uilen, varkens en vissen. Leeuwen staan symbool voor sterkte en worden daarom vaak in merknamen gebruikt. 

Slangen komen voor in bijna alle mythologieën omwille van 
het dubbelzinnig karakter: enerzijds zijn zij vaak giftig en 
gevaarlijk maar zij vervellen en staan daardoor symbool voor 
telkens vernieuwd leven. Bij dokters en apothekers ziet men 
vaak het symbool van de esculapen en daarmee zijn we 
terug bij de apen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_De_Cleene


Op het einde van deze boeiende lezing dankt onze penningmeester Guy Maes 
de spreker die nog een lang applaus krijgt. Meer info vindt je in het intussen 
uitverkochte boek “Compendium van Dieren als Dragers van Cultuur”, nog wel 
tweedehands verkrijgbaar en te vinden in de bibliotheken. 
 

Verslag: Jan De Broeck. 
 
 

Onze Sinterklaaskwis …  
 

Onze 2de Sinterklaaskwis van 5 december laatstleden, in samenwerking met OKRA Tervuren-Centrum, was 
wederom een succes. Een 50-tal senioren trotseerden de barre weersomstandigheden voor een namiddag vol 
van weetjes, taart en koffie, geschenkjes en nog veel meer. NEOS-leden, onder wie Oswald, Ronald, Simone, 
Denise, Anny en Elise, konden daarenboven nog een waardebon van de gemeente Tervuren bemachtigen. Dank 
aan alle helpers van beide verenigingen om deze activiteit te helpen slagen. 
 

          

 

 

 

 

Voor alle informatie en het volledige programma kan u terecht bij het clubbestuur: 
Hilde MELLAERTS, voorzitster (lezingen/uitstappen)  hilde.mellaerts1@gmail.com  0499 32 10 04 
Josiane CRAPS, o/voorzitster (logistiek/turnen),  josiane.craps@telenet.be  0476 77 67 90 
Guy MAES, secretaris/penningmeester,   gd.maes@skynet.be   0475 48 67 07 
Jan DE BROECK, verslaggever/fotograaf,   jandebroeck@scarlet   02    768 03 46 
Lode DE REYMAEKER, nieuwsbrief,    lod@telenet.be            0478 78 20 97 
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Frambozen worden met de jaren beter, puurder en voller van smaak. 
Het bewijs hiervan leveren Peter Hens en Bart van Caeneghem met 
hun wervelende nieuwe voorstelling TROPPO MATURO. Vrij 
vertaald betekent de titel iets als ‘te volwassen’. Eerlijk? “Volgroeid” 
of “gerijpt” is veel meer van toepassing, want ook na negenendertig 
jaar op de planken smaakt deze framboos frisser dan ooit. Fruitig, 
geestig en virtuoos. Twee tenoren, één cello, één vleugelpiano, een 
kist vol Beethoven, Hazes, Mozart, humor, Liszt en bedrog. Dartel en 
frivool, vrolijk en framboos, dat is Troppo Maturo. 
 

De voorstelling heeft plaats in zaal Den Egger te Scherpenheuvel. Een welkomdrink wordt vanaf 13u30’ aan 
iedereen aangeboden en het concert start om 14u30’. Er is echter die dag geen gemeenschappelijk vervoer tot 
daar voorzien en dient dus met eigen middelen te gebeuren. Enkele plaatsen zijn nog beschikbaar voor onze 
afdeling. Inschrijven/deelnemen kan nog steeds tot en met 5 januari 2024 door storting van €30 op rekening Neos 
Tervuren BE61 4345 1675 9117 (Guy Maes - gd.maes@skynet.be - 0475/48 67 07).  
 
 
Nu al plannen wij een daguitstap op dinsdag 28 mei aanstaande naar het Heuvelland. Naast een bezoek aan een 
koekjesfabriek met degustatie, een verzorgd tweegangenmenu in Dranhouter en een wandeling (met gids) in de 
Kemmelstreek hopen wij jullie een leuke dag voor te schotelen. Hierover later meer. 

 
 
 

Noteer nu reeds: donderdag 1 februari, 14u30’, zaal de Wilg: 

Lezing door Dirk MUSSCHOOT. 
 
Dirk Musschoot vertelt de onwaarschijnlijk boeiende geschiedenis van honderd jaar 
gezinnen in Vlaanderen. Van kroostrijke naar minder kroostrijke gezinnen, over 
“congé payé”, kinderen krijgen, opgroeien, naar school gaan, vrijen en (al of niet) 
trouwen. En bent u ook groot geworden met boterhammen met choco of was het 
huisgemaakte confituur? En hoe was dat: wonen in een sociale woning? Een 
boeiende lezing met een hoog nostalgiegehalte! 

 

En … 
• Nog maar enkelen onder ons hebben tot vandaag hun lidmaatschap 2024 nog niet vernieuwd. Dit kan door 

storting van € 40 per persoon op rekening Neos Tervuren BE61 4345 1675 9117. Vanaf januari worden 

enkel nog aan betalende leden onze nieuwsbrieven verstuurd. 

• In januari start een nieuwe cyclus onderhoudsturnen. Interesse? Geef dan een seintje aan Josiane Craps, 

josiane.craps@telenet.be - 0476 77 67 90. 

 

 

Een lieve groet, een klein gebaar 
Mooie wensen voor het nieuwe jaar 

Met veel gezondheid en geluk 
Kan het nieuwe jaar niet meer stuk! 
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