
Donderdag 25 april 2024 

Daguitstap: Bezoek aan Bakkerij-, Slagerij- en 

Hotelschool Ter Groene Poorte met lunch  

+ bezoek aan kasteel van Loppem. 

 

 

Dagprogramma: 
 

08.50 :       Vertrek KBC Markt  

09.00 :       Vertrek Sporthal 

10.00 :       Ontvangst met koffie in Bistro Ter Groene Poorte 

10.15 :       Rondleiding op de school (iedereen krijgt aangepaste kledij → schort en 

hoofddeksel) 

12.15:       Middagmaal in Bistro Ter Groene Poorte: - aperitief - voorgerecht - hoofdgerecht - 

nagerecht - koffie - passende wijnen  

15.00         Einde bezoek  

15.30         Bezoek aan kasteel van Loppem met gids 

17.00         Vertrek naar Eeklo 

 

Kijk eens op je bord vandaag.  

Deze ochtend: je brood, je pistolets, je croissants.  

Deze middag: de worst, de biefstuk of de gyros die je gaat 

bereiden. 

Deze avond: de charcuterie op je boterhammen.  

Of je gaat misschien uit eten naar je favoriete 

restaurant? 

Veel kans dat Ter Groene Poorte je leven al op één of 

andere manier heeft gekruist. Ter Groene Poorte levert elk jaar weer tientallen 

getrainde bakkers, slagers, traiteurs, chefs, zaalmeesters en voedingsspecialisten af. 

Sommigen worden driesterrenchefs. Anderen openen een frituur. Maar wat ze ook 

doen, je herkent ze aan het vakmanschap dat ze hier meekrijgen. Vakmanschap, 

creativiteit, liefde en goesting. 

 

 

We krijgen een rondleiding in de ateliers en keukens in 

werking en de klaslokalen van de verschillende afdelingen 

van de bakkerij-, slagerij- en hotelschool.   
Na de rondleiding krijgen we een lunch voorgeschoteld, 

bereid en geserveerd door de leerlingen zelf.   

 

 

 

 

Na de lunch brengt de bus ons naar het kasteel van Loppem, waar de gidsen ons opwachten 

voor een rondleiding. 



Het kasteel is een waar totaalkunstwerk. Architectuur en interieur zijn gelijktijdig ontworpen 

en als geheel bewaard gebleven. Let op het kunstige houtsnijwerk van de trap, de speciaal 

ontworpen deurklinken en vloertegels of op de muurschilderingen met onderschriften van de 

Vlaamse dichter Guido Gezelle.  

Tegelijk maak je kennis met het dagelijks leven van de bewoners in hun zomerverblijf. Naast 

de imposante hal en de statige salons zie je ook de keuken en de familiekapel.  

Het kasteel herbergt een indrukwekkende kunstcollectie daterend vanaf de vroege 

middeleeuwen tot het begin van de 20ste eeuw. Naast de talrijke schilderijen maken we 

kennis met een heel bijzondere collectie oude beeldhouwwerken. Men kan er tevens op 

verkenning naar kunst uit Azië en Afrika. 

 

 


