
20-12-2013: Neos Kerstfeest 2013 

Jaarlijks kerstfeest bij Neos Tongeren 

Het jaarlijks kerstfeest van Neos Tongeren moest dit jaar door de grote 

opkomst uitwijken naar de grote feestzaal van Concordia. 

Niet minder dan 95 leden hadden zich ingeschreven voor het gezellig kerst-

samenzijn. Het werd een sfeervol samenzijn waarvoor het bestuur zijn beste 

beentje had voorgezet bij de versiering van de zaal. Een gezellige receptie met 

cava, fruitsap en schnabbels werd gevolgd door het welkomstwoordje van de 

voorzitter en een verzorgde driegangenmenu met lekkere witte en rode 

wijnen. Tijdens het feestmaal werden doorlopend beelden geprojecteerd van 

de activiteiten van het verlopen jaar. De opbrengst van de tombola gaat naar 

Trias, de NGO die steun en opleiding geeft aan ondernemende organisaties in 

het arme Zuiden van Afrika, Azie en Zuid-Amerika en waarvan Neos een der 

partners is. 

Hiermee sluit Neos Tongeren een aktief jaar op prachtige wijze af met een 

schitterend orgelpunt. 



  

 

  



05-12-2013: Tongeren in de Romeinse geschiedenis - Jan 

Vaes 

Welke band had Tongeren met de Romeinen? 

Voor een 50-tal aanwezigen vertelt Professor Jan Vaes, lector geschiedenis en 

kunstgeschiedenis aan de K.H. Hasselt op een aangename en boeiende manier 

over de opkomst, de groei en het alles overheersend Romeinse Rijk , van zijn 

ontstaan vanaf het kleine eiland in de Tiber, de uitdeining over de 7 heuvels 

van Rome tot het immense Romeinse Rijk dat een groot deel van de toen 

bekende wereld omvatte. 

Hoe was Rome georganiseerd, administratief, militair, sociaal, economisch, 

religieus? We krijgen het allemaal zeer klaar en duidelijk uitgelegd. Wie 

bekostigde het uitgebreide leger; hoe was dit samengesteld, hoe kon een 

stadstaat Rome tot zo een uitgebreide wereldmacht groeien. Wie moest in het 

leger dienen en hoelang? Wie en hoe betaalde men belastingen? Hoe huwde 

men in de romeinse tijd? Jan Vaes legt het ons op een zeer plastisch manier uit. 

Wanneer en hoe komt op een bepaald moment in die geschiedenis een 

Municipium Tongeren ter sprake? was Tongeren een romeinse bezetting? 

Hebben hier wel echte Romeinen gewoond? Heel veel vragen houden de 

geschiedkundigen nog steeds in de ban, met veel vraagtekens en onopgeloste 

stellingen. Eén zekerheid is er: de romeinse invloed op Tongeren is 

onmiskenbaar groot geweest maar een antwoord op vele vragen blijft voer 

voor speculaties en fantasie. 

Deze zeer leerrijke en interessante namiddaglezing werd besloten met een 

gezellig samenzijn bij een stuk lekkere Limburgse vlaai en koffie. 

G.G. 



 

  



21-11-2013: Bezoek aan de museumkelder van de 

Basiliek 

Een avant-première voor Neos Tongeren met een bezoek aan de 

"museumkelder" - de archeologische opgravingen onder de Basiliek 

  

Neos Tongeren kon aan zijn leden een avant-premiére aanbieden met een 

bezoek aan de nog onafgewerkte museumkelder onder de basiliek. Door de 

grote belangstelling werd de uitgebreide groep van 55 belangstellenden in 

twee gedeeld. Terwijl één groep aan het bezoek begon kon de wachtenden 

rustig de schatkamer bezoeken. 

Een korte maar duidelijke voorbereidende uitleg van onze gelegenheidsgids 

Albert Boulet, zittend op de banken van de Basiliek,  brachten ons dadelijk in de 

historische sfeer. 

De werken die noodzakelijk waren voor de aanpassing van de 

verwarming vooraleer de subsidies voor de restauratie van het prachtige 

Picard-orgel konden bekomen worden, gaven de archeologen de kans om 

grondig de ondergrond van de Basiliek ondersteboven te keren. Geen halve 

meter maar drie meter diep werd grondig onderzocht, uitgegraven en 

blootgelegd, met de spectaculaire vondsten. Resten van romeinse villa"s 

werden blootgelegd met de overblijfselen van de verwarmingssystemen uit die 

tijd voor de warmwaterbaden, het hippocaustum; restanten van een brand in 

deze villa;  graven, sarcofagen, een vijf meter hoge muur met resten van 

muurfresco's, een waterput enz.. Getuigen van  Merovingische beschaving, 

Romaanse en Romeinse overblijfselen, de eerste  kerken waarvan de 

ingangsdorpel en abscis bewaard bleven, waarschijnlijk (?) van de kerk van 

Bisschop St. Servatius. Een oven, misschien (?)  voor het gieten van klokken. 

Een grote kelder, reeds lang bekend en onderzocht door enkele Tongenaren en 

dienst doende als begraafplaats van kanunniken, bereikbaar onder een 

vloersteen in de tweede zijkapel,  alles werd haarfijn uitgelegd door onze gids. 

Jammer dat we misschien nog twee jaar moeten wachten vooraleer deze 

mooie, uitgestrekte site toegankelijk zal zijn voor het grote publiek. Neos 

Tongeren heeft toch al een voorproefje mogen smaken van deze ongetwijfeld 

nieuwe toeristische attractie voor de stad. 

De bijzonder leerrijke en interessante namiddag werd afgesloten in het 

Museumkaffee met een lekkere koffie of een frisse pint. 



  

 

 



 

 

  



07-11-2013: Supra Bedrijfsbezoek 

Neos bezoekt het distributiebedrijf Supra - Lambrechts in Tongeren 

 Met 60 geïnteresseerden trok Neos Tongeren naar de Luikersteenweg waar 

het distributiecentrum Lambrechts, goed gekend als "De Supra" zijn basis heeft 

ingeplant. 

In een goed gevulde personeelsrefter gaf de bedrijfsleider Dhr. Guy Lambrechts 

een korte inleiding over wat zijn bedrijf betekent in de distributiewereld van 

ons land. 

Zoon Raf gaf aan de hand van een PowerPoint-voorstelling de ontstaans- en 

groeigeschiedenis van het bedrijf : indrukwekkend.! Ooit gesticht in 1835 door 

een zekere Hardy als verkoper van "koloniale waren" werd deze zaak door de 

familie Lambrechts overgenomen in 1921. Een historisch jaar voor de naam 

Lambrechts. Sindsdien hebben de groei van het bedrijf, de uitbreiding van de 

bedrijfsoppervlakte en de investeringen in gebouwen en logistiek niet meer 

stilgestaan. Met 180 werknemers, een wagenpark van 45 camions, 

verdeelpunten in Sint Niklaas en Saint Servais is het een niet meer te stuiten 

sneeuwbaleffect met een omzet van 145 miljoen euro per jaar. 

Na deze zeer interessante en leerrijke voorstelling werden de bezoekers in 3 

groepjes van 20 door het bedrijf geleid met uitgebreide uitleg over alles wat de 

nieuwsgierigen graag wilden weten. De immense hangars met uitgekiende 

opslagmethodes, leveringswijzen en 20 laad- en loskaaien, alles volgens de 

meest moderne technieken uitgekiend. 

Het bezoek werd afgesloten met een gezellig samenzijn en het bijhorend 

glaasje. Bij het afscheid werden alle bezoekers nog verwend met een fles 

lekkere wijn. Dit was een zeer aangename en leerrijke namiddag. 



     

  



     

 

  



18-10-2013: Neos Tongeren 30-jarige viering 

Neos Tongeren viert zijn 30-jarig bestaan met luister 

 Neos Tongeren vierde op vrijdag 18 oktober haar 30-jarig bestaan. Deze 

vereniging is op enkele jaren uitgegroeid tot 140 leden, waarvan er meer dan 

100 aanwezig waren op de viering, die is doorgegaan in Hoeve Dewalleff. 

De viering werd geopend met een stijlvolle academische zitting die werd 

ingeleid door de voorzitter Georges Willemaers. Hij huldigde achtereenvolgens 

de stichtster Mevr. Proesmans-Van Eylen, en ook de erevoorzitters Lily Roe-

Dessers en Mariette Schoenaerts-Lousbergh. Het geheel werd opgeluisterd 

door de mooie stem van Ingrid Wijnen. Ook de nationale proost Paul Renier en 

de nationale voorzitter Thijs Streng brachten hun hulde aan Neos Tongeren en 

wensten hen nog veel succes voor de toekomst. Verder werd ook Paula 

Malcorps-Meesen in de bloemetjes gezet voor haar lange dienst en inzet als 

bestuurslid. De burgemeester Patrick Dewael kwam daarna nog zijn 

gelukwensen overbrengen. De zitting werd afgesloten met een geanimeerde 

receptie, waarna een zeer verzorgde verjaardagslunch de feestelijkheden 

afsloot. 



 

 



    



  

 

 

 

  



03-10-2013: Uitstap naar Namen 

Neos Tongeren bezoekt Namur, de hoofdstad van Wallonië 

 Met 51 leden vertrokken we naar Namen waar we meteen al konden genieten 

van koffie en overvloed aan allerhande koeken in Brasserie François  en dit met 

uitzicht op de St. Aubainkathedraal, de hoofdkerk van het Bisdom Namen. Twee 

stadsgidsen pikten ons daar op voor een rondleiding door het oude centrum 

met zijn monumentale panden, oude stadsmuren, oude gezellige pleintjes .....In 

de "grill des Tanneurs" werd een 3-gangenlunch geserveerd voorzien van de 

nodige wijnen. Nadien voerde de autocar ons naar de Citadelle en van daaruit 

wandelden we naar de overblijfselen van het Gravenkasteel. Een deel van het 

gangenstelsel van dit kasteel (de kazematten) wordt nu gebruikt door het 

parfumerie-atelier van Guy Delforge, grootmeester in de kunst van geuren. 

Tijdens onze wandeling doorheen dit gangenstelsel werden  de basisbeginselen 

voor het maken van een goede parfum uit de doeken gedaan  en raakten we 

bedwelmd door allerhande parfumgeuren. Enkele kenners onder ons wisten 

perfect de geurcombinaties te ontcijferen.  

Nog even nagenieten van de prachtige panoramische zichten op Namen, 

Jambes en de samenvloeiing van Samber en Maas om de daguitstap dan te 

besluiten  met een lekker lokaal streekbiertje op het zonovergoten terrasje van 

"La Reine Blanche". 



   

 

 

  



18 - 19-09-2013: Tweedaagse uitstap naar Ieper 

Neos Tongeren trekt naar Ieper 

Als aanloop naar de 100ste verjaardag van het begin van de eerste 

wereldoorlog volgend jaar, en als voorbereiding op haar 30-jarig bestaan, dit 

jaar, maakte NEOS Tongeren met 35 leden deze zeer geslaagde tweedaagse 

uitstap op 18 en 19 september. 

Het werd een onvergetelijke ervaring met het bezoek aan het vernieuwd 

oorlogsmuseum Flanders Field, de kathedraal, de schitterende Lakenhalle en 

de Engelse kerk. De 'Last Post' onder de Menenpoort, elke dag bijgewoond 

door een massa volk, sloot de eerste dag af. 

De tweede dag werd na een flink ontbijt aangevat met een busrondrit met een 

uitstekende gids langs een vooruitgeschoven verzorgingspost 'Essex Farm', 

verder volgden de bijzonderste oorlogskerkhoven van de verschillende 

nationaliteiten: het Duitse kerkhof in Langemark, het Engelse Tyne Cot 

Cemetery, en als laatste de Franse begraafplaats Charles de Potyze. Dit alles 

maakte een zeer diepe indruk en toonde de zinloosheid van de oorlog aan. 

Na een schitterend middagmaal in restaurant Découverte, dat werkelijk een 

culinaire ontdekking was, werd een mooie en leerrijke wandeling aangevat op 

de bekende Vauban verdedigingswallen van Ieper. 

Daarenboven bracht het droge en zelfs zonnige weer iedereen in de juiste 

stemming, zodat ze nog lang zullen nagenieten van deze gezellige tweedaagse 

uitstap.  



    

 



      

  



28-08-2013: Wandel-bedevaart naar de Kapel van St-

Gillis 

Jaarlijkse bedevaart naar de historische kapel in Mulken 

  

 

Naar jaarlijkse traditie werd op 29-08-2013 de wandel-bedevaart naar kapel 

van Sint-Gillis in Mulken gehouden. 

Door de prachtige natuur van Beukenberg en de mooie dreef langs het kasteel 

van Betho liep de wandeling tot aan het historisch kerkje van Mulken. 

Hier werd de jaarlijkse kerkdienst gevolgd door een volle kapel, met de 

traditionele zegening. 

Nadien genoten de 40 Neos-deelnemers in het parochiaal zaaltje van Sint-Gillis 

van een gezellig samenzijn bij een lekkere tas koffie en een smakelijk stuk 

Limburgse vlaai 



   

 



 



 

   



20-06-2013: Jaarlijkse barbecue 

De jaarlijkse barbecue van Neos Tongeren in zaal Concordia 

Naar aloude goede gewoonte hield Neos op donderdag 20 juni zijn jaarlijkse 

barbecue in zaal Concordia. 

De grillige weergoden hadden ons de dagen ervoor niet erg verwend, maar om 

17 uur scheen het zonnetje weldadig zodat we de receptie buiten konden laten 

doorgaan. De lekkere cava en fruitsap werd begeleid met heerlijke hapjes, 

kundig klaar gemaakt door bestuurslid Raoul. Net op tijd waren de Hollandse 

Maatjes aangekomen, mmm.. lekker. 

De feestelijke en overvloedige barbecue met vlees en vis werd met lekkere wijn 

overspoeld   en de sfeer aan tafel met een 60-tal leden werd alsmaar 

levendiger. De dia-reportage gaf intussen een uitgebreid overzicht van de 

voorbije activiteiten van 2013. 

 Alweer een geslaagde en zeer "gesmaakte" activiteit van Neos Tongeren die de 

vriendschapsbanden verstevigt. 

  



  

   

 



    

  

  



06-06-2013: Neos-uitstap naar de Voerstreek. 

Met een volle bus op bezoek in de Voerstreek 

De Neos-uitstap naar de Voerstreek startte onder een gunstig gesternte : met 

een schitterende zomerzon vertrok de dubbeldekker vanop De Motten met 65 

deelnemers richting Voerstreek. Via een kleine omweg langs de autosnelweg 

reden we richting Aubel met prachtige vergezichten op het Land van Herve 

naar de gekende fabriek van de "Sirop de Liège". Daar werd de omvangrijke 

groep in twee gesplitst. Terwijl de eerste groep een introductiefilmpje mocht 

bekijken over de geschiedenis van de productie mocht de andere groep, 

getooid met een grappig haarnetje, dadelijk een geleid bezoek brengen aan de 

productieeenheid: het verwerkingsproces van fruit (appelen en peren uit de 

regio) tot eindproduct, de siroop; de verpakking en distributie naar vele 

landen.We mochten het bezoek afsluiten met een geschenkje: een potje 

"poepsiroop". 

De bustocht werd verder gezet richting 's Gravenvoeren waar we in het 

prachtig kader van restaurant "Blanckthys" een lekkere maaltijd aangeboden 

kregen: een mooie forel of een varkenshaasje, naar keuze. 

Na het middagmaal maakten we onder begeleiding van onze kundige gids Dhr. 

Machiels een prachtige rondrit in de streek van Voeren. De gids wist de 

Tongenaren even te jennen door te stellen dat Ambiorix niet in Tongeren 

geboren was en er de Romeinen in de pan hakte, maar wel in Voeren. Straffer 

nog, ook Karel De Grote zou van Voeren afkomstig zijn! 

De rondrit in de streek was een ware openbaring. Zijn ongerept natuurlijk 

kader, op verschillende plaatsen geklasseerd, zijn vele kastelen, zijn 

romantische dorpskernen, uitgebreid becommentarieerd door onze gids, oude 

hoeven, typische vakwerkhuisjes met silexmuren, onvergetelijke panorama's 

dwars doorsneden door de langste ijzeren spoorwegbrug van Europa (1.5 km) 

door de Duitsers aangelegd in de oorlog tussen Antwerpen en het Ruhrgebied. 

Een prachtig stukje Vlaanderen tussen Wallonië, Nederland en Duitsland. 

Een korte tussenstop werd gehouden in het dorpje Moresnet, gekend om zijn 

schitterende kruisweg en zijn miraculeus Mariabeeldje. 

De schitterende rondrit door deze uithoek van Vlaanderen en Limburg werd 

besloten aan de hoeve "Het Bakhuis" waar Ria Malcorps, dochter van ons 

bestuurslid Paula een oude boerderij van 1611 omtoverde tot een succesrijk 

ijssalon. In dit rustpunt kregen we de gelegenheid te genieten van een mooie 



ijscoupe of een lekker lek-ijsje van eigen productie. De dappersten konden nog 

profiteren van een zonnige wandeling in de omgeving. 

In de bus die ons terug bracht naar Tongeren konden we nog na bomen over 

deze schitterende uitstap. Om 18 uur waren we terug op de Motten. 

  

 



 

 

 



 

 

  



16-05-2013: Neos bezoekt Antwerpen 

Neos Tongeren trekt met 40 leden naar Antwerpen voor een geleid bezoek 

Gewapend met regenscherm en winterjas trokken 40 leden naar Antwerpen 

met een dubbeldekker. 

Onder leiding van een gids werd het MAS van gelijkvloers tot de 9e verdieping 

beklommen (weliswaar met roltrap en lift) Van hieruit werd de stad Antwerpen 

vanuit alle hoeken aanschouwd en werden er diverse prachtige 

tentoonstellingen bezocht (o.a. het scheepvaartmuseum, de privécollectie van 

Dr. en Mw. Jansen-Arts van pre-columbiaanse kunst, de geschiedenis van 

Antwerpen, enz...). 

In het Dock's cafégenoten wij in een prachtig kader van aspergesoep, 

eendenborst en een trio van ijs. 

Te voet trokken we onder leiding van gids Raoul naar het stadhuis, niet zonder 

enkele historische gebouwen te hebben bewonders. We bezochten het 

"Schoon Verdiep", en of het schoon was!. Het pad van de burgemeester en dit 

van Neos kruisten elkaar en een schepen poseerde maar al te graag voor onze 

camera's. 

Nadien nog een korte wandeling via o.a. de Kathedraal, de Vlaaikensgang, de 

tuinen van het Plantin-Moretus-museum en dit na een hartversterkend drankje 

in het Café Noord. 

In de autocar terug richting Tongeren werd de verwarming op maximum 

ingesteld en de winterjassen en paraplu's te drogen gelegd. Toch, ondanks de 

koude en de regen hebben alle deelnemers ten volle genoten van dit bezoek 

aan Antwerpen. Moe maar zeer tevreden arriveerden we rond 19 uur terug in 

Tongeren. 



  



 



 

 

  



25-04-2013: Lang jong, fit en gezond bejaard, kort oud 

Carla Put, voedingsadviseur geeft enkele richtlijnen over de invloed van onze 

voeding op onze gezondheid. 

Zijn wij niet allemaal bekommerd om onze gezondheid? Is dit niet de grootste 

schat? 

Deels hebben wij dit zelf in de hand door onder andere onze voeding. 

Mw. Carla Put, voedingsadviseur , wist ons meerdere tips te bezorgen voor een 

gezonde voeding en wees op de grote boosdoeners. 

De verleidingen zijn soms groot doch mits wat inspanningen kunnen wij zelf 

een grote bijdrage leveren voor " een lang jong, fit en gezond, kort oud leven" 

 

  



11-04-2013: De Etrusken : Una storia particulare 

Geleid bezoek aan de tentoonstelling over de Etrusken in het Gallo-Romeins 

Museum 

Met 52 geïnteresseerden waren we om de schitterende tentoonstelling van de 

Etrusken te bezoeken. 

In twee groepen werden wij, met een centrale audiogids deskundig geleid door 

de tentoonstelling. De bekwame gids leid ons de met zijn zeer interessant 

verhaal door de geschiedenis van een bijzonder volk dat leefde aan de 

westzijde van midden Italië, de huidige regio van Toscane en Umbrië, die haar 

hoogtepunt kende tussen 750 en 500 v.C. 

De Etruskische cultuur bloeide door handel en uitwisseling, vooral met 

Feniciërs en Grieken. De invloeden zijn zeer goed merkbaar in de vele prachtige 

uitgestalde voorwerpen in een schitterend kader. Terracotta, brons en zeer 

uitzonderlijke goudbewerking geven een prachtig beeld weer van een zeer 

verfijnde cultuur, die nochtans hun grote eigenheid behouden gedurende hun 

hele geschiedenis. 

De anderhalf uur durende rondleiding in een zeer druk bezochte 

tentoonstelling verveelde geen ogenblik dank zij de zeer interessante en 

deskundige leiding van de bekwame gids. 

Met een gezellig drankje achteraf in het museumcafee of in de stad eindigde 

een alweer zeer interessante namiddag in het kader van het Neos-initiatief. 

  



  

 



  

 

 

  



14-03-2013: Rik Deville - De Kerk in Vlaanderen 

Hoe staat het met de Kerk in Vlaanderen anno 2013 

Het bezoek van Rik Deville aan Neos Tongeren ging niet ongemerkt voorbij en 

mocht genieten van ruime interesse van de pers. 

E.H. Rik Deville, gekend om zijn rebelse uitlatingen en zijn strijd om 

hervormingen binnen de Kerk, hield een boeiend betoog over zijn zienswijze 

over de tekortkomingen en de "fouten" binnen de Kerk in Vlaanderen. 

Zijn aanloop via zijn levensverhaal, vanaf zijn geboorte tijdens de oorlogsjaren, 

zijn studies, zijn seminarieopleiding tijdens dewelke hij mee betoogde in '66 

tegen de Franstalige opleiding, brengt hem tot zijn pastoraal werk met zeer 

vernieuwende ideeën in de parochie patronen. 

Gekend om zijn controversiële uitspraken, zijn tegenspraak tegen sommige 

bisschoppelijke beslissingen, maar vooral zijn strijd de laatste jaren tegen de 

pedofilie binnen de Kerk, houden in hem het veilig vuur branden. 

Zijn hoge bekommernis om de waardering en erkenning van de vrouw binnen 

de Kerk zijn een van zijn hoogste prioriteiten. Het dalend aantal priesters en de 

desinteresse van de mensen en vooral de jeugd voor de Kerk zijn voor hem een 

blijvende stimulans om de "leek" meer te betrekken bij de erediensten en zelfs 

bij het toedienen van de sacramenten. 

Een boeiende uiteenzetting van een eigenzinnig maar zeer principieel persoon 

kan geen mens onverschillig laten. 

  



  

 



  

 

  



07-02-2013: De dood van Albert I - Patrick Bernauw 

Het verhaal van de dood - of was het moord op ? - van Koning Albert I 

Patrick Bernauw is een verteller-schrijver van romans, essays, toneelstukken en 

radio- en TV-scenarios voor zowel de jeugd als voor volwassenen. 

Gefascineerd door historische feiten die om een duidelijke verklaring vragen 

legt hij zich graag toe op archiefwerk en opzoekingswerk in binnen- en 

buitenland. 

Via documenten, archieven, boeken, krantenarchieven en plaatselijke 

bezoeken en vraaggesprekken met plaatselijke bevolking heeft hij het 

"mysterie" van de dood van Koning Albert onderzocht. Zijn conclusie en vaste 

overtuiging is dat het hier wel degelijk gaat om een moordcomplot, dat door de 

staatsveiligheid nooit degelijk is onderzocht en - zoals hij vertelt- een typische 

Belgische doofpotoperatie is geworden. Hij denkt aan een politieke afrekening 

met wortels die zouden kunnen teruggaan tot in de eerste wereldoorlog. 

De "dood" zou voorspeld zijn geworden door een zieneres uit Onkerzele, een 

Oost-Vlaams dorpje nabij Geraardsbergen, die ook de dood van Koningin 

Astrid had "voorzien" bij het ongeluk in Küssnacht. 

Op een zeer expressieve en meeslepende wijze vertelt de auteur zijn verhaal en 

weet de talrijk opgekomen Neos-leden te boeien tot het einde. 

Na de lezing ging het boek met het verhaal over de mysterieuze dood van 

Koning Albert I vlot van de hand bij de spreker. 

De 64 aanwezige Neos-leden konden nadien bij een lekkere tas koffie en een 

stuk Limburgse vlaai verder van gedachten wisselen. 

  



  

 



                         

 

 

  



18-01-2013: Nieuwjaarsreceptie Neos Tongeren 

Jaarlijkse nieuwjaarsreceptie met prof. Hendrik Vos 

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 2013 werd dit jaar opgeluisterd met de 

eminente spreker politicoloog Hendrik Vos, professor aan de universiteit Gent, 

directeur van het centrum EU-studies. Onlangs kreeg hij de "wablief-prijs" voor 

klare taal en dit was duidelijk te merken in zijn betoog over de Europese unie, 

doorspekt met heel klare en tot de verbeelding sprekende voorbeelden. 

De ruim 85 aanwezigen genoten van zijn zeer expressief verhaal en met zijn 

duidelijke stem, gewoon om voor een volle aula studenten te spreken, 

verveelde zijn betoog geen ogenblik. 

Voorzitter Georges Willemaers bedankte de spreker en beloonde hem met een 

medaille van de Kroningsfeesten van Tongeren. 

De voordracht van de spreker werd gevolgd door een uitstekende receptie, in 

aanwezigheid van verschillende politiekers van de stad die de 

nieuwjaarsreceptie met hun belangstelling en  aanwezigheid nog meer 

bekendheid gaven. 

  

  



 

  



 

 

 


