
12/12/2014 : Kerstfeest Neos 2014 

Het jaarlijks kerstfeest in zaal Concordia 

  

Omwille van de grote belangstelling van vorig jaar werd het kerstfeest 

weer in de zaal Concordia gehouden. Met 84 leden was de opkomst zeer 

mooi. 

In een prachtig versierde zaal met feestelijke tafels werden de talrijk 

opgekomen leden, niettegenstaande het hondenweer buiten, vergast op 

een mooie receptie met cava of fruitsap en lekkere hapjes. 

Voorzitter Georges Willemaers heette de gasten welkom op zijn typische 

manier met veel humor, doorspekt met veel tongerse woorden en 

uitdrukkingen. 

Een verzorgde driegangenmenu, bestaande uit een voorgerecht met 

scampi’s in kreeftensaus en tagliatelli, een heerlijke waterkersroomsoep, 

hoofdschotel met keuze uit kalkoen met amandelkroketten of zeewolf 

met puree en groenten. De riesling en/of rode Cöte du Rhône à volonté 

liet de stemming vlot oplopen. 

Tussendoor werd een tombola gehouden ten voordele van het Sint-

Vincentius genootschap voor de armen van de stad. De opbrengst, 415 

euro werd afgerond naar boven tot 500 euro en overhandigd aan de 

vertegenwoordiger van het genootschap, Dhr. Gust Louwet. 

Zo werd het werkingsjaar 2014 succesvol afgesloten. De 

activiteitenkalender voor volgend jaar  werd nog voorgesteld door de 

voorzitter en iedereen werd uitgenodigd op de nieuwjaarsviering op 23 

januari 2015, eveneens in de zaal Concordia. 

GG 



     

 



 

 

 

  



23/10/2014 : Uitstap naar Tienen en Sint Truiden 

Bezoek aan de suikerraffinaderij en STVV 

  

NEOS TONGEREN bezocht de Tiense suikerraffinaderij en Stayen 

  

Met vertrek op de Motten – alwaar we 5 nieuwe leden mochten 

verwelkomen – reden we naar het Museumcafé te Tienen voor een kop 

koffie en tattepoem (een typisch Tiens gebak). Vervolgens  brachten wij 

een bezoek aan de Tiense Suikerraffinaderij. Na een inleidende 

film  werden we gegidst naar het bietenplein , startpunt van onze de 

tocht doorheen de fabrieken.  Het helse lawaai kon ons niet deren 

want audioapparatuur zorgden voor een perfekte verstaanbaarheid van 

de 2 gidsen die het hele productieproces van biet tot suiker toelichtten. 

Geladen met  dozen echte Tiense klontjes reed de autocar  richting 

Stayen voor de lunch in het Grand Café. De 2 deskundigen , Ann 

Molenaers, ingenieur-architekt van dit hele complex  en Michel 

Vanderloop , ex-STVV speler , wisten ons tijdens de rondleiding 

gedurende meer dan 2 uur te boeien over de architectuur en de 

bouwtechnieken, het sportieve en het commerciele gebeuren op Stayen. 

Deze rijkgevulde en leerrijke  dag werd afgesloten met een drink. 



      

 

 

 

  



25/09/2014 Bezoek aan het wijnkasteel van 

Genoelselderen 

Bezoek en rondleiding in het wijnkasteel van Genoelselderen 

 Met een beperkt maar select en zeer geïnteresseerd gezelschap 

bezochten we het wijnkasteel van Genoelselderen, het enige wijndomein 

met bijhorend kasteel in België. 

Met zijn 24 ha wijnstokken is het ook het grootste van ons land. 

Vooraf geeft Guy een kort overzicht van het ontstaan van het domein, 

een schets van de eigenaar, de geschiedenis van het kasteel, en de 

wijnbouw in ons land door de eeuwen heen. 

Onder de kundige leiding van onze gids, Mw. Janssen bezoeken de 

wijngaarden, de fruitpersschuur, de distilatieconstructie voor het maken 

van d "eau de vie", de rijpingskelder waar  de vele eiken vaten en de 

duizenden flessen liggen te wachten op hun voldoende rijping. Tenslotte 

bezoeken we de 600 jaar oude wijnkelders in het ondergrondse van het 

kasteel. 

Om deze mooie en interessante namiddag af te sluiten mochten we drie 

soorten wijnen proeven in de luchtige en ruime wintertuin: de 

Chardonnay Blauw en Goud en de Rose Parel. 

GG 

  



     

  

  



10/09/2014 : Driedaagse naar Friesland 

Neos Tongeren trekt voor 3 dagen naar Friesland 

 Neos Tongeren reist naar Friesland 

  

Dag 1. 

In het ochtendgloren van 10 september trekt Neos Tongeren met 63 

deelnemers vol verwachting  op driedaagse naar Friesland. Over 

Maastricht en Eindhoven loopt de tocht noordwaarts om na ’s 

Hertogenbosch een eerste sanitaire stop in te lassen. Verder langs 

Utrecht en Lelystad, over de Houtribdijk die het Markermeer van het 

Ysselmeer scheidt. Na Enkhuizen en Den Oever, de afsluitdijk tussen 

het Ysselmeer en de Waddenzee even genieten van het uitzicht. Aan 

het Vlietermonument, onder het oog van Cornelis Lely, de architect van 

de afsluitdijk, even uitwaaien. Op de middag komen we in het 

havenstadje Harlingen aan de Waddenzee, één van de gemeenten van 

de Elfstedentocht, waar we in restaurant “Nooitgedacht” van een 

uitgebreide broodmaaltijd kunnen genieten. Na een digestief 

wandelingetje rijden we naar Franeker. Hier bezoeken we het oudste 

werkende Planetarium ter wereld, gebouwd tussen 1774 en 1781 door 

een Friese wolkammer, een pientere autodidact, Eise Eisinga. Het is een 

echt wereldwonder. 

Onder leiding van plaatselijke gidsen maken we in 4 groepen een 

stadswandeling langs de voornaamste bezienswaardigheden. Vandaar 

gaat de rit naar ons einddoel van de eerste dag. In het luxueus hotel 

“Van Der Valk” in Sneek kunnen we zeer vlot onze kamers betrekken om 

ons te verfrissen na een schitterende eerste dag. Om half acht kunnen 

we genieten van een copieuze driegangenmenu. 

  

Dag 2. 

Na een ontbijt ten overvloede trekken we naar Allingawier, een 

museumdorp, een mini-Bokrijk. We krijgen er zeer interessante uitleg in 

de “grote schuur” over de plaatselijke streekgewoontes om het dak 

met “Uleborden” te versieren. We bezoeken er de kerk, de smidse, het 

interieur van de oude huisjes, de brandweerwagen van die tijd, de 

bakkerij waar we mogen proeven van de “drabbelkoek” bereid volgens 

eeuwenoud recept.  We trekken verder naar Hindeloopen, nog een 



schakel in de Elfstedentocht en een belangrijke haven in de 17e eeuw. 

Een mooie wandeling over de dijk en een vrije wandeling door het stadje 

brengt ons bij het restaurant “De Harinkjes” aan de oever van de 

Waddenzee. Met soep en een visschotel is onze maag alweer ruim 

tevreden gesteld. Na de middag ligt Sloten op onze weg, de kleinste stad 

maar wel “de parel van de elfstedentocht”. Het middeleeuws geklasseerd 

vestingstadje straalt de vroegere rijkdom uit met zijn huizen in trap- en 

halsgevels, beschermd door twee water- en twee landpoorten, met op 

zijn dijk dreigende kanonnen. Een prachtige oude molen overheerst het 

stadje. En… ze hebben er lekkere ijsjes ! Tenslotte keren we terug naar 

Sneek waar we opgewacht worden door vier stadsgidsen voor een 

begeleide stadswandeling en een bezoek aan de likeurstokerij 

van “Weduwe Joustra”. Ze stoken er al 150 jaar de typische 

kruidendrank “Beerenburg”, die we zeer royaal mogen proeven. 

Na deze gevulde dag keren we terug naar ons luxueus hotel om er te 

genieten van de all-in driegangenmenu. Zij die nadien nog energie over 

hebben kunnen zich nog uitleven in de bar. 

  

Dag 3. 

Na het uitgebreid ontbijt gaat het richting Luttelgeest om er de grootste 

orchideeënhoeve van Nederland te bezoeken. In de vier grote 

binnentuinen zien we de kweekserres, de tropische amazone-

regenwoudtuin, de maleisische tuin, de vlindertuin met honderden 

bontgekleurde rondfladderende vlinders. Maar vooral de lorituin met zijn 

luidruchtige bontgekleurde kleine papegaaien trekt aan. Zij “terroriseren” 

de bezoekers wanneer deze een bekertje nectar durven mee naar 

binnen nemen. 

Na deze amusante ervaring gaat het richting Giethoorn, het Hollands 

Venetië, een schilderachtig waterdorp. We lunchen er in het plaatselijk 

hotel  “De Harmonie” waar we worden ontvangen met een glaasje cava 

en alweer genieten van een mooie driegangenmenu. 

Hier wordt van de gelegenheid gebruikgemaakt om onze reisleider Raoul 

uitgebreid te bedanken voor de perfect georganiseerde reis. De in het 

geniep gekochte korf met streekproducten wordt hem aangeboden met 

een dankwoord van ondervoorzitster Josée Bierwerts-Scoefs en een 

bereidwillige medereiziger Riet Vanormelingen –Sweelsen. 



We sluiten de reis af met een rondvaart met de fluisterboot op de 

schilderachtige grachten,de sloten en het meer. 

Nog een fotootje van de oudste en de jongste van het gezelschap -30 

jaar liggen er tussen-. 

Om 16 uur is het tijd om de thuisreis aan te vatten met onze 

dubbeldekker. Onze fijne chauffeur Harold zal ons snel en veilig terug 

naar Tongeren terugbrengen. 

Het was een onvergetelijke driedaagse waarvan de 63 deelnemers nog 

lang zullen nagenieten. 

G.G. 

  



     

 

  



     

 



04/09/2014 : bedevaart naar Mulken 

jaarlijkse bedevaart naar de kapel van Mulken 

 Naar jaarlijkse gewoonte gaat Neos Tongeren op bedevaart naar de 

kapel van Mulken, een bedevaartsoord voor de Heilige Sint Gillis. 

12 leden deden de voettocht over Beukenberg naar de kapel, over de 

schilderachtige weg langs het kasteel van Betho. 

Om 15 uur is er een misviering en daarna een gezellig samenzijn van de 

Neosleden met koffietafel en limburgse vlaai. 

42 leden waren aanwezig aan de koffietafel voor een gezellige babbel. 



      

  



26/06/2014 - jaarlijkse barbecue 

Neos Tongeren houdt zijn jaarlijkse BBQ in zaal Concordia 

Neos Tongeren heeft het werkjaar afgesloten met de jaarlijkse BBQ in de 

zaal en tuin van Concordia. De 65 aanwezige leden verkeerden in een 

echte WK-stemming. De overwinning van de Rode Duivels maakte hen 

super gelukkig. Nu wachten eerst twee maanden verlof.  De  volgende 

activiteit heeft plaats op donderdag 4 september met de viering van Sint-

Gillis in Mulken met nadien een koffietafel met een projectie van de 

afgelopen activiteiten. 

Nieuwe leden voor het volgend werkjaar zijn steeds welkom, info bij 

secretaris Jan Fagard tel: 0495/ 59.19.32 vanaf 7 juli 2014. 

 

 

 

  



05/06/2014 - Bezoek aan de tuinen van De Horne in 

Vechmaal 

Neos bezoekt de tuinen van De Horne in Vechmaal en de romaanse 

kapel van Heurne 

Met een dertigtal natuurliefhebbers bezocht Neos Tongeren in Vechmaal 

de Tuinen van De Horne, in 1995 ingericht door tuinarchitecte Dina 

Deferme. 

Riet en Jean Van Ormelingen - Sweelsens ontvangen ons met een glas 

cava  In deze 1/2 ha grote tuin.. We vinden er een collectie van engelse 

rozen, mooie borders, lelies, agastches, nepeta's en een kruidentuintje 

voor de keuken. Het is genieten van de vele bloemen en struiken  op het 

terrasje rond de kleine vijver. Een must voor alle tuinliefhebbers. 

We krijgen een gezellig interludium met koffie en taart binnen in de oude 

hoeve rond de gezellige haard. 

Een kleine wandeling daarna brengt ons naar de 13e eeuwse romaanse 

St-Pieterkapel voor een kort bezoekje aan de indertijd vroom aanbeden 

Sinte Catharina tegen huidaandoeningen. Het kerkje is prachtig 

gerestaureerd en de binnenschilderingen zijn naar het originele 

teruggebracht. 

Voor de amateurs volgde nog een wandeling van een uurtje door het 

prachtig, golvend Haspengouws landschap, langs een bewaarde 

Tumulus onder het intussen doorgebroken zonnetje. 

Deze mooie namiddag werd besloten op het  binnenterras van de mooi 

gerestaureerde 18e eeuwse hoeve met een lekker biertje of koffie. 

G.G. 



  

  



   

  



 

 

 

 

 

  



22/05/2014 - Jos Roofthooft lacht en zingt voor Neos 

Tongeren 

Muzikant, zanger en entertainer vermaakt Neos Tongeren op ludieke 

wijze. 

  

Jos Roofthooft lacht en zingt voor Neos Tongeren 

  

Het optreden van zanger, entertainer en moppentapper Jos Roofthooft 

was voor Neos Tongeren weer een schot in de roos. Vanaf de eerste 

minuut zorgde Jos voor de nodige stemming en genoten de 35 leden ten 

volle van de liederen uit de oude doos, de komische verhalen over de tijd 

van toen en uiteraard de vele moppen. Het lachen werd even 

onderbroken bij het horen van het door Jos zelf geschreven lied ‘Ode 

aan moeder’. Een van de vele aanwezige moeders werd door Jos 

letterlijk in de bloemetjes gezet. Nadien genoten de aanwezige leden van 

koffie en taart en kon de CD, waarvan een groot deel ten goede komt 

aan klavertje 3, aangekocht worden. Gezien het grote succes werd Jos 

meteen vastgelegd voor een optreden tijdens de Nieuwjaarsmeeting van 

januari 2015. 

  

GG 

  



  

    

  



    



  

  

  



08/05/2014 : Kastelentocht rond Borgloon 

Neos Tongeren bezoekt de rijke schat aan kastelen rond Borgloon 

  

Met NEOS Tongeren op Kastelentocht  

  

Wat oorspronkelijk een bloesemtocht had moeten worden werd door het 

uitzonderlijk warme voorjaar omgedoopt tot kastelentocht.  

Met vertrekpunt Tongeren slingerde de autocar met 56 leden zich een 

weg via Borgloon (ophalen gids)  langs kleine landelijke wegen doorheen 

het Haspengouwse landschap naar Gors op Leeuw, Piringen, 

Bommershoven, Heks, Horpmaal, Heers, Veulen, Gutschoven, 

Mettekoven.....Twaalf kastelen waken hier dominant op de heuveltoppen 

of verschuilen zich in de valleien. Stuk voor stuk juweeltjes die symbool 

staan voor een rijk verleden. Aan meerdere van deze 

betoverende   kastelen   werd even halt gehouden om de gids de nodige 

tijd te gunnen  om de geschiedenis van de gebouwen en haar - meestal 

adellijke -  bewoners  te vertellen. Ook  enkele van de vele knappe 

vierkantshoeves die Haspengouw rijk is werden bekommentarieerd. Een 

bezoek aan het kapelletje van Helshoven  mocht zeker niet 

ontbreken.  Tijdens deze tocht  hebben we uiteraard ook  genoten   van 

de prachtige natuur die Haspengouw ons te bieden heeft.  

Als afsluiter genoten we van koffie en een heerlijk stukje Limburgse 

vlaai  in de prachtig gerestaureerde  kasteelhoeve de Tornaco om 

daarna even de paardenstallen en het 1 dag oude veulen , de huifkarren 

en de prachtige tuin te bewonderen. 

  



 

 

  



  

 

 



25/04/2014 : Het Prinsbisdom Luik 

Dr. Toon Geukens verhaalt over het ontstaan van het Prinsbisdom Luik 

Dr. Toon Geukens is gepassioneerd door geschiedenis, passie die hij 

van thuis uit meekreeg. Zij vader was in de jaren 1960-'70 een 

gerenommeerd onderzoeker van de ontstaansgeschiedenis van de 

Tongerse Basiliek. 

Met een powerpointvoorstelling leidt hij ons door de geschiedenis van in 

de vroege eerste eeuw tot de late middeleeuwen en toont de 

belangrijkheid van de steden Tongeren en Luik aan. Bisschoppen, 

keizers en Pausen schuiven voorbij in het verhaal van oorlogen, politieke 

en religieuze intriges. Een geschiedenis zoals ze nooit in onze 

schoolboeken te vinden is. Een vette kluif voor de geïnteresseerden in 

de geschiedenis, zware kost voor de doorsnee luisteraar. 

Het hele verhaal wordt afgesloten met de traditionele koffie en taart 

waaraan de 47 aanwezigen zich kunnen tegoed doen in een gezellige 

cubsfeer. 

GG 

 



      

 

 

 

 

  



24/04/2014 - bezoek aan de VRT en het Kasteel van 

Gaasbeek 

Neos Tongeren trekt naar Brussel voor een bezoek aan de VRT en het 

Kasteel van Gaasbeek. 

Met 39 leden trok Neos Tongeren naar Brussel voor een bezoek aan de 

Vlaamse radio- en televisieomroep. 

De rondleiding in twee groepen in het doolhof van gangen en lokalen 

onder leiding van twee bekwame gidsen was zeer  leerrijk en 

interessant. Naast de historiek van deze omroep, van NIR via BRT naar 

VRT is dit bedrijf tot een zeer hoog technologisch bedrijf  uitgegroeid met 

meer dan 2000 werknemers. De wandeling door de 

decoropslagplaatsen, de werkhuizen, technische lokalen en de studio's 

van TV en radio deed onze ogen open trekken. Iedereen was verbaasd 

over de ware grootte en proporties van de studio's die we elke dag onder 

ogen krijgen. Deze zijn in werkelijkheid veel kleiner dan de  ruimtelijke 

indruk die gerealiseerd wordt en we krijgen op ons beeldscherm. 

Na deze rondreis van anderhalf uur trokken we met de bus naar onze 

middagmaal-locatie, restaurant Van Gogh in Vlezembeek waar we een 

lekker 3-gangenmenu voorgeschoteld kregen met een lekker glas wijn. 

Na dit middaginterludium ging het met de bus door het Brabants 

pajottenland, richting Gaasbeek, een schitterend kasteel dat aan de 

Vlaamse Gemeenschap werd geschonken en prachtig gerestaureerd is. 

Met zijn 20 zalen vol prachtige schoorsteenmantels, wandtapijten, 

schilderijen, harnassen, meubelair en omgeven door een 50 Ha groot 

park en drie grote visvijvers is het bezoek meer dan waard. Als 

voormalig woonverblijf van de graven Egmont en Hoorn, die door de 

Hertog van Alva op de Markt van Brussel werden onthoofd, heeft dit ook 

geschiedkundig een grote betekenis. Het archief van dit kasteel heeft 

ook zeer waardevolle stukken in zijn bezit zoals een document uit 11297 

en ook het huwelijkscontract van Pieter Paul Rubens met Helena 

Fourment. Ook zijn testament is hier goed bewaard. 

Na het interessant bezoek, geanimeerd door personages uitgedost in de 

kledij van die tijd die ons mee verplaatsten in de geschiedenis van die 

tijd was het rustmoment daar voor een terrasje in een genietbaar 

zonnetje als voorbereiding voor de terugtocht naar Tongeren. Alweer 

een schitterende uitstap op het lijstje van Neos Tongeren 

G.G. 





  

 

  



19/04/2014 - Spektakel-oorlogsmusical '14- '18 

DE oorlogsmusical in de Nekkerhal in Mechelen 

Neos Nationaal organiseerde voor zijn leden een bezoek aan de 

“oorlogsmusical 1914-1918” in de Nekkerhal in Mechelen. Met tientallen 

bussen haalde de reisorganisatie Lauwers de honderden 

geïnteresseerden op in het hele vlaamse land. 

Het succes was zo groot dat er zelfs twee vertoningen werden 

gereserveerd voor Neos op zaterdag 19 april, hoewel er per opvoering 

1880 mensen werden ontvangen. 

Ook Neos Tongeren was aanwezig met (slechts) 11 geïnteresseerde 

leden. 

Het werd een ongelooflijk totaalspektakel, met 99 deelnemers en 3 

paarden, vooroorlogse automobielen, gedurende twee uur 

ononderbroken spanning, afwisselend met lieflijke taferelen, 

oorlogssituaties, front- en gevechtsscènes, historische situaties die het 

leed van 4 vrienden uitbeeldden, betrokken in de oorlogsbeleving. 

De rollende tribune die 1880 bezoekers plaatst, reed regelmatig voor- en 

achteruit, dichterbij en dan weer verder weg van de speelvloer waar het 

spektakel zich afspeelde met zeer realistisch voorgestelde situaties. Het 

verhaal van de 4 vrienden, doorspekt met flashback’s, de 

oorlogstoestanden met de bevolking in paniek, de wrede hardheid van 

de legeroverheid, heldhaftige gevechtsscènes waarbij doden en 

gewonden vielen, de ziekenboeg met enkele komische situaties; de 

aangrijpende executie van een “deserteur”; alles werd zeer mooi 

gezongen en gesproken door het kruim van doorwinterde vlaamse 

acteurs. 

Het speelvlak, met een oppervlakte van 2 voetbalvelden, met 11 

lasergestuurde bewegende decorplatformen, prachtige 

achtergrondprojecties die de illusie van mooie klaprozenvelden of 

golvende graanvelden opriepen, prachtig belicht, knallend geweervuur- 

weliswaar met losse flodders- bomontploffingen met vuurzuilen, alles 

zeer realistisch. Werkelijk een  zeer hoogstaand staaltje van technisch 

vernuft. 

Het is een belevenis die beklijft en al wie het niet gezien heeft, heeft 

ongelijk! Dus, inschrijven maar ! 

G.G. 



  

 

  

  



03/04/2014 - Procureur des Konings Ivo Delbrouck 

Ivo Delbrouck, gewezen procureur des Konings legt de werking van het 

Parket uit in verstaanbare mensentaal. 

  

Ere-procureur des Konings "Ivo Delbrouck", met een geslaagde lezing 

over de werking van justitie op donderdag 3 april om 14 uur. Meer dan 

50 Neos leden Tongeren waren aanwezig met deze boeiende 

uiteenzetting. Ivo Delbrouck met zijn 36 jaar dienst bij de parketten van 

Hasselt en Tongeren, was bereid om voor ons leden een toelichting te 

geven over de werking van justitie. Met een klaar en duidelijke taal wees 

hij terecht hoe dat de rechtscolleges georganiseerd zijn,wat is een 

parket, hoe worden misdrijven opgespoord, berecht en hopelijk ook 

gestraft ? Na deze uiteenzetting met alle tevreden Neos-leden begaf 

iedereen zich naar de koffietafel waar er nog nagepraat kon worden. Een 

Super namiddag met Super tevreden leden. Bedankt Ivo ! 

   

  

  



13/03/2014 - Uitstap naar Leuven 

Neos Tongeren trekt naar de Universiteitstad Leuven 

De vroege lentezon heeft ons uitbundig verwend op onze uitstap naar de 

universiteitstad Leuven op 13 maart. 

De 57 deelnemers genoten volop van de bekwame gidsen die ons op het 

ladeuzeplein opwachtten. 

Gegidsd in twee groepen kregen we een zeer gedetailleerd verhaal over 

de verwoestingen die Leuven onderging in zowel de eerste als de 

tweede oorlog. 

Het grote slachtoffer van culturele verwoesting door de Duitsers was de 

befaamde universiteitsbibliotheek. 

Dank zij de steun van America werd deze twee maal heropgebouwd. 

De schat aan vele handschriften en boeken was onherroepelijk verloren. 

Zoals de gids het zag: drie catastrofen : één: de verwoesting van de 

eerste oorlog; twee: de vernieling door de tweede oorlog; 

drie: de verdeling in twee van de bibliotheekinhoud door de splitsing van 

Leuven-Vlaams en Leuven-Waals waardoor de helft van de bibliotheek 

uit Leuven verdween naar Louvain-La-Neuve. 

Een rondgang in de bib liet ons kennis maken met de vlijtige studenten in 

de grote Leeszaal. 

De rondleiding leidde ons vervolgens naar het befaamde gotisch 

stadhuis van Leuven uit de 15e eeuw. 

Als kunstwerk echt een wereldbefaamd erfgoed, dat met zijn 236 

beelden zowel de bijbel als de geschiedenis van Leuven voorstelt. 

Zo bezochten we de gotische zaal, de salons, de trouwzaal, het kantoor 

den de burgemeester met de vakkundige uitleg van de gidsen. 

Een klein wandelingetje leidde ons naar de Muntstraat waar we in “De 

Troubadoer” werden vergast op een lekker aperitief en een copieuze 

maaltijd, een dessert en koffie. 

De namiddag bracht ons via een gegidste wandeling langs de Naamse 

straat met zijn bezienswaardige universiteitsgebouwen, door het Groot 

Begijnhof naar het “Hotel begijnhof”, na eerst nog een vlugge blik te 

hebben gegooid in de “Facultyclub”. 



Deze schitterende, leerrijke, zonovergoten  dag beëindigen we in de tuin 

van dit hotel met een aangeboden drankje en een groepsfoto. 

Een dag om niet te vergeten met voor sommigen aangename 

herinneringen aan hun studententijd. 

G.G. 

  

 



 

 

  



27/02/2014 - Geconfijte taalkronkels 

Woord- en taalspelingen met culinaire inslag 

Voor 56 opgekomen leden wist Mw. Carine Caljon een aangename en 

interessante reis te maken door de tijd,de wereld en de vele wereldtalen 

om een verklaring te geven voor heel wat dagelijkse gebruikte woorden 

en termen uit de culinaire wereld. 

Met haar achtergrond van geschiedkundige opleiding, taalkundig 

vergelijkende studies en culinaire interesses is zij de ideale persoon om 

de aanwezigen te boeien met een tocht door de etymologie van vele 

dagelijks gebruikte termen. 

Op zoek naar de herkomst van vele woorden reizen we de hele wereld 

rond. Langs vele talen, dialecten, personen, plaatsen, kleuren en vormen 

om tenslotte te eindigen bij voor ons gewone, zelfs banale  woorden als: 

bloemkool, mayonaise, tiramissou, parmesaankaas, suchi, porto, en 

honderden andere woorden uit de keuken. Men zou er voorwaar het 

water van in de mond krijgen. 

Deze interessante en plezante  interactieve namiddag, waar de spreker 

de aanwezigen intens liet mee spelen op zoek naar de betekenis en 

oorsprong van de woorden, biedt aantrekkelijke mogelijkheden ter 

herhaling. 

Deze namiddag werd  afgesloten met een gezellige nababbel aan tafel 

met koffie en vlaai. 

GG 



 

 

  



23/01/2014 : Nieuwjaarsreceptie Neos Tongeren 

Nieuwjaarsreceptie Neos Tongeren in "De Kleine Graaf" 's Herenelderen 

De nieuwjaarsreceptie van Neos Tongeren werd dit jaar gehouden in de 

feestzaal van "De Kleine Graaf" te 's Herenelderen met 87 ingeschreven 

leden en en een neos--vertegenwoordiging  uit Hoeselt. 

Na het welkomstglas was er de gastspreker, geboren en getogen 

Tongenaar  en striptekenaar Wim Swerts, zoon van een Neos-lid en 

tekenaar van de zeer bekende stripfiguren als Samson en Gert, 

Kabouter Plop, Kim, W817, Ambionix, Basta enz... Uit zijn biografie leren 

we dat hij, na zijn humaniora in het college van Tongeren, in Hasselt in 

het Provinciaal Hoger Kunstonderwijs gestalte gaf aan zijn hobby, 

tekenen. Na zijn eindwerk aldaar kwam hij in contact met de Vlaamse 

stripwereld. Samen met stripauteur Jean-Pol werkte hij op vraag van 

Danny Verbiest de figuur Samson uit. In 1990 werd hij zelfstandig 

striptekenaar en werkte zeer intens mee aan de merchandising voor de 

bekende TV-hond. In 1997 richtte hij een eigen grafisch tekenbureau op 

met vriend Luc Van Asten en stelde het inkleuren van striptekeningen op 

computer op punt.. Hij werkte verder nog voor studio 100 strips als Piet 

Piraat uit en voor Het Belang van Limburg  bedacht hij de verhalen over 

Ambionix.. Ook voor Kim Clijsters bedacht hij twee stripalbums, KIM 

geheten. Zijn laatste creaties zijn de albums "Vertongen" , naar de F.C. 

De Kampioenen-reeks. 

Zijn gesmaakte en interessante voordracht via power-point besloot hij 

met het tekenen van een cartoon van een Neos-lid die uit het publiek 

werd uitgeloot.  

Tijdens de daarop volgende uitgebreide receptie met lekkere hapjes van 

het huis en lekkere wijn signeerde hij vele strips met een persoonlijke 

tekening in albums voor geïnteresseerde leden die een aandenken aan 

hun kinderen of kleinkinderen wilden schenken . 

De schitterende  nieuwjaarsreceptie liep wat langer uit dan voorzien, 

maar de aanwezigen trokken zeer opgetogen huiswaarts na deze 

geslaagde namiddag. 

GG 

  



  

 



 

 

 


