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Deze lezing is een originele speurtocht naar de oorsprong en de geschiedenis van op het 

eerste gezicht “banale” woorden. 

Welk boeiend verhaal schuilt achter termen als bril, teljoor en velo? Of achter bakkes, bis en 

lavabo? 

Ontdek hoe interessant ze zijn opgebouwd en vaak vanuit (heel) vreemde talen tot in ons 

Nederlands en Vlaams kronkelden! 

Een unieke causerie vol kleur, interactie en gegoochel met taal! 

Carine Caljon is altijd al met talen bezig geweest, niet 

alleen courante talen als Nederlands, Engels, Frans 

en Spaans, maar ook meer exotische talen als Chinees, 

hiërogliefenschrift en zelfs Vlaamse dialecten. Van 

Arabisch tot Zoeloe, ze wil weten wat en hoe. Ze runt 

een vertaalbureau, gaf taallessen en werkte mee aan 

tientallen Assimil-taalcursussen. Ze studeerde ook 

geschiedenis. 

De lezing wordt gevolgd door een gezellige receptie 

   

  Wanneer donderdag 26 maart 2026 om 14u 

  Waar  zaal Lodejo, Dorp-Oost 1, 9080 Lochristi 

  Prijs  €12 – niet-leden €18 

Inschrijven kan bij voorkeur via onze website www.neosvzw.be/lochristi (klik op 

“programma”) of door betaling van het overeenstemmende bedrag op de bankrekening 

  nummer  BE24 1030 4627 5738  van Neos Lochristi met de vermelding “taal” 
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