
                                                                                         

Beste Neofietsers,

De   fietsers  van  Neos  zijn  echte  krakken.  Vorige  tocht  hadden  we beter  onze  “zeilfiets” 
genomen. In Nederland bestaat ie echt en hebben ze er ook al een naam voor: een Whike 
( Wind + bike )

Want  net  zoals  nu,  terwijl  ik 
deze  uitnodiging  opstel,  was 
er  zeer  veel  wind  en 
wisselvallig weer. Maar enkele 
dapperen  lieten  zich  niet 
afschrikken  en  werden 
beloond voor de moeite. Geen 
regen onderweg,  een  lekkere 
IJS bij het Ijssloeberke en een 
mooie tocht door het groen. 

Het weer is onvoorspelbaar en zorgt steeds voor verrassingen. Dus is mijn conclusie : ik zorg 
voor een verrassingstocht.
Ik vertel dus niks over waar we gaan pauzeren en ook niks over de weg er naar toe. Jullie 
zullen dus moeten vertrouwen op de kunde van de Fietsmadam ( en op de attente begeleider 
die steeds naar voren koerst om de auto’s bij oversteekplaatsen tegen te houden, te weten 
mijn huisband )
Maar Neossers laten zich toch niet zo snel tegenhouden dacht ik….

Vertrek : 17 oktober om 14u aan knooppunt 01 , aan de voet van de fietsersbrug.
Pleisterplaats : VERRASSING!!!
Maar zoals steeds zijn niet-fietsers ook welkom, tegen 15u30 zullen we daar wel zijn vermoed 
ik.
Onze tocht is ongeveer 25 km lang.

Als we allemaal een fluohesje en een helm dragen worden we “gezien” en zijn we niet gezien 
Ook opgepompte banden en opgeladen fietsbatterij zijn een aanrader

De Fietsmadam, Miete
     

0487 441 741

Afbeelding 1: Een ideetje voor mijn 
fiets???


