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Treur mij

Treur mij, maar laat mij gaan
Het treft mij plots uit vreemde ramen
die muziek, van onze laatste uren samen
die tonen die over natte asfalt verstrooien q
wij waren als twee bloemen samen aan één tak
ik voel mijn hart krimpen ... wat verglooien
wat heeft het lot bedoeld, die dit verbrak?

Mis mij een beetje ... samen waren wij uniek
strek je gebogen hoofd ... en ga staan
ja mis mij ... maar laat mij gaan
herinner liefde, gedeelde nachtmuziek

Als ik nu aan 't einde de weg verlaat

wil ik geen sombere toon, noch verdriet
als de zon voor ‘t laatst ondergaat

De familie dankt u van harte geen tranen voor een ziel die vrijheid ziet

voor uw blijk van medeleven.

Treur mij, maar laat mij gaan

De laatste reis — Speech Dirk Foubert tijdens de uitvaartplechtigheid 26 november 2024.

Lieve Marc en Annemie,

Ik richt dit aan jullie beide terwijl jullie nog samen fysisch hier bij ons zijn. Doch binnenkort is
dit niet meer. Dit is de redenen van dit belangrijke afscheidsritueel. Een begeleiding van
Marc zijn laatste reis.

ledereen is heel zijn of haar leven lang op reis, gedreven door passie, soms hartstocht en we
zijn sterk door onze levenskracht.

Samen werken we aan een betere wereld voor onszelf, voor je omgeving, samen met familie
en vrienden en soms rechtstreeks of onrechtstreeks voor mensen van dichtbij en ver.

Samen met Annemie heb je privé en ook beroepshalve vele reizen gemaakt en daardoor ook
veel aspecten van de wereld waarin we leven leren kennen. Dit vormt een mens. De mooie
artefacten in jullie gezellige huisje zijn daar de stille getuigen van.

De collega’s waarmee je toen samenwerkte hebben zeker en vast vele goede herinneringen
aan jou.

Na een succesvolle carriére besloot je dan om je in te zetten als vrijwilliger en zo kwam je na
wat binnenskamers stille diplomatie in het bestuur van Neos terecht.

Het bestuur van Neos Sint-Gillis-Waas, de helpende handen en zijn talrijke leden hebben jou
leren kennen als een minzaam man die met veel overgave en geduld het voorzitterschap
heeft ingevuld. Samen met onze bestuursploeg werden talloze mooie momenten gecreéerd
voor onze leden.

Het waren voor mij dan ook grote schoenen om te vullen. Ik was blij om in je voetsporen te
hebben mogen treden en voor de raad die je me tijdens de overgang naar mijn
voorzitterschap gaf. Dit zorgde ervoor dat we op het opgebouwde elan verder konden gaan.

Toen ik je beter leerde kennen hadden we alvast een aantal kenmerken gemeen. We hadden
beide twee linkerhanden en een onleesbaar kattengeschrift. We apprecieerden beide de
vele prachtige klassieke werken voortgebracht door geniale componisten en uitgevoerd door



magistrale orkesten, solisten en ensembles. Daarom deden we er alles aan om je voor de
begeleiding van je laatste reis een aantal mooie werken live te kunnen brengen.

Dat je ooit tegen Annemie zei dat het lied Amazing Grace op je begrafenis zou mogen
worden gespeeld hebben we in vervulling laten gaan.

Toen ik de tekst en de vertaling van dit door John Newton in de 189 eeuw geschreven lied
las was dit een afspiegeling van hoe je vanbinnen was. Soms kwam je wat nors over en had
je een gezonde zelfspot. Dit was de schil die een mens omhulde die zichzelf niet al te serieus
nam en zich focuste op samen met anderen mooie resultaten behalen. Diep binnenin had je
een rotsvast geloof in het Goede en in God’s Genade.

Je eerste bestuursrol bij Neos Sint-Gillis-Waas was geen succes te noemen doch de
voorzittersrol was op je lijf geschreven.

We hadden beide vele internationale informaticaprojecten geleid en daarmee een
leiderschapsstijl ontwikkeld die ons geschikt maakt om zo een ploeg van gedreven
vrijwilligers te leiden.

Je was en bleef ambitieus en we weten hoezeer het je heeft geraakt toen de opduikende
ziekte de deur naar een rol bij Neos Oost-Vlaanderen en de geambieerde rol als Nationaal
Voorzitter van Neos Vzw sloot.

Ondanks deze tegenslag bleef je je in ons bestuur inzetten en gaf je je ervaring door toen we
samen in de stuurgroep zaten van de ontwikkeling en realisatie van het nieuwe
beheersysteem DiNA dan nu volop in uitrol is.

Hier laat ik je los Tim, van hieruit moet je gaan. Met vallen en opstaan.... Dit zong Wim De
Craene in zijn prachtige lied.

Hier laten we je los Marc. We moeten allen nu verder gaan zonder jou. Dit wordt zeker met
vallen en opstaan.

Doch de liefde die je voor Annemie en voor ons ten toon spreidde sluiten we voor altijd in
ons hart. Want sterven is verhuizen van deze wereld naar het hart van de mensen die van je
houden.

Dit is je laatste reis. Kom behouden aan aan de hemelpoort. Ik ben ervan overtuigd dat Sint-
Pieter vast een Neos banner klaarstaan heeft terwijl hij je binnen laat.

In naam van het bestuur van Neos Sint-Gillis-Waas, haar helpende handen en leden, het
bestuur van Neos Oost-Vlaanderen en het bestuur van Neos vzw wensen we je een goede
laatste reis.

Bedankt dat we je levenspad hebben mogen kruisen.









Tekst Amazing Grace

Amazing grace (how sweet the sound)
that saved a wretch like me!

| once was lost, but now | am found,
Was blind, but now | see.

't Was grace that taught my heart to fear,
and grace my fears relieved;

How precious did that grace appear,

the hour [ first believed!

Through many dangers, toils and snares,
| have already come;

't Was grace has brought me safe thus far,
and grace will lead me home.

The Lord has promised good to me,

His word my hope secures;

He will my shield and portion be,

as long as life endures.

Yes, when this flesh and heart shall fail,
and mortal life shall cease;

| shall possess, within the veil,

a life of joy and peace.

The earth shall soon dissolve like snow,
the sun forbear to shine;

but God, who called me here below,

will be forever mine.

Vertaling Amazing Grace

Verbazingwekkende gratie (hoe zoet het
geluid) dat heeft een stakker als ik gered!

Eens was ik verdwaald, maar nu ben ik
gevonden,

Was blind, maar nu zie ik.

Het was genade die mijn hart leerde vrezen,
en genade die mijn angsten verlicht;

Hoe kostbaar bleek die genade,

het uur dat ik voor het eerst geloofde!

Door vele gevaren, zwoegen en strikken,
ben ik al gekomen;

Het was genade die me tot nu toe veilig heeft
gebracht, en genade zal me naar huis leiden.

De Heer heeft mij het goede beloofd,
Zijn woorden verzekeren mijn hoop;
Hij zal mijn schild en deel zijn,

zolang het leven duurt.

Ja, wanneer dit vlees en dit hart zullen
bezwijken en het sterfelijk leven zal
ophouden;

Ik zal bezitten, binnen de sluier, een leven van
vreugde en vrede.

De aarde zal spoedig oplossen als sneeuw,
de zon ziet af van schijnen;
maar God, die mij hier beneden riep,

zal voor altijd van mij zijn.



