EPIRUS reis NEOS groep

Dag 1 Maandag 04/05/2026: Thessaloniki — Vergina — loannina

Bus naar Zaventem en vlucht naar Thessaloniki waar de gids je zal opwachten om direct te

vertrekken naar Vergina, één van meest indrukwekkende archeologische bezienswaardigheden van
Griekenland. Hier zien we de indrukwekkende graftombes van de Macedonische koning Philip Il en de
zoon van Alexander de Grote. Hierna rijden we door naar loannina en checken in in ons hotel waar
we 7 nachten zullen verblijven.

Dag 2: Dinsdag 05/05/2026 Zagoria: Vikos kloof, Monodendri, Oxia
uitkijkpunt

We beginnen ons programma met een prachtige dag in het zuidelijke deel van de Zagoria streek.
Onlangs is het culturele landschap van deze streek door de UNESCO tot werelderfgoed uitgeroepen.
Sinds mensenheugenis wonen er mensen in dit vrij ontoegankelijke gebied met zijn 46 bergdorpjes.
Onderweg zullen we diverse karakteristieke boogbruggen zien en vanuit de bus kunt U genieten van
de prachtige ongerepte natuur. Naast minder bekende dorpjes zoals Koukouli en Tsepélovo gaan we
natuurlijk ook naar het bekende uitzichtpunt Oxia bij het dorp Monodendri van waar u een prachtig
uitzicht heeft op de bekende Vikos kloof. Ook bekijken we het verlaten kloostertje van Agia Paraskevi.

Dag 3: Woensdag 06/05/2026 - loannina stad & eilandje

We blijven vandaag in de buurt van onze vakantieplaats. We beginnen met een boottochtje over het
Pamvotis meer naar het ‘eilandje zonder naam’, waar we een bezoek zullen brengen aan het Museum
van Ali Pasja en het kleine klooster Filanthropindn. Na wat vrije tijd varen we weer terug naar de stad
waar we de lunch zullen gebruiken. Daarna maken een wandeling door het historische centrum en
bezoeken we de Its Kalé moskee en een zeer apart en interessant museum over de zilversmeedkunst
waar loannina bekend om staat.

Dag 4: Donderdag 07/05/2026 - Orakel dag: Dodoni & Nekromanteio
& Acheron rivier

We rijden naar Dodoni aan de voet van de Tomarosberg. Naast Delphi is het één van de oudste
orakelplaatsen van Griekenland. Hier aanbad men oppergod Zeus en godin Dione onder de heilige
eikenboom. Zeus zou in deze boom leven. In de boom hing men bronzen pannen op en aan de hand
van het gekletter van de pannen in de wind, werden er voorspellingen gedaan. We zien hier het mooi
bewaard gebleven antieke amfitheater dat plaats bood aan 18.000 bezoekers. Dierengevechten en
later races met strijdwagens en atletiekwedstrijden werden hier ook gehouden... vermaak was er
vroeger dus volop. Ook zijn er resten van diverse tempels, waaronder die van Zeus, Herakles en
Afrodite. Hierna rijden we richting het zuidoosten voor een heel apart bezoek. We zullen afdalen in
het Nekromanteion, het orakel van de doden, waarvan men vroeger geloofde dat dit de toegang was
tot de onderwereld en waar je contact kon krijgen met overledenen. Na deze twee imposante
bezoeken maken we een heerlijk rustig boottochtje over de ‘dodenrivier’ de Acheron.



Dag 5: Vrijdag 08/05/2026 - Corfu stad

We vertrekken naar de havenstad Igoumenitsa waar de bus ons af zal zetten en met de ferryboot
steken we over naar het eiland Corfu. We komen aan in Corfu-stad, de mooie historische hoofdstad
van het eiland, ook bekend als Kerkyra. De naam Corfu [= Grieks voor "pieken"] verwijst naar de twee
heuvels van de stad, elk bekroond door enorme fortificaties die gebouwd zijn om de Ottomaanse
belegeringen van de 16e eeuw te kunnen weerstaan. De stad, gebouwd op een landtong, heeft een
unieke architectuur — Venetiaans, Frans en Engels — die de verschillende inviloeden weerspiegelen die
hun stempel op het eiland gedrukt hebben. Deze mix van verschillende stijlen geeft Corfu-stad een
uniek karakter en charme. Paleizen, forten en openbare gebouwen uit de Venetiaanse overheersing
worden gecombineerd met rijen drogende was die boven smalle steegjes en afgelegen pleintjes
hangen. Een wandeling door het doolhof van smalle geplaveide straatjes, bekend als "kantounia",
geeft het gevoel alsof we naar Genua of Napels gereisd bent. Er zijn natuurlijk ook talloze
bezienswaardigheden waarvan we er een aantal zullen bezoeken zoals de kerk van de Heilige
Spyridon, de beschermheilige van het eiland, de oude vesting, het Byzantijns Museum hetgeen
gevestigd is in de Antivouniotissa kerk, heel apart en het prachtige Paleis van Saint Michael en Saint
George hetgeen nu een uniek Museum van Aziatische kunst herbergt.

Natuurlijk gebruiken we hier ook een heerlijke lunch met typische gerechten van het eiland. Op de
namiddag nemen we de ferryboot terug naar Igoumenitsa en brengt de bus ons naar het hotel.

Dag 6: Zaterdag 09/05/2026 - Meteoren kloosters

In het unieke landschap van de groene Piniosvallei liggen de vierentwintig kloosters van Meteora
bovenop hoge zandstenen rotspilaren. Meteora betekent 'hangend in de lucht' en dat is precies wat
de kloosters lijken te doen: zweven tussen hemel en aarde. In de 9e eeuw trokken kluizenaars naar
dit ongerepte gebied, in de 11e eeuw gevolgd door monniken die op zoek waren naar een religieus
toevluchtsoord. Later herrezen hier, op de toppen van de rotsen, de kloosters. Lange tijd alleen
toegankelijk voor pelgrims en monniken die via touwladders omhoog klommen of in een bakje tot
wel 373 meter omhoog gehesen werden. Op deze plekken, in volledige afzondering, konden zij
geconcentreerd bezig zijn met bezinning, gebed en meditatie. En vrouwen waren toen absoluut niet
toegestaan! Deze traditionele levenswijze is ingehaald door de moderne tijd. Oorspronkelijk waren
het 24 kloosters, maar tegenwoordig zijn er nog maar zes bewoond door monniken. Twee kloosters
hanteren nog steeds het monastieke regime en de andere vier zijn musea en toeristische
bezienswaardigheden geworden. We zullen hier alles ontdekken alles over de wonderlijke
architectuur en de uitzonderlijke manier van leven en geloven. En het uitzicht? Fabuleus!

Dag 7: Zondag 10/05/2026 - Nikopolis & Parga

Nikopolis betekent letterlijk ‘stad van de overwinning’ en is afgeleid van de Griekse woorden voor
overwinning ‘niki’ en stad ‘polis. Deze symbolische naam hangt nauw samen met een historische
zege. Gaius Julius Caesar Octavianus, de latere Romeinse keizer Augustus, versloeg hier zijn grootste
tegenstanders Marcus Antonius en Cleopatra tijdens de zeeslag van Aktion. Na deze belangrijke
overwinning stichtte hij op het terrein van zijn legerplaats een nieuwe stad met de symbolische naam
Nikopolis. Niet alleen stond deze stad symbool voor de overwinning die een einde maakte aan de
Romeinse burgeroorlogen, het was vooral ook een poging om vanaf deze strategisch gelegen locatie
zijn macht in de regio uit te breiden en Griekenland te romaniseren. We bekijken de opgraving en het
museum. Na dit indrukwekkende bezoek, rijden we naar Parga.

Hier bezoeken we een indrukwekkende oude olijf olie fabriek waar we een rondleiding zullen krijgen
en na het proeven van diverse soorten olijfolie zullen we hier ook een lichte lunch gebruiken. Daarna
hebben we vrije tijd in het grafische dorpje, prachtig gelegen aan de lonische zee.



Dag 8: Maandag 11/05/2026 - Transfer naar Thessaloniki

Transfer naar de luchthaven, vlucht naar Zaventem en bus transport terug naar huis.
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