*Van 't Schip tot ‘t Schip*

Op zaterdag 13 september willen we de locatie, waar dit jaar ‘De
Langste Eettafel aan de Gete' zal staan, wat in de verf zetten.

Daarom kun je meegaan tijdens een geleide wandeling ‘Van 't
Schip tot 't Schip’, waar verteld wordt over de Tiense haven, het
Sint-Laureysgasthuis, de kleine en de grote ziekenzaal van het
oude Sint-Jansgasthuis, het Huis van Heylissem ...

Dus een kleine wandeling in de omgeving.

Afspraak om 15.00 uur op het Schipplein.

/!\ Inschrijven noodzakelijk: marina.gelaude@skynet.be




