Verslag Neos Hasselt bezoekt Pairi Daiza
Op woensdag 9 september namen 51 leden van Neos Hasselt deel aan een daguitstap naar
Pairi Daiza.

De groep vertrok om 7.15 uur vanuit Hasselt. Ondanks de stromende regen en de
verkeersopstoppingen door wegenwerken en het slechte weer, bleef de sfeer goed. Na een
busrit van drie uur kwam men aan in Pairi Daiza, waar de groep hartelijk werd verwelkomd
door een stralende zon die de hele dag zou aanhouden.

Pairi Daiza, meermaals bekroond als de mooiste dierentuin van Europa, herbergt meer dan
7.500 dieren. Het park is echter veel meer dan een klassieke dierentuin: de dieren krijgen er
liefde en respect.

Neos Hasselt leden maakten er een unieke wereldreis in één dag. Ze genoten van
ontmoetingen met fascinerende dieren, ontdekten indrukwekkende culturen en bewonderden
adembenemende tuinen, majestueuze tempels, natuurwonderen zoals reusachtige kristallen
en spectaculaire landschappen.

De terugtocht naar Hasselt verliep vlot en duurde slechts twee uur. Alle deelnemers keerden
tevreden en voldaan huiswaarts, met mooie herinneringen aan een geslaagde daguitstap.




