
 

 
Neos Alken start haar nieuwe jaarprogramma   
      2025-2026  

Op dinsdag 9 september 2025 bezoeken we het  
 Openlucht Museum Bokrijk   maken er 
 kennis met het gloednieuwe programma  
   
          “ Moederziel verbonden”  

Het bezoek bestaat uit 3 delen:  

1.In een bijzondere belevenisroute, speciaal ontwikkeld voor verenigingen en groepen, neemt een     
ervaren gids ons mee langs collectiestukken en locaties gelinkt aan het thema moederschap.                   
De verhalen van vroeger worden tijdens deze  route verteld, maar we gaan deze ook samen vertalen en 
reflecteren naar vandaag.  

2.Bezoek aan de tentoonstelling: mannen en vrouwen getuigen en tonen de diversiteit van de            
moederziel door de lens van medecurator en fotograaf Lieve Blancquaert.                                                  
Hier staan we stil bij 54 hedendaagse getuigenissen over liefde, gemis, trauma en hoop.  

3.We sluiten de namiddag af met koffie en taart in herberg “de Kleinaert” in het openluchtmuseum.  

In het Nederlands kennen we het woord “ moederziel” vanuit de uitdrukking “ moederziel alleen”.  Maar het 
woord roept veel meer op.  

Deze expo en de rondleiding verkennen de moederziel in elk van ons.  

In de Langgevelhoeve uit Helchteren neemt Moederziel je mee in het verhaal van Magda Horvath, een van de 
vroegere  bewoners. Zij komt met de Hongaarse kindertreinen als meisje naar België, komt bij pleegouders       
terecht, verliest haar moeder jong, wordt later zelf moeder en plusmoeder, … 

Moederschap was het thema dat Magda's leven betekenis gaf en tekende. Een universeel thema dat  iedereen 
iets doet.  Maar hoe ziet moederschap er vandaag uit?   

  Kan een man ook een moederziel hebben?  En wat als een moederziel in je leven ontbreekt?                                

Peter Adriaenssens en Joanna Wojtkowiak helpen ons, vanuit hun expertise, om het verhaal van Magda in een 
context te plaatsen. Ze reiken ook handvaten aan om de maatschappelijke uitdagingen waarmee ouders en      
kinderen vandaag  geconfronteerd worden  aan te gaan. Herken jij je in een van deze verhalen?                           
Wat betekent moederziel voor jou? Hoe geven we als maatschappij vorm aan de mooie en moeilijke kanten van 
moederschap? En er is ook een manier uitgewerkt om je eigen verhaal te delen. 

Praktisch:  
Tijdsschema:  
12.30u. Vertrek aan het Sint-Jorisheem naar de parking Kasteel (parking 1) op het domein Bokrijk. 
13.30u. Start rondleiding met de gids 
15u. Bezoek aan de tentoonstelling van Lieve Blancquaert. 
16.15u. Koffie en taart. 
Prijs : 30 € per persoon.  

Inschrijven: 
bij het secretariaat Piet Claesen via tel 011/59778 of mail pietclaesen@skynet.be vóór 14 augustus. 
En je inschrijving is definitief na betaling op het rekeningnummer van Neos Alken: BE16 7755 9102 6374  

mailto:pietclaesen@skynet.be

