TURNHOUT

Dagfietstocht van 10 juli 2025

Vertrek om 10:00 uur aan knooppunt 1, dat is aan “de voet” van de fietsersbrug, tussen brug 1 en 2.
Vanuit Turnhout gezien, aan de overzijde van de vaart.

Totale afstand 75 km.

Staat van de weg: heel veel asfalt, maar soms ook gravel. Sorry maar het ging niet anders.

Tel Leo Hoet 0487/21.68.62

Pauze 1 : café Trappisten
Antwerpsesteenweg 487
Westmalle

Pauze 2 : Boshuisje in Zoersel
Boshuisweg 1
goed verstopt

Pauze 3: ergens in Wechelderzande

Hallo stoere sportievelingen,

Wij gaan intreden bij de Trappisten, de Duitsers tegenhouden aan het anti-tankkanaal, en proberen
ons er uit te loten bij Hendrik Conscience in het Boshuisje in Zoersel. Maar eerst wat anders:

Wij zijn op zoek naar versterking van onze ploeg. Met de bedoeling op termijn de fakkel over te
nemen. Een groep fietsers van meer dan 14 personen moet volgens de wegcode begeleid worden
door 2 wegkapiteins die de groep moeten begeleiden bij het oversteken. En geloof het of niet, maar
dat is wel een best pittige bezigheid. Niet dat we niet meer best pittig zijn, maar ooit zijn wij
bestiger pittig geweest....

Langs mooie paden slingeren wij naar Westmalle. Het schijnt dat daar een abdij is, en nu komt het,
er recht tegenover zou daar een café zijn waar ze lekkere boterhammetjes serveren. Willen wij dat
eens uitproberen?




Zelfs na een goeie trippel blijven de Kempen nog altijd prachtig. En dus trekken wij verder. Wij
gaan, neen fietsen naar het anti-tankkanaal, en zullen — zoals beloofd - de Duitsers tegenhouden.

En als die klus gedaan geklaard is, hebben wij er genoeg van om soldaatje te spelen. En dus trekken
wij naar het Boshuisje in Zoersel om ons er uit te loten. Dat hebben ze tegenwoordig goed verstopt,
juist om al die dienstweigeraars te slim af te zijn. Maar wij zijn van Neos Turnhout en vinden dat
boshuisje toch, zie maar :

voila, daar is het!

En als die klus geklaard is (er ons uitloten) keren wij voldaan en gelukkig terug naar huis! Nog
altijd langs mooie wegen. En zo komen wij in het schilderachtige dorp, met een al even
schilderachtige naam: Wechelderzande. De kans is groot dat wij daar weer dorst hebben, en dus een
pauze pakken.

Maar dan is het gedaan met flauw doen en fietsen we recht naar huis! Langs mooie wegen uiteraard.

Vergeet uw banden niet op te pompen: rijdt vlotter en minder kans op een lekke band.
En vergeet ook het fluohesje niet.

Tot dan,

André, Roger en Leo



