
13/12/2012 : Manu Keirse : later begint vandaag. 

Manu Keirse : Later begint vandaag. Recht op waardig sterven. 

Prof. Dr. Manu Keirse houdt een pleidooi voor het recht op menswaardig 

sterven. 

In een vlotte en onderhoudende spreekbeurt haalt Manu Keirse, auteur van 

verschillende boeken over deze materie, aan de hand van verschillende 

voorbeelden, het maatschappelijk debat naar boven rond palliatieve zorg en 

euthanasie. Het is een zeer actueel debat dat in de media met een zekere 

terughoudendheid wordt benaderd. 

Wat is er meer natuurlijk en onvermijdelijk in het leven  dan de dood 

? "Waarover men niet spreekt" is in onze cultuur ingebakken. Ten onrechte. 

Manu Keirse houdt een pleidooi om hier tegenin te gaan. Het levenseinde moet 

bespreekbaarder gemaakt worden, ook vanaf de jeugd. 

Verlies en verdriet mag geen taboe zijn maar moet open en klaar aangepakt 

worden. Patiënten en hun omgeving blijven teveel in de kou staan. In zijn 

causerie brengt Manu Keirse oplossingen aan voor de vele hangende vragen: 

hoe je best voorbereiden op de laatste periode van het leven van jezelf én uw 

familie? Wat zijn de mogelijkheden om menswaardig te sterven? Hoe stel je 

een wilsverklaring op? Zal je wil gevolgd worden door de artsen? 

enz...enz...Meer weten is allerbelangrijkst. 

Het was een vlotte en interessante voordracht die besloten werd met de 

mogelijkheid tot het aankopen van een of ander exemplaar van de vele 

publicaties van de auteur. 

De 40- tal aanwezigen konden nadien bij een lekkere tas koffie en een heerlijk 

stuk Limburgse vlaai verder napraten. 

  



 

 

  



 

 

  



22/11/2012 : lezing Inleefreis Ecuador 

Een neos-lid Tongeren vertelt zijn reisbeleving in Ecuador 

Neoslid Tongeren, Guy Gaublomme vertelt over zijn ervaringen tijdens de 

inleefreis naar Ecuador. 

Neos organiseerde samen met de Belgische NGO Trias een reis naar Equador 

om er het prille begin van de toeristische economie in dit prachtige land te 

ervaren en te evalueren.Trias ondersteunt de organisatie Cordtuch uit de 

Andes financieel om er het landelijk toerisme doen op te leven. Zij  geven 

studiebeurzen om een opleiding tot gids te bekostigen, ze leiden koks op om 

een eigen restaurant of guesthouses op te starten. Zij ondersteunen lokale 

initiatieven met microkredieten als opstarthulp.  De winsten uit zulke projecten 

worden geherinvesteerd in de lokale gemeenschappen. Cordtuch spoort de 

nationale overheid aan om meer te investeren in het landelijk toerisme door 

voor betere wegeninfrastructuur te zorgen of projecten rond natuurbehoud te 

ondersteunen. De huidige president Correa, gehuwd met de Belgische Anne 

Malherbe heeft daar wel oren naar. 

Met een groep van 12 Neos-leden trokken wij dan 15 dagen door Ecuador, 

bezochten er een 6-tal leefgemeenschappen te lande, leerden er hun dagelijkse 

woon- leef- en werkgewoontes kennen. Elk koppel werd ook een dag gedropt 

in een Ecuadoriaanse familie om er samen met hen het dagelijks leven te 

ervaren. Natuurlijk werd ook de toeristische kant van de reis niet vergeten en 

bezochten we de voornaamste steden, allen cultureel werelderfgoed. 

Het hooggebergte van de Andes, het amazonewoud, de kustvlakte aan de Stille 

Oceaan, de steden, van elk mochten we aan den lijve de verschillen ervaren en 

ervan genieten. 

Tijdens het verloop van de reis werden een drietal tussentijdse evaluaties 

gehouden en besproken met de plaatselijke agenten: hoe ervaarden wij de reis, 

wat kan er in ons opzicht verbeterd worden. Onzze opmerkingen en kritieken 

werden met zeer veel interesse aangenomen en zullen zeker bijdragen tot het 

verbeteren van hun reisaanbiedingen. 

Deze 15-daagse reis heeft ons onschatbare ervaringen bijgebracht en dit blijft 

een onvergetelijke beleving, waarover we niet uitgepraat geraken. 

  



 

 



 



 

  



18/10/2012 : De wintertuin van O.L.Vrouw Waver - 

Bezoek aan Mechelen 

Het Instituut der Ursulinen bezit een prachtige art-nouveau wintertuin. 

Met 38 belangstellenden vertrokken we om 8.45 uur aan de Motten op een 

zacht nazomerdagje richting O.L.Vrouw Waver. 

Na een welgekomen tasje koffie gaf onze gids een historisch overzicht In de 

prachtige Ursulazaal vanaf het ontstaan van de school in 1841 als 

dorpsschooltje, een initiatief van een klein groepje zusters Ursulinen. De 

moderniteit en de visie van deze zusters was de basis van het succes. Op korte 

tijd nam dit initiatief een ongeremde vlucht. Zowel op vlak van onderwijs, de 

kunst, architectuur en wooncomfort waren ze hun tijd ver vooruit, wat 

resulteerde in een wereldwijde aantrekkingskracht voor meisjes uit 

welgestelde middens. Uiteraard in het Frans. Uit de hele wereld kwamen ze: 

Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Panama, Rusland...allemaal op internaat, 

sommigen van hun 6 tot hun 18 jaar, zonder thuisvaart. Zo waren er voor de 

eerste wereldoorlog al 800 internen. De eerste en tweede oorlog richtte heel 

wat verwoesting aan maar de school verrees telkens uit haar as, steeds groter 

en mooier dank zij de tussenkomst voor oorlogsschade. Met de 

schoolhervormingen werd de afdeling normaalschool naar Mechelen verhuisd, 

maar nu zijn er, alleen in de afdelingen middelbare school nog ruim 1700 

leerlingen. Een boeiend en meeslepend verhaal! 

Na de inleiding begonnen we in twee groepen aan het schoolbezoek. Langs de 

Empiregang naar de "Alpenzaal", met muurschilderingen van de 14 Zwitserse 

panoramische berglandschappen waarbij de gids steeds een boeiend verhaal 

wist te brengen. De feestrefter waar we onze koffie hebben genoten was 

versierd met kleurrijke afbeeldingen van streekgerechten, alles zeer didactisch 

bedoeld voor de scholieren van buitenlandse afkomst. Drie lange marmeren 

tafelrijen vastgemonteerd op de vloer met thononstoelen bieden plaats aan 

144 kinderen. De traphal met een monumentale marmeren eretrap in 

Italiaanse renaissancestijl diende enkel voor "de show" zoals onze gids eerlijk 

toegaf. De La Fontaine refter is versierd met 19 wandtaferelen die elk een fabel 

van de Franse classicistische auteur voorstellen, met eronder een 

moraliserende tekst in goudletters, weer om de leerlingen de moraal van het 

verhaal te verduidelijken. Het sluitstuk van de rondgang was het bezoek aan de 

wondermooie wintertuin die bedoeld was om indruk te maken op de 

bezoekende ouders uit alle werelddelen en een rustpunt en ontmoetingsruimte 



te bieden. Deze tuin wordt nu nog regelmatig afgehuurd door de Vlaamse 

Regering, zoals nog recent voor de ontvangst van een Japanse delegatie door 

Minister-President Kris Peeters. Een metalen skelet met een koepel van sierlijk 

en kleurrijk glas-in-lood vertelt verschillende taferelen, van "De Dageraad" tot 

"De Avond", vele kleurrijke landschappen met dieren, allen met een didactische 

en moraliserende betekenis. Het meubilair in authentieke empirestijl biedt een 

uniek kader. Na de restauratie van de schade door de eerste en tweede 

wereldoorlog werd deze constructie verplaatst zodat de kleurrijke 

taferelen niet meer overeen komen met de oorspronkelijke richting waarvoor 

ze bedoeld waren. 

Het boeiend en meeslepend verhaal van onze gids deed het voorziene uur van 

rondleiding ongemerkt wegsmelten, zodat we verstoken bleven van heel wat 

bezienswaardigheden zoals: de feestzaal, de pianogalerij met 24 

pianokamertjes, de kloosterkapel, de majestueuze kloosterkerk in witte 

marmer, het museum met zijn talrijke Afrikaanse voorwerpen (uit de missies), 

de chambrettes, het park met zijn uitheemse boomsoorten enz...enz... een 

reden temeer om een nieuw bezoek te plannen. 

Het middagmaal genoten wij in het gezellige " Hof van Kris" in de directe 

nabijheid van de school. Na een lekkere maaltijd met snelle bediening was een 

groepsfoto aan de rand van een mooie Koi-vijver een must. De busrit bracht 

ons dan naar Mechelen-stad waar we werden vrijgelaten voor een vrij 

stadsbezoek. Het werd shoppen voor de ene, een beklimming van de 97.5 

meter en 530 trappen hoge Sint Romboutstoren, nog anderen genoten van een 

laat nazomermiddagje op een terrasje aan de vismarkt. 

De terugreis om 17 uur bracht ons vlot terug naar De Motten. Alweer een 

geslaagde uitstap die ons van meer van dat doet dromen. 

  



 

 

  



  

 

  



  

 

  



27/09/2012 - Neos Tongeren in Luik 

Bezoek aan de stad Luik 

Omwille van samenvallende activiteiten met andere clubs was de opkomst voor 

het geleid bezoek aan Luik eerder beperkt.  

Om 9.07 uur stapten 22 geïnteresseerden op de gereserveerde treinwagon, 

richting Luik .Na een rit van 35 minuten kwamen we aan in "Luik-Palais", in de 

directe nabijheid van de gekende "Place Saint Lambert". 

Het gezelschap werd vergast op een tas koffie in een knusse taverne. Onze gids 

voor de rondleiding kwam ons daar vinden. 

Na de koffie leidde onze zeer bekwame en charmante gids ons rond in het oude 

centrum van Luik, langs hoekjes en straatjes die men er nooit zou vermoeden. 

Jammer dat het juist de dag van de Waalse Gemeenschap was want daardoor 

was het stadhuis gesloten.  

Een eerste uitleg aan het perron over de geschiedenis van het Prins-

bisschoppelijk Paleis, een van de grootste gotische gebouwen in de wereld om 

te starten.  

Een fikse regenvlaag wisten we te ontvluchten onder de galerijen van het 

prachtig gerestaureerde Minderbroederklooster. Onze gids maakte van de 

gedwongen rust ter plaatse gretig gebruik om de geschiedenis van de stad te 

vertellen in geuren en kleuren, met een kwinkslag tussendoor. Boeiend, zeer 

boeiend!   

Verder langs straatjes van nog geen meter breed, binnenhofjes, de St. 

Bartholomeuskerk met opvallend Duits uitzicht, een verre blik op de "Coteaux 

de la Citadelle" met zijn wandelwegen. De trappen van de "Mountain Bueren, 

het klooster van de Ursulinen, door het "Musée Curtiu"s en talloze andere 

bezienswaardigheden waarover onze gids ons  met veel enthousiasme en 

kennis wist te boeien. 

Uiteindelijk eindigden we via "La Batte" en het vleeshuis terug op de "Place 

Saint Lambert" waar we met spijt afscheid nemen van onze gids. 

Hier begon dan onze vrije namiddag in Luik. In verscheidene groepjes gingen 

we dan op zoek naar een lekker restaurantje om aan onze hongerige magen te 

voldoen. 



Een bezoekje aan de Kathedraal St. Paul en voor sommigen een blitsbezoekje 

aan de winkels kon nog voor we om 16.35 uur terug op de trein stapten, 

richting Tongeren. 

Alweer een zeer geslaagde uitstap die wellicht verschillende leden tot een 

nieuw bezoek aan Luik zal inspireren. 

 

 

 
  



   

 



 

  



22/06/2012 : Zomerbarbecue 

Jaarlijkse zomerbarbeque in zaal concordia 

Naar jaarlijkse gewoonte werd de zomerbarbecue opnieuw einde juni 

gehouden in zaal Concordia. 

Een gezellige receptie werd gevolgd door een super barbecue verzorgd door 

Traiteur V&C uit Tongeren die alweer een schitterende presentatie verzorgde. 

Bij afwezigheid van onze voorzitter Georges Willemaers hield Josée Bierwaerts 

het openingswoordje om de 60 aanwezigen welkom te heten. 

Heerlijke groenteschotels, lekker vlees en vis, witte en rode wijn, dessert met 

koffie of een ander drankje, het was weer af ! 

Alleen het weer was spelbreker, maar dat deed niets af aan de gezellige sfeer. 

 

 



  

  

  



 

  



7/06/2012 : Politieschool Etterbeek 

Een bezoek aan de politieschool van Etterbeek: de cavalerie, de interventie-

eenheden, het museum. 

We bezoeken met 45 Neos-leden de politieschool van Etterbeek. Na de 

ontvangst door Dirk Gasthuis en een lekkere tas koffie trekken we eerst naar 

het politiemuseum. In vier zalen is een grote verzameling van uniformen uit de 

gehele politiegeschiedenis te bewonderen. Wapens, voertuigen, decoraties, 

foto's, alle mogelijke attributen uit een lange geschiedenis zijn er smaakvol en 

overzichtelijk bijeen gebracht. 

Hierna is het tijd voor de lunch. We worden, na enig ronddolen ondergebracht 

in de mess officieren en mogen plaats nemen aan een mooi gedekte tafel. De 

maaltijd, één hoofdschotel, stond een beetje in contrast met de mooi gedekte 

tafel. 

Na de maaltijd spoedden we ons naar het oefenplein van de cavalerie waar een 

20-tal ruiters aan de laatste bewegingen van hun dagelijkse rij-oefeningen bezig 

waren. Imposante dieren zijn het toch, die paarden.  De Belgische cavalerie 

bestaat uit 180 paarden, die bereden worden door 150 ruiters. Elk paard heeft 

2 ruiters om af te wisselen en te wennen aan verschillende berijders. Het 

spreekt vanzelf dat de cavalerie het meest populaire onderdeel van de politie 

is. Ze dienen voor ordehandhaving, indrukwekkend en angstaanjagend voor 

manifestanten; ze worden gebruikt voor controles, toezicht en 

zelfs  achtervolgingen waar politiewagens niet kunnen komen. Ze moeten 

gewennen aan water, vuur, lawaai, knallen, massa’s volk en worden daarop 

flink gedrild. Natuurlijk dienen ze ook voor de Koninklijke escorte op nationale 

feestdagen, worden ingezet bij feestelijkheden, ook bij de zevenjaarlijkse 

feesten in Tongeren. 

We mochten de verschillende stallen doorlopen en de verzorging van het edele 

dier van nabij volgen. 

Hierna ging het naar een PowerPoint-voorstelling waar ons de hele indeling van 

de politieorganisatie werd voorgesteld. 

Tenslotte kregen we op het centrale binnenplein een demonstratie van een 

indrukwekkende waterkanon en zijn mogelijkheden. Men kan beter uit de 

waterstraal wegblijven want men wordt door de kracht gewoon omgeblazen. 



Met een flink applaus namen we afscheid van de politieschool die ons een 

interessante inkijk heeft gegeven in het leven en de taken van de 

Belgische politie. 

Dan maar rond 16.30 uur de terug met de bus naar Tongeren. Onderweg 

houden we halt aan de A.C. van Leuven om met een koffietje en een stuk taart 

of wat dan ook de ganse pattisserieafdeling te plunderen. 

Om 18.30 zet onze chauffeur Sam ons veilig en wel terug af op de parking van 

De Motten. 

  

 



  

  



 

  



10/05/2012 : Bezoek aan Aken en Kornelimünster 

 

De belangstelling voor de uitstap naar Aken was uitzonderlijk groot. Met 57 

leden vertrokken we in een dubbeldekse bus langs het glooiend Nederlands-

Limburgse landschap naar Aken. De weergoden waren ons gunstig gezind en 

het voorspelde rotweer bleef weg. 

Onder de deskundige leiding van gids Harry bezochten we interessante 

bezienswaardigheden van de binnenstad: de vele fonteintjes met mooie 

bronzen beelden, de Elisebrunnen, de thermale waterbron die door zovele 

gekende figuren werd bezocht, De monumentale Dom waar meer dan 30 

Duitse koningen werden gekroond en waar Karel de Grote werd begraven. 

Na een stevige lunch werd de reis verder gezet naar de abdij van 

Kornelimünster, ooit gesticht in 817, kort na de dood van Karel de grote maar 

in 881 door de Noormannen verwoest. Het werd wederopgebouwd en groeide 

uit tot een bekend bedevaartsoord met zeer waardevolle relieken, die om de 7 

jaar worden getoond. De abdij wordt in 1802 opgeheven en de 

kloostergebouwen gaan in particuliere handen over. De mooie kerk met zijn 

prachtig orgel zijn het bezoeken waard. De prachtige oude huizen en de 

gezellige straatjes zijn de wandeling waard. 

Met een busrit terug naar Tongeren in onze luxe dubbeldekker werd deze 

gezellige en interessante dag afgesloten. 

  



 

 



  

 

 



  

  

   



22/03/2012 : Natuurhulpcentrum Opglabbeek 

Ciel Janssen is de bezieler en oprichter van het natuurhulpcentrum met 

internationale faam. 

In 1976 oorspronkelijk opgericht als vogelasiel, is dit centrum uitgegroeid tot 

een internationaal erkend en gewaardeerd opvangnest voor alle mogelijke, 

zelfs wilde en exotische dieren. De werking wordt er verzekerd door 17 vaste 

en een 100-tal vrijwillige medewerkers. Het centrum kreeg grote bekendheid 

dank zij het T.V.-programma "Dieren in nesten" van Kris Duchausoit. 

De gegidste rondleiding begon met een videofilm die het vangen van reeën, 

eenden, vogels, slangen etc...liet zien door de medewerkers. De dieren worden 

er verzorgd tot herstel om daarna zoveel mogelijk terug los gelaten te worden 

in de vrije natuur. 

We bezochten onder een prachtig lentezonnetje de revalidatiekooien, hokken 

met gekwetste, aangeslagen of achtergelaten wilde dieren, zoals 3 beren, 2 

tijgers, apen, dwergmeerkatten . We zagen de readaptatiekooien, egelhokken, 

watervogelverblijven, vossenkooien, de kooi met 170 aangeslagen Japanse 

nachtegalen etc... etc.. 

We mochten ook een blik gooien in de operatiekamer, de intensive-care 

afdeling, het atelier en de winkel waar men een steuntje kan geven aan de 

organisatie. 

Het bezoek werd afgesloten met een lekkere kop koffie en een heerlijk stuk 

taart. 

 



 

 



 

 

  



29/02/2012 : Sagalassos, city of dreams 

Een bezoek aan de schitterende tentoonstelling in het Gallo-Romeins museum 

kon niet ontbreken aan het Neos-programma. 

Deze schitterende tentoonstelling in onze eigen stad kon onmogelijk ontbreken 

aan het Neos-programma. 

Deze overzichtstentoonstelling  over deze tot de verbeelding sprekende 

historische plek in het Turkse Taurusgebergte bood een opportuniteit om met 

een competente gids de stap naar het verleden te zetten. Bijna 250 

authentieke objecten  die slechts zeer uitzonderlijk van de Turkse overheid 

toegelaten werd het land te verlaten, staan schitterend tentoon gesteld. 

De Leuvense Prof. Waelkens heeft er zijn levenswerk van gemaakt om er 

gedurende reeds meer dan 20 jaar opgravingen te doen en deze uitzonderlijke 

site bloot te leggen: de diversiteit is zeer groot: prehistorische werktuigen, 

roodbeschilderde aardewerk, marmeren en bronzen standbeelden, olielampen, 

friezen versierd met dansende nimfen, overdadig versierde zuilkapitelen 

illustreren de complexe maar zo rijke geschiedenis van deze romeinse stad, 

door aardbevingen verwoest. 

De opkomst voor deze tentoonstelling was dan ook overweldigend en in 2 

groepen werd deze 2 uur durende rondleiding door de schitterende gidsen in 

goede banen geleid. 

Het bezoek werd afgerond met een lekkere tas koffie en een heerlijk stuk taart. 

 



 

  



9/02/2012 : Globalisering en armoedebestrijding 

Dhr. Dirk BARREZ, VRT-journalist en schrijver van diverse boeken over 

globalisering hield een lezing. 

DIRK BARREZ, VRT-journalist  bij o.a. Terzake en het vroegere Panorama hield 

een zeer interessante lezing over globalisering en armoedebestrijding. 

Globalisering heeft te maken met het feit dat de wereld één groot dorp is 

geworden en dat onze manier van leven en werken gevolgen heeft voor de 

hele wereld. Globalisering biedt een waaier van mogelijkheden, maar niet voor 

iedereen. De mensen uit de derde wereld gaan er op achteruit en hun 

toekomst ziet er niet rooskleurig uit. De ongelijkheid neemt steeds toe. 

Aan de hand van een zelfgemaakte filmreportage met mooie beelden uit 

Angola gaf hij een analyse van de huidige globalisering en de relatie met 

armoedebestrijding. 

Zoals steeds werd de namiddag afgesloten met een gezellige babbel met koffie 

en een stuk lekkere vlaai. 

 



 

 

  



18/01/2012 : Nieuwjaarsreceptie 

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie had plaats in de grote zaal van de SYNTRA met 

als gastspreker ere-gouverneur Mw. Hilde Houben-Bertrand. 

Mw. Hilde -Bertrand, ere-gouverneur van de provincie LImburg hield een 

pakkende toespraak met als thema "Boeiende tijden in onze derde leeftijd met 

een Hart voor Limburg" . 

Het initiatief "Een Hart voor Limburg" waar de ere-gouverneur met hart en ziel 

achter staat is een organisatie waar de andere Vlaamse provincies ons voor 

benijdt. Een Hart voor Limburg steunt projecten die participatie en integratie 

van maatschappelijk kwetsbare kinderen (van 0 tot 18 jaar). In 2012 gaan de 

opbrengsten van Een Hart voor Limburg naar 42 projecten die ten goede 

komen aan maatschappelijk kwetsbare kinderen en hun directe omgeving. 

Deze boeiende causerie werd bijgewoond door ruim 80 aanwezigen, 

waaronder de Tongerse burgemeester en meerdere politieke figuren. 

Neos Tongeren bood de ere-gouverneur een mooie cheque aan ten voordele 

van dit Limburgs initiatief. 

De Nieuwjaarszitting werd afgesloten met een rijkelijke receptie met cava en 

lekkere hapjes. 



 

 



 

 


