
Grensverhaal 
De zon vertrok een kwartier te laat 
zocht alternatieve weg langs sprookjes 
waar dennenbomen sneeuw laten rusten 
langs het kribbenparadijs in Ars Krippana. 
 
Kerstverhalen wereldwijds ontdekken, 
persoonlijke belevingen bij het mysterie 
van nieuw leven voor de gemeenschap. 
 
De Rur oversteken heet belanden 
in vakwerkhuizen vol gezelligheid, 
Monschau nauw aan ons verbonden 
met het Rode Huis en het Troistorff huis. 
 
De Haller burchtruïne hoog gelegen 
rivaliseert met de Burg Monschau,  
wandelen over de Noordeifel tot 
de lakennijverige ambachtslui 
en de leurder 'Maassens Päulche'. 
 
Heerlijke mosterdsoep 
schnitzel met frietjes 
een dutchen met ijsbolletje 
en een afzakkertje Hüllenkremer-Els. 
 
Meer moet dat niet zijn. 
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