
Verslag van de daguitstap naar Schaffen // Diest op 16 april 
Met een groep van 50 Neos Hasselt leden beleefden we een bijzonder geslaagde daguitstap 
naar Schaffen en Diest. In de voormiddag brachten we een bezoek aan het Vliegveld van 
Schaffen, waar we een boeiende uitleg kregen over de rijke geschiedenis van het terrein, dat 
tijdens de wereldoorlogen een belangrijke rol speelde. Vandaag doet het dienst als 
trainingscentrum voor parachutisten. We kregen inzicht in de voorbereiding van de eerste 
sprong, het onderhoud van valschermen en de verschillende trainingsmethodes. 
Na dit leerrijke bezoek genoten we samen van een smakelijke lunch bij de para’s, wat zorgde 
voor een gezellig en ontspannen moment. 
In de namiddag trokken we naar Diest voor een begeleide stadswandeling. Hier ontdekten 
we het historische karakter van de stad, met haar middeleeuwse roots en rijke 
handelsverleden. Daarnaast kwam ook de hedendaagse diversiteit aan bod, waardoor Diest 
zich vandaag profileert als een levendige en multiculturele stad. 
We kijken terug op een boeiende, aangename en perfect geslaagde dag, waar iedereen met 
volle teugen van heeft genoten. 
 

 

 


