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ACTIVITEIT VAN DE MAAND  JUNI 2025  

Het werkjaar zit er weer bijna op. Wat gaat de tijd toch snel vooruit!  

Op woensdag 25 juni staat onze laatste activiteit voor de grote vakantie 
gepland. En we willen er een aangename verwennamiddag van maken 
met een High Noon Tea in het Sint-Jorisheem. 

De volledige high tea is natuurlijk de high tea in zijn oorspronkelijke 
vorm: een volledige maaltijd van fijne, hartige en zoete hapjes met     
scones en verschillende theesoorten. 

De tafel wordt gedekt zoals het een high tea betaamt: mooi tafellinnen, 
vintage servies en theepotten, kaarsen en bloemen. De hartige hapjes, 
de scones, de zoete zondes en de thee worden met zorg geschikt.  

Een high tea is meer dan eten alleen: je moet het gevoel van luxe     
kunnen ervaren met al je zintuigen. 

En om helemaal in de sfeer te komen, stellen we voor dat we ons die 
dag ook speciaal uitdossen en onze outfit een beetje in de stijl van de 
High Tea brengen: met iets Engels, iets traditioneels … Voor de dames 
bij voorbeeld: een kleurrijk kleedje, rokje of bloesje met bloemetjes, een 
hoedje, een leuk handtasje... En voor de heren: een strikje, broek met 
bretellen, een gilet... 

Laat er ons samen een plezante afsluiting van het werkjaar van maken!  

Praktisch:  

Woensdag 25 juni in het  Sint-Jorisheem 

Aanvang: 14 u. en einde voorzien om 16.30 u. 

Prijs: 27 € all in 

Inschrijven : gelieve je zowel aan te melden bij het secretariaat via 
mail pietclaesen@skynet.be of tel. 011/597787 vóór 20 juni als te  
betalen vóór 20 juni.  

 

Een beetje achtergrond. 

Eerst over de term High Tea: 

Een “High Tea”is een Engelse maaltijd die rond zes uur in de avond 
wordt genuttigd. In het noorden van Engeland wordt deze term door de 
lagere klasse gebruikt voor het avondmaal, terwijl men in het zuiden   
gewoon spreekt van “supper“ of “diner”.  

Het bijvoeglijk naamwoord “High” wordt toegevoegd om aan te geven  
dat deze maaltijd aan een  “normale“ tafel gegeten wordt, daar waar de   
traditionele Engelse “afternoon tea“ aan een laag salontafeltje             
gedronken wordt. Er is dus wel degelijk een verschil tussen de                
“afternoon tea” en de “High Noon Tea”! 

mailto:pietclaesen@skynet.be


Lidmaatschap Neos Alken 

 Dit door overschrijving van € 40,00 op reknr. BE16 7755 9102 6374 met vermelding: “Lidgeld 2025 en je naam ”. 

   Ken je iemand die lid wenst te worden, geef deze boodschap mee!  

  Neem ook eens een kijkje op onze website!   www.neosvzw.be/Alken 

Verder een stukje geschiedenis: 

Het concept van “afternoon tea” werd bedacht door Anna, hertogin van Bedford in 1840.                             
Rond 16u kreeg zij een kleine honger, terwijl het avondmaal pas uren later zou opgediend worden.                     
Ze vroeg daarom aan haar personeel om een dienblad met thee, brood, boter en cake naar haar      
kamer te brengen. Dat viel in haar smaak en ze herhaalde het steeds meer. Soms nodigde ze ook 
vrienden uit en zo werd een gezellige sociale traditie geboren! 

       Om af te sluiten! 

als de zomer komt 
 

Ik voel de zomer in mijn bloed. 
Geweldig, zalig hoe goed dat dat me doet. 

Het kan mij liefde, geluk en vreugde geven, 
zelfs in de diepte van de nacht. 

Ja dan zomert het gewoon even , 
wat een wonderlijke pracht. 
Ja het heerlijk lenteleven, 

was ook hemels fijn. 
Daarvan afscheid moeten nemen, 

Ging wel samen met wat pijn. 
Maar als de zomer komt, 

besef je hoe vergankelijk seizoenen zijn. 
Zomervakantie kan ons geven, bedenk ik even, 

de zaligheid van een zoet en gelukkig leven. 
Dan voelen we ons weer stralend en gezond , 

Ja , als de zomer komt. 
 

      Ludo Godschalk 

                                                    Vooruitblik.    

In juli en augustus zijn we er even niet.  

Na de grote vakantie gaan we opnieuw van start in september en wel met een heel bijzondere         
activiteit: we bezoeken de expo “Moederziel” in Bokrijk.                                                                       
Deze expo verkent de moederziel in ons  allemaal! In de Langgevelhoeve uit Helchteren neemt      
Moederziel je mee in het verhaal van Magda Horvath, een van de vroegere bewoners.                    
Meer over dit bezoek zal in de nieuwsbrief van september verschijnen 


